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Inleiding 

Dit e-book is een verzameling van teksten van het internet en uit boeken. In eerste instantie 
bedoelt om meer inzicht te krijgen over mijn enneagramtype. Ik heb er een e-book van 
gemaakt omdat ik weet dat er meer mensen baat kunnen hebben van de kennis van de 
karakters en als hulpmiddel bij de coachingstrajecten die ik doe. 

Het enneagram is een fascinerend inzicht en elke keer verbaas ik me hoe nauwgezet het is 
geschreven. Toch wil ik benadrukken dat het slechts een omschrijving is van hoe je 
ongeveer kunt handelen hier op aarde. Er is veel meer over te zeggen. De kindertijd is 
hierbij erg van belang en die ervaart iedereen anders. 

Het probleem van de mensheid is dat we alles willen duiden, want dat geeft houvast en 
zekerheid. Toch ligt de verlossing in het alles loslaten waardoor er vrijheid kan ontstaan. De 
karakters zijn ontstaan door (geconditioneerde) overtuigingen. Wanneer we die los kunnen 
laten dan ontstaat er vrijheid. Dat zie ik ook als het doorbreken van patronen en dat is iets 
anders als het ene patroon vervangen door het andere, waar overigens niets mis mee is. 

De onderwerpen die beschreven worden zeggen regelmatig hetzelfde, maar dan in andere 
woorden omschreven. Gebruik dit als naslagwerk wat je regelmatig kunt raadplegen. 

Geniet van je reis hier op aarde en ik hoop dat je door deze informatie tot je te nemen 
bewuster in het leven kunt staan waardoor je vrij kunt kiezen. 

Hartelijke groet 

Geert Klein Bruinink 
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Enneagramtype negen In het kort 

Waar het type goed in is 

    *  Bemiddelen 
    * Gericht zijn op het goede van de ander 
    * Behulpzaamheid, zorgzaamheid, dienstverlener 
    * Onpartijdigheid 
    * Geduldige werkers, ook harde werkers 
    * Veelzijdigheid, relativeren 
    * Motivatie in werk: meedoen, voor een plezierige sfeer zorgen en de vrede 
bewaren 

Wat belangrijk is 

    *  Verbondenheid (alles is één) 
    * Harmonie, balans, evenwicht (alles moet in evenwicht zijn) 
    * Goede sfeer (als de sfeer niet goed is voel ik mij onprettig) 
    * Evenwaardigheid (iedereen is even belangrijk) 
    * Goedheid (in ieder mens zit iets goeds) 

Waar het type niet zo goed in is 

    *  Nee zeggen 
    * Grenzen stellen 
    * Conflict 
    * Prioriteiten uitdrukken 
    * Hiërarchisch denken 

Ergste Kritiek 

Te veel aandacht vragen, te scherp zijn, te veel ruimte innemen 

Teamrol 

Sfeerbewaker, verzoener, nuchtere realist die zorgt dat hij niet te hard van stapel 
loopt. 

Conflictgedrag 

Indirecte maar scherpe kritiek. Als dat niet lukt: afzijdig houden, waar mogelijk 
bemiddelen 

Ambitienieveau 

Is niet uit op hiërarchische topposities en ook niet op individueel excelleren. Kan 
goed tevreden zijn. 
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Kernkwaliteiten 

Ruimte geven, geduld, relativeringsvermogen, ruim denken, behoedzaamheid, 
verdraagzaamheid, overlaten, rust  

Coachability 

Inzicht is een ding, er vervolgens wat mee doen is een tweede.Dit type kan zijn 
eigen tekortkomingen goed accepteren en relativeren; hij loopt het risico dat zijn 
ontwikkeling stagneert op de overtuiging: zo ben ik nu eenmaal. 

Persoonlijke ambitie 

De sfeer bewaken 

Wat stress teweeg brengt 

Stelling nemen. Nee tegen iemand zeggen waardoor die persoon boos wordt. Tijdige 
beslissingen nemen en prioriteiten stellen. Omgaan met een verplichting die ik 
eigenlijk liever niet had aangegaan. 

Wat me boos maakt 

Als onbelangrijk behandeld worden. Het gevoel hebben door anderen beheerst te 
worden. Gedwongen worden een conflict aan te gaan. 

Aard van de boosheid 

Lijdzame agressie, die zich uit als koppigheid of verzet. Incidenteel 'overkoken' en 
ontploffen. 

Hoe kan men dit type ondersteunen 

Me aanmoedigen duidelijk te maken waar ik sta. Me vragen wat ik wil en wat goed 
voor me is en me tijd gunnen om na te denken over het antwoord. Me ondersteunen 
als ik verantwoording voor mezelf neem. Me toestaan mijn boosheid te 
onderkennen. Me aanmoedigen mijn eigen grenzen, beperkingen en prioriteiten aan 
te geven en in stand te houden. 

Stijl van leidinggeven 

Consensusgericht, begripvol, geduldig, secundair, bindende factor, niet altijd duidelijk 

Houdbaarheid in functie 

Lang, mits de sfeer om hem heen goed is. Kent wel het verlangen naar een nieuwe 
uitdaging, maar neemt zijn tijd om die aan te gaan. 
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Politieke gevoeligheid 

Is de spreekwoordelijke dark horse die ongemerkt veel invloed kan uitoefenen en 
plotseling uit de coulissen kan springen 

Favoriete woorden 

prettig, sfeer, overdreven, in het algemeen de lijdende in plaats van de bedrijvende 
vorm 
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De Persoonlijkheid van de Negen


De negen ziet de zin van inspanningen niet . Moeilijkheden, daar moet je ver van 
blijven. De lieve vrede  dient koste wat kost  te worden gehandhaafd.  
1. Negens vermijden woede en conflicten . Ze  kunnen moeilijk nee zeggen. 
2. Negens  gedragen zich zelden uitbundig of zeer uitgesproken. Ze nemen ook 
overal de tijd voor. 
3. Omdat  Negens woede en  conflictgevoelens onderdrukken, kunnen ze zich, bij 
wijze van zelfverweer,  zeer koppig gedragen. 
4. Er is vaak sprake van gebrek aan daadkracht en sprake van ' luiheid '. Negens 
weten beter wat  ze niét willen dan wat ze wèl willen. 
5. Negens  handelen vaak op grond van gewoonten. 
6. De Negen heeft de neiging om essentiële  doelen te vervangen door  
onbelangrijke zaken en dingen. 
7. Liefde voor de ander betekent  volledig  kunnen ' samensmelten ' met de geliefde.  

Adviezen om de leidinggevende mogelijkheden van de Negen te 
ontwikkelen! 

1. Durf conflicten aan te gaan... en relaties zullen zich verdiepen!  
2. Speel een sturende rol in moeilijke discussies en benadruk het 
gemeenschappelijke, dat onder de tegenstellingen verborgen ligt.  
3. Maak je vertrouwd met de houding die hoort bij leiding geven door vast te stellen 
waar je voor staat en in actie te komen om dat 'waar' te maken.  
4. Leer te luisteren naar je adem, je lichaam, en sta jezelf toe ook boosheid te 
kunnen voelen....laat je geest beseffen wat je lichaam je doet voelen.  
5. Ontwikkel de in jou sluimerende kracht die nodig is om problemen daadwerkelijk 
aan te pakken.  
6. Probeer zicht te krijgen op wat je in het diepst voelt en denkt. Probeer te 
ontdekken waardoor je vaak minder daadkrachtig handelt dan je kunt.  
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Ego type 9, "Ik ben lief"

De Negen is, net als de Een en de Acht, diep van binnen kwaad omdat  ons bestaan 
niet is zo als het zou moeten zijn.  
De  Negen onderdukt die woede, maakt deze als het ware slapend. Daardoor  
kenmerkt de Negen zich door zelfverontachtzaming. 
Zodoende is er de neiging om  zichzelf  niet zo belangrijk te vinden.  De  Negen 
manouvreert  zich  in gezelschap in een achtergrondpositie. 
Negens zien  nuances en  meerdere  aspecten  van een probleem  en  willen 
daardoor  niet direct en assertief reageren. Dit kan resulteren in besluiteloosheid. 
Juist  hierdoor kunnen Negens zich ontwikkelen tot uitstekende bemiddelaars.  
Verlangen naar vrede, harmonie en kalmte is  de Negen eigen. Het mag niet te heftig  
zijn,   niet  te wervelend  en te emotioneel.. .. dit alles werkt een zekere traagheid, 
zelfs soms ' luiheid' in de hand. 
Het uiten van woede is voor de Negen bijzonder moeilijk. In het diepst heeft de 
Negen het gevoel onbelangrijk te zijn.  
Negens  doen er goed aan om niet altijd conflicten te vermijden, dan  verdwijnt er 
iets van de luiheid  waartoe ze geneigd zijn. 
Het  verlangen naar harmonie zal dan een minder geforceerd karakter aannemen. 
De  'verdoving' die negens kunnen  demonstreren als ze op confronterende wijze  
worden aangesproken, zal dan  veranderen in  meer spontaan en adekwaat 
reageren.  

Het Enneatype Negen zal zich sterk herkennen in deze situatie: 
Hij lijkt het vermogen te hebben om gemakkelijk alle standpunten te kunnen 
overzien. Soms kan hij zelfs besluiteloos overkomen, omdat hij van alles de 
voordelen en de nadelen kan inzien. Doordat hij het vermogen heeft om alle kanten 
van een zaak te zien, kan hij mensen vaak helpen hun onderlinge verschillen op te 
lossen. Dit zelfde vermogen maakt dat hij soms meer rekening houdt met de positie, 
agenda en persoonlijke voorkeuren van anderen dan met die van hemzelf. Het is 
niet ongebruikelijk dat hij wordt afgeleid en dan afwijkt van de belangrijkste zaken die 
hij probeert te doen. Als dat gebeurt, dwaalt zijn aandacht vaak af naar 
onbelangrijke, triviale taken. Hij vindt het moeilijk om te weten wat werkelijk 
belangrijk voor hem is en hij vermijdt conflicten door datgene te doen wat anderen 
willen. Mensen vinden hem vaak laconiek, innemend en meegaand. Er moet heel 
wat gebeuren voordat hij zijn boosheid direct aan iemand zal tonen. Hij houdt van 
een comfortabel, harmonieus en aangenaam leven. 

www.enneavision.nl  / 11 105



Verdere persoonlijkheidskenmerken van de Negen: 

Hij heeft de neiging om confrontaties te vermijden en is doorgaans moeilijk op de 
kast te jagen. Hij neigt er naar zich te veel op anderen te richten en heeft vaak 
problemen met anderen doordat hij niet te veel betrokken wil raken. Hij behoudt 
graag zijn evenwicht en gemoedsrust en kan zich makkelijk distantiëren van 
problemen wanneer die zich voordoen. De Negen is meestal te verlegen om zijn 
vaardigheden te laten zien. Hij geeft te gemakkelijk toe, is voornamelijk meegaand 
en inschikkelijk en harmonie en tolerantie zijn belangrijk voor hem. 

Heel vaak benadrukt de Negen hoeveel hij met zijn vrienden gemeen heeft. Hij 
reageert liever niet op zijn gevoel uit angst dat dit meer problemen oproept en 
probeert zijn leven geregeld, stabiel en vredig te houden. Hij is bescheiden en hij is 
gelukkig als hij zijn eigen tempo kan aanhouden. Hij ziet zichzelf als zonnig en 
informeel en laat doorgaans makkelijk een ander de leiding nemen. Normaal 
gesproken is hij optimistisch, het glas is halfvol en meestal denkt hij dat alles op zijn 
pootjes terechtkomt. Hij komt niet genoeg voor zichzelf op en zet zich te veel in om 
alles in orde te hebben voor anderen. 
Over het geheel is de Negen evenwichtig, "stille wateren hebben diepe gronden" 
maar dikwijls is hij te open en te goed van vertrouwen. Hij vermijdt liever moeilijke 
situaties of werken onder hoge druk en dus zal hij anderen ook niet onder druk 
zetten. Situaties die hem een rustig gevoel geven, waarbij hij zich op zijn gemak kan 
voelen, vindt hij prettig. 

Hij vindt zichzelf waarschijnlijk te passief en niet betrokken en staat liever niet te lang 
stil bij storende of beangstigende onderwerpen. Bij ernstige tegenslag voelt hij zich 
ontmoedigd en lijdzaam en een van zijn grootste problemen is om van zijn matheid 
af te komen. Hij vraagt zich vaak af waarom mensen zich concentreren op het 
negatieve terwijl er zo veel moois in het leven is. 
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De Basis 

In de periode vanaf de helft van de zwangerschap tot een jaar na de geboorte 
worden de wezenlijke basisconclusies bepaald die het kind vormen tot een bepaald 
Enneatype. In deze periode ontwikkelt het kind zijn fysieke identiteit en voert strijd 
tussen ‘Vertrouwen in’ en ‘Wantrouwen van’, een bipolaire basisbehoefte oftewel een 
ontwikkelingspolariteit. Deze ontwikkeling richt zich op de overlevingsdrang van het 
individu en de motor van deze overlevingsdrang is de ontwikkeling van angst, 
waarbij het ervaren van angst leidt tot een bepaalde actie tot zelfbehoud (de 
levensconclusie). Als deze actie werkt wordt dit DE oplossing voor het kind en deze 
oplossing is bepalend voor de ontwikkeling naar de structuur van een bepaald 
Enneatype. 

De levenservaring die de weg aangeeft voor de Negen: Het kleine kind kwam in 
nood toen het indolent of veronachtzamend werd ten opzichte van het essentiële 
bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde, ten opzichte van het pure zijn.  

Verloren levensessentie van de Negen: Het kennen van de onvoorwaardelijke liefde, 
waardoor iedereen even belangrijk is, iedereen gelijk is en waardoor iedereen 
gerespecteerd wordt. 

Compenserend geloof/levensvisie van de Negen: 

De wereld maakt je onbelangrijk en/of eist dat je jezelf daarin verliest. Mijn 
inspanningen zullen niets opleveren. Veroorzaak geen moeilijkheden. Bewaar de 
vrede. 

Levensconclusie voor zelfbehoud van de Negen: Vergeet jezelf en het zoeken 
waar je thuishoort. Zorg dat je eigen, persoonlijke prioriteiten ondergeschikt maakt 
aan externe eisen en prioriteiten. 

Basisangst van de Negen: 
De angst verbondenheid te verliezen, angst voor fragmentatie. 

Onbewust ontvangen kindertijdboodschappen door de Negen: 
Het is niet goed om jezelf te laten gelden. 

Uitgebleven kindertijdboodschap voor de Negen: 
Je aanwezigheid doet ertoe, is belangrijk. 

Basisverlangen en haar vervorming voor de Negen: 
Het verlangen naar vrede. Dit ontaardt in halsstarrige veronachtzaming. 

Kernidentificatie van de Negen: 
Identificeert zich sterk met het gevoel van innerlijke stabiliteit dat hij ervaart door 
afstand te nemen van intense impulsen en gevoelens. Verzet zich tegen het 
(h)erkennen van de eigen kracht en capaciteiten. 
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Zelfbeeld van de Negen: 
Vreedzaam, ontspannen, bestendig, stabiel, zachtmoedig, natuurlijk, relaxt en 
vriendelijk. 

Mentale gedrevenheid van de Negen:  
Indolentie (zelfveronachtzaming) 

Valkuilen voor de Negen: 
Alles buiten jezelf zoeken zoals comfort en harmonie. Uit angst zelf het contact met 
anderen te verbreken, geven Negens, door hen te negeren, anderen het gevoel dat 
zij het contact met de Negen verbreken. 

Motiverende energie van de Negen, de emotionele passie: 
Een inert slot op jezelf, wat zich uit als luiheid. De energie gaat naar andere mensen 
en veel vervangingen voor je eigen prioriteiten. Met luiheid wordt niet simpelweg 
luiheid bedoeld, want Negens kunnen tamelijk actief zijn en competent zijn. Veeleer 
gaat het om een verlangen om zich niet door het leven te laten raken, een tegenzin 
om zich vitaal en vol in het leven te storten. 

Vermijdingen van de Negen, gevoed door angst: 
Conflicten en ongemakkelijke situaties uit de weg gaan door ze van je af te schuiven. 

Kracht van de Negen: 
Zeer goede bemiddelaar, begripvol, zorgzaam en ondersteunend voor anderen, past 
zich aan. 

Paradox voor de Negen: 
Het veronachtzamen van jezelf in het streven naar comfort en troost veroorzaakt 
ongemak en onbehaaglijkheid. 

Gerichtheid van de aandacht, de behoeften van de Negen: 
In een-op-een relaties: vereniging 
In sociale situaties: participatie 
Voor zelfbehoud: honger (begeerte) 

Mechanismen die werken in de Negen: 
Kernovertuiging: het is me overkomen 
Verdediging: zelfverdoving 
Intuïtie afgestemd op: situatie van de ander 
Wat de Negen niet wil, vermijdingen: conflicten 
Emotionele Gerichtheid: traagheid, luiheid 
Fixaties: indolentie (zelfveronachtzaming) 
Werkmotivatie: harmonie/impulsen 

Hoofdthema’s van de Negen: 
Benadrukt de positieve kwaliteiten van anderen en zijn omgeving.  
Idealiseert zijn wereld. 
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Vermijdt in te zien wat de problemen met zijn dierbaren of omgeving zijn, en het 
eigen gebrek aan ontwikkeling. 
Problemen met behoeften door zich overweldigd te voelen door eigen en andermans 
behoeften; wil geen van beide aanpakken. 

Hoe de Negen anderen manipuleert? 
Door (geestelijk-emotioneel) te vertrekken en door zich passief-agressief te 
verzetten tegen anderen. 

Ultieme uitdaging om te groeien voor de Negen: 
Het terugeisen van de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en het doorgeven van 
deze liefde aan anderen. Kwaliteiten van de essentie zijn daarbij het streven naar 
het hogere idee: de onvoorwaardelijke liefde en de hogere deugd: de daadkracht. 

Spirituele weg 
Baby’s ‘zijn’ de essentie, in die zin dat hun bewustzijn doordrongen is van 
onvoorwaardelijke liefde, die inherent is aan het pure zijn. Toen in de eerste 
levensjaren de persoonlijkheid zich ging vormen, werden ze indolent of 
veronachtzamend ten opzichte van hun spirituele aard. Luiheid is een overdreven 
aanpassing, een verlangen om aangenaam en mechanisch te leven in plaats van 
daadkrachtig te zijn met betrekking tot de wezenlijke aspecten van het leven. 
Negens vermijden conflicten en gaan op in de agenda van anderen, wat een 
nabootsing is van de liefde die alle schepselen verenigt. 

Het gevolg 
Kinderen die zich ontwikkelen volgens de Negen structuur zijn dikwijls of: 
Modelkinderen die over het hoofd gezien zijn. Als je bijvoorbeeld het vierde kind in 
een gezin bent, denken ze dat je het allemaal zelf wel kunt. Omdat het kind over het 
hoofd wordt gezien, onderdrukt het zijn gevoelens. 

of: 

Het kind staat tussen twee ouders in die een conflict met elkaar hebben. Het kind 
kan niet kiezen tussen zijn vader en moeder. Het trekt zich terug, laat zich in slaap 
vallen en is zich niet meer bewust van de buitenwereld. Negens blijken dikwijls later 
moeite te hebben met het nemen van beslissingen. 
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Het dilemma 
Op momenten dat we ons onafscheidelijk voelen verplaatsen we ons in het 
gezichtspunt van de Negen. Grenzen vervagen als het leven van iemand anders het 
motief wordt voor ons eigen leven. Als we eenmaal zijn opgegaan in de ander, voelt 
dit als één huid en een enkele persoon. We stoppen onze energie in de agenda van 
onze levensgezellen. Hun interessen worden van wezenlijk belang, hun mening lijkt 
aannemelijk. We voelen ons enthousiast over hun leven, dat het middelpunt van ons 
eigen leven geworden is. 

Er ontstaat een spanning tussen zich willen schikken om liefde te krijgen en hun 
onafhankelijkheid willen verdedigen. De vraag is: “Stem ik ermee in en volg ik, of 
stem ik er niet mee in en veroorzaak ik een conflict?” Ermee instemmen voelt als 
zich gewonnen geven, maar het is moeilijk om nee te zeggen. Ze zijn in iemands 
leven opgegaan, dus kiezen doet er niet langer toe. Ze kunnen de waarde van de 
positie van anderen gemakkelijker inzien dan de waarde van hun eigen positie.  

Luiheid betekent ‘een luie levenshouding aannemen’. Beslissingen zijn moeilijk als 
tegenstrijdige meningen allemaal even waardevol lijken te zijn. Hun aandacht 
verschuift van het centrale probleem naar secundaire zaken. Ze komen op een 
zijspoor terecht van karweitjes en achterstallige zaken. Hun energie raakt afgeleid 
van hun essentiële dagtaak. Hun tempo vermindert. Zonder dat ze het zich 
realiseren ontwikkelt zich een patroon van vasthouden. Energie die bestemd is voor 
primaire doelen wordt overgeheveld naar secundaire doelen. 

Negens groeien als ze gaan opletten, als ze hun eigen agenda structureren en het 
spoor blijven volgen. Als ze kunnen zien hoe ze een nieuwe stellingname aannemen, 
worden ze bevrijd van hun preoccupatie en zijn ze vrij om te kiezen hoe ze willen 
reageren. Ze kunnen leren zichzelf van anderen te scheiden en aandacht aan 
zichzelf te besteden. Ze worden gesteund door dierbaren die hen helpen bij het 
nastreven van persoonlijke doelen, die hun vorderingen telkens weer bevestigen, en 
die hen herinneren aan hun diep gekoesterde doelen, die alleen bereikt kunnen 
worden door hun eigen keuze te maken. 

De Kind-ziel van de Negen 
Het hartpunt van de Negen is punt Drie, zodat de kind-ziel van een Negen zich in 
eerste instantie voordoet als een neiging tot bedriegen en liegen teneinde datgene 
aan de ander te laten zien wat goedkeuring zal oogsten. Als een klein kind dat een 
koekje pakt terwijl mammie het hem verbood, of van school spijbelt door te doen 
alsof hij ziek is, doet de kind-ziel van een Negen alsof hij het niet heeft gedaan en 
alsof hij echt pijn in zijn buik heeft.  

Naast de Passie van liegen, is er in iedere Negen een jonge plek die gezien wil 
worden, wil schitteren en het middelpunt van de aandacht wil zijn. Er zit dus een 
kleine uitslover die zijn dansje wil doen en applaus wil krijgen. Achter de neiging tot 
zelfverloochening van een Negen ligt een gedrevenheid en vaak een 
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meedogenloosheid om te zullen slagen, meestal goed verscholen en uit het 
bewustzijn verbannen. Negens zijn vaak bang dat ze te opdringerig overkomen en te 
veel ruimte innemen, wat de schaduw van hun kind-ziel is die over hun bewustzijn 
valt. 

Onder de inertie van een Negen ligt hun gerichtheid op doen, en vaak zijn Negens 
bang dat als ze met een activiteit beginnen, ze gedreven zullen raken en niet meer 
kunnen stoppen. 

Als een Negen zichzelf toestaat in contact te komen met deze structuur in zichzelf en 
de kwaliteiten ervan, zal hij zichzelf steeds meer als een vollediger persoon gaan 
ervaren. De exhibitionistische neigingen zullen transformeren in een oprechte 
erkenning van zijn persoon. Hij zal gaan zien dat hij in zijn jeugd niet werd 
ondersteund om een op zichzelf staande persoon te zijn en dat hij zodoende 
inschikkelijk werd en zichzelf verloochende om goedkeuring te krijgen.  

Door zichzelf weer terug te vinden als persoonlijk waardevol en om van te houden, 
zal hij naar de verwerkelijking worden geleid van zichzelf als een persoonlijke 
belichaming van de Totaliteit, ‘de Parel van Onschatbare Waarde’, een stralende en 
lichtende aanwezigheid die onafhankelijk is van de beperkingen van zijn 
conditioneringen. Langzaam maar zeker zal hij zich bevrijden van alle zelfbeelden en 
mentale constructies die bepalen wie hij is en is hij, bevrijd van de beperkingen van 
het ego, in staat tot waar contact en interactie in de wereld. 

Afweermechanismen gebaseerd op verdringing van Schuld/Woede, 
Schaamte of Angst 

Verdoving, mechanisme van de NEGEN, de Vredestichter 
Afweer op een instinctmatige impuls van Schuld/Woede 

Alle Enneatypes hebben een favoriet afweermechanisme, maar je zou kunnen 
zeggen dat de Vredestichter geen favoriet afweermechanisme heeft. 
Afweermechanismen als negatie en identificatie stellen een mens in staat direct 
dingen uit het bewustzijn te blokkeren. Je ervaart iets wat je absoluut niet wilt 
ervaren, en negatie of identificatie stelt je in staat deze ervaring effectief uit het 
bewustzijn te houden. Om een nare ervaring uit zijn bewustzijn te houden moet de 
Vredestichter echter zijn hele bewustzijn engageren in een compleet andere 
ervaring. Dit wordt verdoving genoemd.  

Verdoving kan worden verkregen door middel van televisie, door te eten, door seks, 
door computerspelletjes en eigenlijk door allerlei activiteiten die niets met het 
probleem te maken hebben. De Vredestichter denkt een nare ervaring te kunnen 
ontlopen door volledig op te gaan in deze secundaire activiteiten. Het probleem is 
echter dat hij dan ook zichzelf vergeet. 
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Wat een Vredestichter probeert te vermijden met verdoving zijn conflicten. Dit zal 
leiden tot conflictvermijdend gedrag en een niet-assertieve houding. Hoewel de 
Vredestichter hierdoor als heel aardig kan overkomen, zal het op den duur niet 
effectief kunnen blijven. Veel Vredestichters vertellen dan ook dat door dit aardig en 
niet-assertief zijn, hun veel onaangename dingen worden aangedaan. 

Je kracht is tegelijkertijd je grootste valkuil. Gebruik je die teveel en niet afgestemd 
op de ander dan ervaart de ander die kracht negatief en zal daar met weerstand op 
reageren. 

De sterke kanten van de Negen: 
- Is neutraal 
- Neemt geen impulsieve beslissingen 
- Is spiritueel 
- Komt tot bloei bij een positieve ondersteuning 
- Heeft begrip voor de standpunten van anderen 
- Stelt deadlines en een duidelijke structuur 
- Neemt beslissingen door te weten wat hij niet wil 
- Vermijdt woede en conflicten  
- Gaat graag met de stroom mee 
- Trouw in relaties  
- De ideale bemiddelaar  
- Neemt geen onnodige risico’s 

Reactie op stress: 

De Negen gaat naar de Zes. 

De inschikkelijke Negen wordt op de Zes opeens ongerust en bezorgd. 
Negens proberen met stress om te gaan door hun eigen keuzes en verlangens te 
bagatelliseren en zich in hun innerlijk terug te trekken.  

Wanneer deze vaardigheden ontoereikend zijn voor het onder de duim houden van 
hun angsten, zetten ze de stap naar de Zes, waarmee ze zich richten op relaties en 
ideeën die hun, naar ze menen, meer zekerheid en stabiliteit zullen brengen. In 
geval van doorbrekende bezorgdheid en angstig heid focussen Negens zich 
intensief op hun werk en projecten. Het is alsof ze, na dingen een tijdje te hebben 
laten voortsudderen, opeens met een ruk in actie komen en zich aan alle kanten 
tegelijk proberen in te dekken in een gedreven fase van jachtige activiteit.  

Tegelijkertijd zijn ze dikwijls uitermate reactief ten aanzien van de eisen van anderen 
en worden sterk passief-agressief en defensief. Hun positieve ‘levensfilosofie’ begint 
barsten te vertonen en de twijfels en het pessimisme, waartegen ze zich hebben 
verdedigd, breken door. Net als Zessen kunnen Negens onder stress lang verborgen 
klachten over anderen en hun levenslot naar voren brengen. 
Hoewel het luchten daarvan tijdelijk hun stress doet afnemen, verandert het 
gewoonlijk feitelijk niets echt, omdat ze immers nog steeds onverdroten weigeren 
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zich rekenschap te geven van de wortels van hun ongelukkig zijn. Onder extreme 
stress kunnen ze een belegeringsmentaliteit ontwikkelen. Paranoïde achterdocht kan 
snel escaleren in het anderen de schuld geven van de eigen problemen en 
opstandig reageren.  

Woedeuitbarstingen en driftbuien kunnen voor de Negens zelf even verrassend 
komen als voor degene die er getuige van zijn. 

De rode vlag; de Negen in de nesten. 

De angst er door de werkelijkheid toe gedwongen worden de eigen problemen aan 
te pakken 

Als Negens een ernstige crisis hebben doorgemaakt zonder adequate steun of 
goede copingsvaardigheden, of als ze in hun jeugd chronisch mishandeld zijn, 
kunnen ze het ‘shock’ punt passeren en zich gaan gedragen volgens de ongezonde 
aspecten van hun type. Mogelijk leidt dat ertoe dat ze tot het beangstigende inzicht 
komen dat de problemen en conflicten in hun leven niet zullen verdwijnen en 
misschien zelfs nog erger worden – vooral vanwege hun inactiviteit. En hun angst 
kan voor een deel gegrond zijn. Daarnaast zouden ze er door de werkelijkheid toe 
gedwongen kunnen worden hun problemen aan te pakken. 

Deze bewustwording kan een keerpunt in het leven van de Negen betekenen. Op 
het moment dat hij de waarheid in deze angsten inziet, kan hij de weg naar 
gezondheid en bevrijding inslaan. Aan de andere kant kan hij nog koppiger worden 
en vastbesloten om de troostrijke illusies dat alles in orde is in stand houden. 
(Waarom is iedereen eropuit om mij van streek te maken? Hoe meer je het ter 
sprake brengt, hoe minder ik genegen ben er ook maar iets aan te doen.) Als de 
Negen in deze houding volhardt, kan hij de val omlaag maken naar ongezonde 
niveaus. Indien je bemerkt dat jijzelf of iemand die je kent de 
waarschuwingssignalen, (zie waarschuwingssignalen), gedurende een langere 
periode achtereen vertoont (langer dan een paar weken) dan is het in therapie gaan 
of het inroepen van andere hulp ten zeerste aan te bevelen. 
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Waarschuwingssignalen voor de Negen in nood 

Potentiële pathologie: Dissociatieve stoornissen, afhankelijke en schizoïde 
stoornissen, anhedonische depressie, extreme ontkenning, ernstige langdurige 
depersonalisatie. 

• Verdere herkenningspunten: 
• Ontkenning van ernstige gezondheids-, financiële of persoonlijke problemen 
• Halsstarrigheid en langdurig verzet tegen het inroepen van hulp 
• Sterk afgenomen en onderdrukt dagelijks bewustzijn en vitaliteit 
• Een gevoel van ontoereikendheid en algehele veronachtzaming 
• Afhankelijkheid van anderen en zich laten uitbuiten 
• Chronische depressie en emotionele vervlakking (anhedonie) 
• Extreme dissociatie (zich verloren, verward, diep onverbonden voelen) 
•

De Negen in rust en zijn prestatiepunt (de integratierichting): 

De Negen gaat naar de Drie. 
De luie, zichzelf verwaarlozende Negen, gaat aan zijn ontwikkeling werken en wordt 
energiek. 

Negens verwerkelijken zich en blijven gezond door zich bewust te zijn van hun 
essentiële aard. Daarmee overwinnen ze hun sociale rol, 'Niemand Bijzonder', en 
beseffen dat ze hun eigen tijd en energie waard zijn. Ze werken aan de ontwikkeling 
van zichzelf en hun potentie en bewegen zich in de wereld, waarbij ze anderen laten 
weten wat ze te bieden hebben. Het grootste obstakel op weg naar hun 
zelfverwerkelijking is hun tendens tot inertie. Integrerende Negens zullen regelmatig 
met gevoelens van zwaarte of slaperigheid te kampen krijgen zodra ze iets goeds 
voor zichzelf proberen te doen. Maar naarmate ze meer integreren, merken ze dat 
tevens hun energie toeneemt en daarmee ook hun charisma.  

Na zichzelf het grootste deel van hun leven als onzichtbaar beschouwd te hebben, 
staan integrerende Negens verbaasd dat anderen niet alleen naar hen blijken te 
luisteren, maar hen zelfs opzoeken. Omdat ze hun eigen waarde herkennen, 
waarderen ook anderen hen meer. Omdat ze de vitaliteit van hun instinctieve natuur 
aanboren en ontplooien, geven ze anderen energie. Anders gezegd, naarmate 
integrerende Negens steeds meer hun aangeboren waarde ontdekken, vinden ze 
deze alsmaar weerspiegeld door anderen mensen, wat hen verrast en verrukt. 

Integrerende Negens komen voorts in contact met hun hart, de zetel van hun 
identiteit, en uiten zich met een eenvoudige authenticiteit die erg ontroerend kan zijn. 
Ze kunnen, indien nodig, voor zichzelf opkomen, en beseffen dat zelfassertie niet 
hetzelfde is als agressie. Bovendien valt hun verzet tegen de realiteit weg, waardoor 
ze flexibeler worden en direct kunnen inspelen op hun omstandigheden.  
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Met gedreven, competitief of imagobewust worden draagt weinig bij aan het 
opbouwen van ware zelfachting – integendeel, het zal hun ongerustheid over hun 
eigen waarde in stand houden en hen gedissocieerd houden van hun ware identiteit. 
Maar als Negens de energie vinden om hun eigen zelfontwikkeling ter hand te 
nemen, worden liefde en kracht van hun eigen hart een onverslaanbare, helende 
kracht in hun wereld. 
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De verschillende niveaus binnen enneagramtype 9 

Binnen elk ennegramtype bestaan er verschillende niveau's. Dat betekent dat het 
zelfde type (totaal) verschillend gedrag kan vertonen.Het is nooit zo dat je elke dag 
hetzelfde niveau hebt, maar je kunt wel zeggen wat normaal gesproken je niveau is. 
Vergeet niet dat het enneagram niet meer is dan een hulpmiddel voor ontwikkeling 
om je type uiteindelijk te overstijgen. Naast de verschillende subtypen en vleugels 
kent dit type de volgende niveaus. 

Afhankelijk van de situatie, de daarbij behorende mate van stress en het 
ontwikkelingsproces wat de Negen heeft doorlopen kan deze zich op verschillende 
niveaus uiten. 

Niveaus van ZIJN voor de Negen 

Ongezond, Niveau 1, Kern = zelfverzakend, ‘verdwijnend’ 
Zeer ongezonde Negens voelen zich in geen enkel opzicht nog opgewassen tegen 
de werkelijkheid. Ze trekken zich terug in zichzelf en reageren nergens meer op. 
Teneinde hun illusie van vredigheid te redden kunnen ze proberen hun bewustzijn te 
elimineren door zich in deelpersoonlijkheden op te splitsen. 

Ongezond, Niveau 2, Kern = dissociërend, gedesoriënteerd 
Negens willen inmiddels zo wanhopig hun laatste restje innerlijke vrede bewaren, dat 
ze bang zijn om de werkelijkheid te erkennen. Door dissociatie en ontkenning 
proberen ze hun bewustzijn te blokkeren voor alles wat ze zou kunnen beroeren. Ze 
lijken desolaat, als verdoofd en hulpeloos en lijden vaak aan amnesie. 

Ongezond, Niveau 3, Kern = verdringend, nalatig 
Negens zijn bang dat de werkelijkheid hen zal dwingen hun problemen aan te 
pakken, wat ook inderdaad ook zo zou kunnen zijn. Ze kunnen daarop reageren 
door de illusie te verdedigen dat alles in orde is en zich koppig verzetten tegen alle 
pogingen om hen met hun problemen te confronteren. Ze zijn depressief, ineffectief 
en lusteloos. 

Gemiddeld, Niveau 4, Kern = bagatelliserend, verzoenend 
Negens zijn bang dat anderen van hen responses zullen eisen die hen mogelijk van 
streek maken en hun innerlijke rust verstoren, en daarom bagatelliseren ze 
problemen en proberen anderen af te leiden. Ze sukkelen stoïcijns voort, zich aan 
wishful thinking vastklampend en hun woede onderdrukkend. 

Gemiddeld, Niveau 5, Kern = afstand nemend, aan zichzelf genoeg hebbend 
Negens zijn bezorgd dat iedere ingrijpende verandering in hun wereld of ieder sterk 
gevoel hun fragiele rust zal verstoren en ze organiseren daarom hun leven dusdanig 
dat ze onberoerd zullen blijven voor dingen. Ze verliezen zichzelf in geriefelijke 
routines en gewoonten, rommelen aan en duwen problemen weg. 
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Gemiddeld, Niveau 6, Kern = zichzelf wegcijferend, inschikkelijk 
Negens worden bang dat conflicten in hun leven een einde zullen maken aan hun 
gemoedsrust, en dus gaan ze potentiële conflicten mijden door met anderen mee te 
gaan. Ze vinden een heleboel zaken geen ruzie waard, maar zeggen ook ja tegen 
dingen die ze eigenlijk helemaal niet willen. 

Gezond, Niveau 7, Kern = onzelfzuchtig, troostend 
Negens versterken hun zelfbeeld door vrede en harmonie in hun wereld tot stand te 
brengen en te bewaren. Met hun geduldige, gelijkmoedige aanpak bemiddelen ze bij 
conflicten en kalmeren anderen. Ze zijn vaak uitermate fantasierijk en inspireren 
anderen met een heilzame, positieve levensbeschouwing. 

Gezond, Niveau 8, Kern = onzelfbewust, vredig 
Negens richten zich op hun omgeving of relaties als een totaliteit, ernaar verlangend 
een harmonieuze stabiliteit in zichzelf en de omgeving te bewaren. Zelfbeeld: ‘Ik ben 
stabiel, relaxt en aardig’. 

Gezond, Niveau 9, Kern = kalm, onknakbaar 
Negens laten het geloof los dat hun participatie in de wereld onbelangrijk of 
ongewenst is; daardoor kunnen ze zich waarlijk verbinden met zichzelf en met 
anderen. Paradoxaal genoeg verwezenlijken ze tevens hun basisverlangen – 
innerlijke stabiliteit en gemoedsrust bezitten. Als gevolg van hun zelfverwerkelijking 
zijn ze kalm, dynamisch, sereen en aanwezig. 
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Subtypen van enneagramtype  op basis van instincten 

Izacho beschreef nog een andere vorm van subtypen, gebaseerd op drie primaire 
instincten van het menselijke gedrag: 
• het zelbehoudende instinct 
• het sociale instinct 
• het seksuele instinct 

Technisch gesproken vormen ze geen subtype. Een subtype staat, per definitie, in 
een afhankelijkheidsrelatie tot een type. 
We zouden bij wijze van spreke mensen kunnen indelen in drie instincten zonder 
verder het enneagram te benoemen. In combinatie echter met de enneagramtypen 
levert het een mooie omschrijving op die we dan wel subtypen noemen. 

DE SUBTYPEN 

Luiheid leidt in een-op-een relaties tot het streven naar vereniging 
Omdat ze hun eigen gerichtheid ‘vergeten’, hebben Negens vaak anderen nodig om 
hun inspanningen richting te geven en hun leven zin te geven. Negens kunnen door 
het enthousiasme van anderen meegesleurd worden, waardoor ze een gevoel voor 
een gemeenschappelijk bestaan ontwikkelen ten koste van hun eigen individualiteit. 
Vereniging geeft richting en energie; gevoelens van over het hoofd gezien te worden 
zullen in een toestand van psychologische eenheid verdwijnen. Negens nemen het 
gezichtspunt van de ander aan door te denken op de wijze waarop de partner denkt 
en diens gevoelens over te nemen. Hun identiteit vermengt zich. Ze ervaren ‘wij’ 
momenten. Wij zijn een twee-eenheid. “Van wie is dit gezicht?” 

In sociale situaties wordt luiheid geuit via participatie 
Het deelnemen aan groepsactiviteiten kan voor Negens een aangename manier zijn 
om zich opgenomen en geliefd te voelen. Het kan ook een omgeving zijn waarin 
Negens van het sociale subtype het meest lui kunnen zijn, omdat de energie die 
gebruikt zou kunnen worden voor hun eigen agenda daarvan wordt afgeleid om deel 
te nemen aan sociale activiteiten.Gemeenschappelijke doelen, procedures en een 
doorlopend tijdschema vragen een voorspelbare hoeveelheid energie. Groepen 
staan hun leden ook toe om ofwel minimaal te investeren ofwel verantwoordelijkheid 
en de leiding te nemen als ze energie kwijt willen. Negens van het sociale subtype 
zijn geneigd zich bij groepen aan te sluiten en regelmatig aanwezig te zijn zonder 
een volledige verbintenis aan te gaan. De vraag blijft onbeantwoord. “Ben ik het 
ermee eens of oneens? Hoor ik hier wel of niet thuis? Vind ik dit wel of niet prettig?” 
Er is een voortdurende ambivalentie. 
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Als het gaat om zelfbehoud creëert luiheid honger (begeerte) 
Alle Negens hebben de neiging essentiële doelen te vervangen door onbelangrijke 
substituten, maar ‘hongerige’ Negens kunnen zich gulzig aan de vervangmiddelen 
gaan hechten. Kleine pleziertjes zijn een automatische bron van comfort en een 
tijdelijke vervanging van liefde. Ze vinden onmiddellijke opluchting door op te gaan in 
voedsel en detectiveromans. Ze zakken onderuit op de bank met de krant, chips en 
bier. Zelfbehoudende Negens realiseren zich niet dat ze hun eigen agenda op de 
lange baan schuiven wanneer ze gegrepen worden door een honger als winkelen. 
De interesse die voortkomt uit het toegeven aan een honger voelt niet als luiheid. 
Het voelt stimulerend. 

Van Stromende Volledigheid naar Wrokkige Aanpassing 

Mullah Nasrudin en de stelende derwisj 

Op een dag betrapte Mullah Nasrudin een derwisj op het stelen van appels uit zijn 
tuin. Hij greep de fakir bij zijn nek en schreeuwde: ”Waar ben jij mee bezig man”. 
“Niet iets verkeerds” sprak de Sufi vol vertrouwen. “Ik ben Gods dienaar, die zich 
voedt met de vruchten van Gods boom, in Gods tuin”. De Mullah greep een stevige 
stok en ranselde de dief af. “Gemene zondaar” schreeuwde de derwisj, “Hoe durf je 
de hand op te heffen tegen een heilige?”. “Ik doe niets verkeerds” antwoordde De 
Mullah. “Ik sla alleen maar de dienaar van God, met de stok van God, onder de 
boom van God om de tuin van God te beschermen”. 

 De Essentie: Stromen 

De Negen is de essentie die het dichtst ligt bij de Oorsprong, alle andere essenties 
komen tot verschijning uit de Negen. Almaas noemt deze essentie Heilige Liefde. Dit 
sluit aan bij het middeleeuws Christendom, waarin gezegd werd dat het de Liefde is 
die het Heelal regeert. De Negen is de Volledigheid, die liefdevol boven alle 
tegenstellingen staat. Alles wat er is, stroomt uit de Negen. De Negen is ook vol van 
mogelijkheden die nog niet gerealiseerd zijn. 

Hij is de grondslag die invloed uitoefent en die vanuit zichzelf heelheid in de wereld 
brengt. 

Het verhaal van Mullah Nasrudin en de stelende derwisj illustreert hoe er niets buiten 
de Heelheid van de Negen om gaat, alles vloeit er uit voort, past er in en keert er 
weer naar terug. Bij diepere beschouwing blijkt dat er uiteindelijk nooit iets buiten de 
Negen geweest is, er is wel onderscheid, maar geen scheiding. 

Stromen en de ervaring 

Bij de Negen past de ervaring van stromen, van heelheid, van volledigheid en thuis 
zijn in jezelf en in het Universum. Het woord Heilig is afkomstig van het Germaanse 
woord heilan, wat heel betekent, dat kennen we nog in bij voorbeeld het woord 
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heelmeester. Een heilige is dus iemand die heel is, een heiland brengt heelheid. In 
de Negen is de Ene, de Heelheid, of het Heilige het meest manifest Een piekervaring 
van Stromen zou kunnen zijn“ 

Archetypen: Atoem, De Kroon, de Keizer, De Logos, Christus. 

In de ontstaansmythen van het oude Egypte is er vóór de creatie het oerwater Noen. 
Er is nog geen tijd, geen ruimte, nog geen sprake van enige differentiatie. In Noen, 
te onderscheiden maar niet gescheiden, was Atoem. Deze is juist manifest, nog 
buiten tijd en ruimte en omvat alles, vandaar dat hij ook de Volledige werd genoemd. 
Uit Atoem spruiten alle andere goden voort, maar zij blijven deel van Atoem want zij 
zijn Zijn namen. Deze eerste manifestatie van het Zijn is in het Enneagram de 
Negen. Alle andere essenties zijn uit de Negen afgeleid en er nog steeds deel van. 

In het Joodse mystieke systeem, de Kabbala, is een overeenkomstig principe dat de 
eerste manifestatie is en Kether, of de Kroon, genoemd wordt. Een andere naam 
voor de Kroon is de stralende en dit is het oorspronkelijke of goddelijke licht voordat 
de polariteit licht en donker ontstaat. Binnen het Enneagram zijn de Drie en de Zes 
respectievelijk het licht en de duisternis binnen de polariteiten en staat de Negen 
voor het licht dat boven de polariteiten staat. 

Zoals de Een archetypisch de koning in vredestijd en de Acht de koning in oorlogstijd 
is, zo is een archetype voor de Negen de Keizer. De Koning der Koningen staat 
boven alle deelbelangen van de koninkrijken en alleen al zijn aanwezigheid 
waarborgt (een zekere mate van) harmonie en vrede. 

Het evangelie van Johannes begint met “in den beginne was het Woord en het 
Woord was bij God en het Woord was God”. “Alle dingen zijn door het Woord 
geworden zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is”. Het Woord is hier de 
immanente gedachte van God, die in de Griekse filosofie de Logos wordt genoemd. 
In het christendom is de Logos de Goddelijke Rede als tweede persoon van de Drie-
eenheid en dat is de Zoon. Verderop vervolgt het evangelie: “Niemand heeft ooit 
God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem 
doen kennen”. Dit aspect van Christus correspondeert met essentie Negen. 
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 De Dwaling van de Negen(Naar Riso en Hudson) 

De mensen die voor de strategie van de Negen hebben gekozen, leerden toen ze 
kind waren om problematische situaties te vermijden door “er niet te zijn” en 
anderen “geen last te bezorgen”. Negens geven zich, aangestuurd door de 
omgeving, geen toestemming om er te zijn. 

Als kind hebben ze begrepen: “Je mag jezelf niet laten gelden”. 

De innerlijke wond 

Ze hebben niet gehoord, ook al is dat misschien wel gezegd: “Je aanwezigheid doet 
ertoe”.Zo hebben ze het angstige vermoeden gekregen:”Ik hoor nergens bij”. Deze 
angst wordt naar de achtergrond van het bewustzijn geschoven. 

Het imago 

Op basis van zijn essentie Volledigheid en Stromen streeft de Negen het volgende 
imago na: “Ik ben vreedzaam, ontspannen, bestendig, stabiel, zachtmoedig, 
natuurlijk, relaxed, vriendelijk”. 

De strategie 

Als strategie streeft de Negen naar waardering door rust en harmonie na te streven. 
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De strategie vanuit de Negen 

KARAKTERISERINGEN: 
Bemiddelaar, 
Vredelievende, 
Vredestichter, 
Beschermer, 
Liefhebbende, 
Consensus vinder. 
   
VERVORMINGEN: 
Heilig, 
Diplomaat, 
Lieverdje, 
Nitwit, 
Luiwammes, 
Onzichtbare man 

Mullah Nasrudin en het gelijk 

Op zekere dag kwam er een man bij Mullah Nasrudin die zich beklaagde over zijn 
buurman. De Mullah zei: “Je hebt gelijk” en liet hem gaan. De volgende dag kwam 
de buurman die zich beklaagde over de eerste man. Nasrudin zei tegen hem 
“Je hebt gelijk” en stuurde hem weg. “Ben jij nu een vent?” vroeg Nasrudins vrouw, 
“Tegen beide heb je gezegd dat ze gelijk hebben, je moet toch eens het lef hebben 
om tegen iemand te zeggen dat hij geen gelijk heeft”. De Mullah dacht enige tijd diep 
na en antwoordde 
“Vrouw je hebt gelijk”. 

 De strateeg: de Bemiddelaar 

Een persoon of subpersoonlijkheid die op dominante wijze een bij de Negen 
passende strategie hanteert noem ik een Bemiddelaar. Hij is immers de persoon die 
in harmonie wil leven en probeert de tegenstellingen te overstijgen. 

In het verhaal van Mullah Nasrudin en het gelijk wordt de typerende houding van de 
Negen strategie geïllustreerd. Vanuit zijn essentie kan Nasrudin een weg vinden om 
wijze raad te geven vanuit een standpunt dat boven de partijen uitgaat, een 
standpunt dat een helend karakter op de situatie heeft. In de dwaling is dit vaak tot 
het niet innemen van een eigen standpunt en meewaaien met elke wind.   

De strategie van de Bemiddelaar. 

De Bemiddelaar heeft een diepe relatie met en gevoel voor harmonie, volledigheid 
en heelheid, alles mag er zijn en heeft zijn eigen functie en plaats in de wereld. Als 
strategie streeft de Negen naar waardering door rust en harmonie na te streven. De 
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Bemiddelaar is het conflictvermijdende, meegaande wat laconieke type. Hij is 
accepterend, vertrouwend, stabiel en kan zich goed inleven in verschillende 
standpunten en weet vaak oplossingen te vinden die iedereen accepteert. 

Negens streven naar het imago: “Ik ben vreedzaam, ontspannen, bestendig, stabiel, 
zachtmoedig, natuurlijk, relaxed, vriendelijk”. 

De Bemiddelaar wordt meestal gewaardeerd vanwege: 
1. Zijn vermogen tot luisteren en anderen te begrijpen en te accepteren zoals ze 

zijn.  
2. De kunst om vertegenwoordigers van verschillende standpunten bij elkaar te 

brengen.  
3. De rust die alleen al zijn aanwezigheid brengt.  

De Schaduw van de Negen. 

Naranjo noemt deze strategie: “Verdoofd meegaan met de stroom”. De Negen heeft 
een neiging tot inertie een vorm van psychische immobiliteit, die door verschillende 
Enneagram deskundigen op heel verschillende manieren wordt verklaard. Een, in 
mijn ogen charmante verklaring is dat de Negen nog zó dicht bij de oorspronkelijke 
heelheid is dat personen die een sterke verbinding met deze essentie hebben 
eigenlijk niet willen incarneren. Waarom zou je als je in Heelheid en harmonie leeft 
willen incarneren in deze moeilijke wereld? De Negen blijft zo dicht mogelijk bij het 
gevoel van harmonie. 

De andere kant van de medaille is dat de Negen buitengewoon stijfkoppig en 
weerbarstig kan zijn. 

De spreekstijl is vaak eentonig, uitwijdend. 

De Bemiddelaar stoot nogal eens af vanwege: 
1. De neiging om de ogen te sluiten voor onvrede en conflicten te vermijden.  
2. Het verlies aan contact met wat hij zelf wil en dus het gebrek aan een 

eigen mening of standpunt.  
3. De vanwege het streven naar consensus trage besluitvorming.  
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Enneagram en geestkunde type 9 

Op www.geestkunde.net staat mooie informatie over de verschillende karakters. Ook 
het boek Geestkunde van Freek van Leeuwen is een verdiepingsslag voor mensen 
die naar de essentie willen. Hier een korte omschrijving van het type volgens Freek 
van Leeuwen. 

Negen: het geheel 

Negen is het begin- en eindpunt van het enneagram en vertegenwoordigt het totaal 
van alle typen. De krachten die zich aan de andere kant van het enneagram 
bevinden lijken vreemd voor ons. Maar het is zeer verrijkend als we daar innerlijk 
naar toe zouden kunnen groeien. Als we in staat zijn alle krachten te beheersen, 
zouden we de wereld min of meer door de ogen van God kunnen zien. De in zichzelf 
gevangen (eenzijdig ontwikkelde) mens is daartoe niet in staat. Aan het einde van 
het enneagram vinden we onze verloste (ontwikkelde) persoonlijkheid. Naarmate we 
ouder en rijper worden en we daarbij dichter bij God, het middelpunt komen, des te 
meer naderen wij het punt van verlossing. Dit is een innerlijke ontwikkelingsweg en 
wij zijn allemaal ertoe geroepen en in staat om deze weg te gaan. Alle types zijn 
gevallen mensen, die verlossing behoeven om steeds meer die mens te worden, die 
ze voor God al zijn. 

Negens zijn vredestichters. Zij hebben de gave om anderen zonder vooroordeel te 
aanvaarden en daardoor voelen veel mensen zich door negens begrepen en 
aanvaard. Negens kunnen onpartijdige scheidsrechters zijn, omdat ze de goede 
kanten van beide partijen kunnen zien en op hun waarde kunnen schatten. Negens 
vertegenwoordigen in zekere zin het oorspronkelijke en onbedorven mensentype. Zij 
zijn duizendpoten en kunnen van alles wat. 

De verleiding van negens is zichzelf naar beneden te halen. Zij maken een 
deemoedige, bescheiden indruk. Zij zijn bang zich bloot te geven. Omdat ze vaak 
niet erg van zichzelf overtuigd zijn, blijven ze graag op de achtergrond en houden 
vast aan het zelfbeeld dat ze niets bijzonders zijn. Ze doen niets om op te vallen. Ze 
zijn ervan afhankelijk dat anderen ze opmerken en op ze afkomen. De levenstaak 
van negens is het gevoel van eigenwaarde en hun innerlijke drijfveren te ontdekken 
en te ontwikkelen. Veel negens zijn hoogbegaafd; maar hun gaven komen vaak niet 
tot hun recht doordat ze er geen gebruik van maken. 

De vrucht van de geest van de ontwikkelde negens is de daad, een vorm van 
vastberaden werkzaamheid. Negens kunnen eindeloos twijfelen en alles voor zich uit 
blijven schuiven. Wanneer ze echter een besluit nemen, gebeurt dat op een 
volkomen bewuste manier. 
Door hun streven naar overeenstemming zijn negens voortreffelijke bemiddelaars en 
vredestichters. Ze verlangen naar een wereld waarin je in vrede met elkaar kunt 
leven. Wat ze zelf zoeken, gunnen ze ook alle anderen. Ze geloven niet dat er 
onoverbrugbare tegenstellingen bestaan. Negens zijn zachte profeten. Hun 
vreedzame voorkomen is ontwapenend. Negens wekken vertrouwen 
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Negens moeten ervaren dat ze gewenst zijn, dat ze belangrijk zijn en dat ze iets 
kunnen geven. Ze moeten voelen dat anderen - God en hun medemensen - in hen 
geloven, zodat ze zichzelf kunnen geloven. Negens moeten leren om te geloven dat 
er in hen een gouden kern verborgen ligt en dat ze een innerlijke krachtbron 
bezitten, die hen in staat stelt doelbewust en vastberaden te handelen. 

Negens kunnen de weg van de minste weerstand kiezen. In dat geval bestaat het 
gevaar dat zij ook volkomen onaanvaardbaar gedrag van andere mensen 
aanvaarden om zich de moeite van strijd te besparen. Negens hebben er baat bij 
wanneer zij er bewust voor vechten een eigen standpunt te vinden, i.p.v. zich op 
anderen te richten. 

De gunstige kant van het tweezijdige verlangen van negens naar overeenstemming 
en rust is de wens om alles wat tegenover elkaar staat, wat ingewikkeld en 
onopgelost is, samen te brengen, de tegenstellingen met elkaar in evenwicht te 
brengen en te verenigen. Negens zoeken naar volledigheid. Carl Gustaf Jung was 
een negen. Als een van zijn belangrijkste taken beschouwde hij het leveren van een 
bijdrage tot de vervolmaking van de menselijke ziel (geest). Goed en kwaad, het 
mannelijke en vrouwelijke, alles trachtte hij met elkaar te verenigen. 
Hij ontdekte het 'collectieve onbewuste', die diepte van de ziel, waarin de 
tegenstellingen zijn opgeheven, omdat daar alle mensen gelijk en 'een' zijn. Negens 
voelen zich verbonden met de oergrond van het bestaan. Ze kunnen anderen helpen 
de weg tot die oergrond terug te vinden. 

Ontwikkelde negens zouden wel eens de enigen kunnen zijn aan wie je de wereld 
met een gerust hart kunt toevertrouwen zonder bang te hoeven zijn dat ze zich 
verrijken, anderen uitbuiten of hun eigen voordeel zoeken. Zij kunnen de wereld 
wellicht redden. De moeilijkheid is alleen: zij zijn de laatsten die zich daarvoor zullen 
inzetten of die de eerzucht ontwikkelen om naar invloedrijke posities op te klimmen. 

Negens moeten leren doelgericht en opbouwend te handelen. Negens moeten 
zelfstandig en zelfverzekerd worden en zich niet langer laten leiden door de 
verwachtingen en aandriften van anderen. Ze kunnen dan iets aanpakken en 
verbaasd vaststellen dat anderen zich daardoor verrijkt voelen. Ontwikkelde negens 
schenk je graag je vertrouwen omdat je voelt dat ze hun gaven inzetten uit liefde en 
nooit om er zelf beter van te worden. Van ontwikkelde negens gaat een grote rust en 
gelatenheid uit, wat ze vaak zelf helemaal niet in de gaten hebben 
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De bemiddelaar en Transactionele Analyse 

Verdoving 

‘Houden ze niet van me? Nou goed dan, ik doe gewoon alsof ik dat gemis niet voel 
…’ Dat is, simpel gezegd, de afspraak die type 9 maakt met zichzelf. Het verdoven 
van het bewustzijn. Niet voelen, niet ervaren, niet beleven, niet zien van de eigen 
ervaringen. Het is die ‘doofheid’ die type 9 een zo tevreden en stoïcijnse indruk 
geven. Alles is goed. In mij is alles goed en waag het niet die  goedheid te 
ondermijnen. Let wel: dit is een cognitieve doofheid, meer dan een flegmatieke 
uitstraling. Type 9 kan pro-actief en vitaal lijken en toch ‘verdoofd’ zijn. Verdoving is 
dé manier om het ego te beschermen en te versterken: alleen ‘gewenste’ prikkels 
komen tot bewustzijn. 

Hartelijkheid 

Het geloof dat alles goed is, maakt type 9 tot een innemende persoonlijkheid. 
Wie vrede heeft met zichzelf, zal dat gemakkelijk delen met anderen. De 
boodschap lijkt: ‘kom maar, dan krijg je wat van mijn vrede’. De hartelijke, 
joviale, levensgenietende, meegaande wijze van communiceren maakt type 9 tot 
prettig gezelschap. Deze positie voorziet in strokes en voedt het ego in het zelfbeeld 
dat alles ‘goed’ is. 

Idoolvorming 

Verdoving betekent dat type 9 weinig contact heeft met de eigen identiteit. Dat maakt 
het type vatbaar voor idoolvorming. Feitelijk kruipt type 9 dan in de huid van de 
ander. Dat kan een persoon zijn, maar ook een groep, zoals het gezin of de 
sportclub. Door de ander te ‘zijn’ en daarover te fantaseren, kan het ego 
zich voeden. 

Gewoontes 

Verduistering van het bewustzijn uit ‘veiligheidsoverwegingen’ is prima in stand 
te houden en uit te breiden door zich te richten op gewoontes, op rituelen. Het 
zijngewoontes die gericht zijn op comfort, in de breedste zin van het woord. 
Naast comfort voor het lichaam is dat vooral comfort voor de geest, zoals het 
herhalen van datgene dat bekend en veilig is. Een film vele keren bekijken. 
Bezoekjes. De sportschool. Opnieuw betekent dit voeding voor het ‘vredige’ ego. 

Fantasie 

Type 9 kan twee levens leven.  

Een leven aan de ‘buitenkant’, bezig zijn in de tuin of koken of anderszins en 
intussen een leven aan de ‘binnenkant’: het opbouwen van allerhande fantasieën 
over zichzelf en anderen. Onschuldige, prettige, genotvolle, verstrekkende 
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fantasieën met als centraal thema het in stand houden van de vredige situatie. Een 
methode van zelfstroking. 

Life-position: 
 - + 

Favoriete rollen:  
Aangepast Kind, Verzorgende Ouder 

Favoriete game:  
van goedwillende weldoener via vergeetachtige 

naar verliezer (ik doe er niet toe) 

Favoriete zelfstroking:  

voortdurend in gedachten zichzelf en de wereld sussend. 

Juist met de gedachten ‘uit’ de wereld stappen. Niks denken, niks voelen, 
niks herinneren. Wat ‘leeg’ is, is goed. Wat ‘nu’ is, is goed 
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Persoonlijkheidskenmerken en essentie 

KARAKTERISTIEKEN  

Levensvisie Mijn inspanningen zullen niets opleveren. Veroorzaak geen 
moeilijkheden. Bewaar de vrede.  

Spirituele weg Baby’s ‘zijn’ de essentie, in die zin dat hun bewustzijn doordrongen is 
van onvoorwaardelijke liefde, die inherent is aan het pure zijn. Toen in de eerste 
levensjaren de persoonlijkheid zich ging vormen, werden ze indolent of 
veronachtzamend ten opzichte van hun spirituele aard.  

Luiheid is een overdreven aanpassing, een verlangen om aangenaam en 
mechanisch te leven in plaats van daadkrachtig te zijn met betrekking tot de 
wezenlijke aspecten van het leven. Negens vermijden conflicten en gaan op in de 
agenda van anderen, wat een nabootsing is van de liefde die alle schepselen 
verenigt. De Negen in vogelvlucht Handhaaft het aangename gevoel dat neutraliteit 
met zich meebrengt. Vermijdt woede en conflicten. Verruilt essentiële behoeften voor 
dingen die in feite onbelangrijk zijn. 

Is ambivalent ten aanzien van het nemen van persoonlijke beslissingen. “Ben ik het 
ermee eens of ben ik het er niet mee eens?” Ziet vaak alle kanten van een 
probleem.  

Beslissingen zonder persoonlijke betrokkenheid zijn gemakkelijker te nemen, 
bijvoorbeeld handelen in een noodsituatie of een politiek standpunt innemen. Stelt 
emotioneel geladen beslissingen uit door een oude oplossing te herhalen. Handelt 
volgens gewoonten. “Het lijkt erop dat er oneindig veel tijd is. Waarom nu actie 
ondernemen?” Dadeloosheid of luiheid. Gaat met de stroom mee. Volgt het 
programma. Kan moeilijk een aanzet geven tot verandering. Weet beter wat hij of zij 
niet wil dan wat hij of zij wél wil.  

Geeft uiting aan luiheid op drie belangrijke levensgebieden:  
Vereniging in seksuele en een-op-eenrelaties.  
De wens om geheel in de ander op te gaan.   
Participatie in sociale situaties. Zoekt aansluiting bij groepen en organisaties.  

Honger (begeerte) als het gaat om zelfbehoud.  

Bevrediging van materiële behoeften. Kan moeilijk nee zeggen. Kan moeilijk 
afscheid nemen, weggaan. Smoort fysieke energie en woede. Steekt energie in 
onbelangrijke zaken. Vertoont een uitgestelde reactie bij woede. Toont passieve 
agressie. Woede staat voor Negens gelijk aan scheiding. Houdt controle door zich 
koppig te gedragen. Wacht zijn of haar kans af. Richt de aandacht op de agenda van 
anderen, wat resulteert in: Het moeilijk kunnen bepalen van een eigen positie, maar 
wat ook leidt tot: Het vermogen dat wat in iemands leven essentieel is te herkennen 
en te ondersteunen.  
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Het dilemma  

Op momenten dat we ons onafscheidelijk voelen, verplaatsen we ons in het 
gezichtspunt van de Negen. Grenzen vervagen. Het leven van iemand anders wordt 
het motief voor ons eigen leven. Als we eenmaal zijn opgegaan in de ander, voelt dit 
als één huid en een enkele persoon. We hebben energie voor de agenda van onze 
levensgezellen. Hun interessen zijn van wezenlijk belang. Hun mening lijkt 
aannemelijk.  

We voelen ons enthousiast over hun leven, dat het middelpunt van ons eigen leven 
geworden is. Negens voelden zich over het hoofd gezien in hun kindertijd. Ze 
leerden op te gaan in het leven van anderen. Ze schoven hun eigen agenda terzijde, 
zodat ze niet-onopgemerkt zouden blijven; het was ofwel instemmen en hun eigen 
positie kwijtraken of weerstand bieden en achtergelaten worden. Er ontstaat een 
spanning tussen zich willen schikken om liefde te krijgen en hun onafhankelijkheid 
willen verdedigen. De vraag is: “Stem ik ermee in en volg ik, of stem ik er niet mee in 
en veroorzaak ik een conflict?” Ermee instemmen voelt als zich gewonnen geven, 
maar het is moeilijk om nee te zeggen.  

Ze zijn in iemands leven opgegaan, dus kiezen doet er niet langer toe. Ze kunnen de 
waarde van de positie van anderen gemakkelijker inzien dan de waarde van hun 
eigen positie. Luiheid betekent ‘een luie levenshouding aannemen’. Ze zien alle 
kanten van een vraag, zodat hun eigen positie overwoekerd raakt. Beslissingen zijn 
moeilijk. Tegenstrijdige meningen lijken allemaal even waardevol te zijn. Hun 
aandacht verschuift van het centrale probleem naar secundaire zaken. Ze komen op 
een zijspoor terecht van karweitjes en achterstallige zaken. Hun energie raakt 
afgeleid van hun essentiële dagtaak.  

Hun tempo vermindert. Zonder dat ze het zich realiseren ontwikkelt zich een patroon 
van vasthouden. Energie die bestemd is voor primaire doelen, wordt overgeheveld 
naar secundaire doelen. Als het terzijde schuiven van hun eigen agenda een 
automatisme wordt, stopt hun zelfobservatie. Ze vergeten zichzelf. Ze worden in 
beslag genomen door wat anderen denken. Hun leven wordt overdekt met de ideeën 
van anderen.  

Onafgemaakte zaken stapelen zich op als ze er geen aandacht aan besteden en ze 
kunnen zich moeilijk herinneren wat belangrijk is als er zoveel andere dingen in de 
weg staan. Negens groeien als ze gaan opletten, als ze hun eigen agenda 
structureren en het spoor blijven volgen. Als ze kunnen zien hoe ze een nieuwe 
stellingname aannemen, worden ze bevrijd van hun preoccupatie en zijn ze vrij om 
te kiezen hoe ze willen reageren.  

Ze kunnen leren zichzelf van anderen te scheiden en aandacht aan zichzelf te 
besteden. Ze worden gesteund door dierbaren die hen helpen bij het nastreven van 
persoonlijke doelen, die hun vorderingen telkens weer bevestigen, en die hen 
herinneren aan hun diep gekoesterde doelen, die alleen bereikt kunnen worden door 
aandacht te besteden aan zichzelf. Omdat Negens in anderen opgaan, kunnen 
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levensgezellen hen steunen een eigen positie in te nemen en hen door het ongemak 
van scheiding en voor zichzelf moeten kiezen heen helpen.  

De subtypen 

Luiheid beïnvloedt de seksuele, sociale en zelfbehoudende houding van de Negen. 
Luiheid leidt in seksuele en een-op-eenrelaties tot het streven naar vereniging  

Negens van het subtype dat gericht is op seksuele en een-op-eenrelaties willen 
totaal in de ander opgaan. Een geliefde persoon wordt het centrale doel in zijn of 
haar leven. Vereniging is het gevoel een gemeenschappelijk bestaan te hebben in 
plaats van een gescheiden individu te zijn. Negens kunnen het leven van de ander in 
hun eigen leven opnemen. Gevoelens van over het hoofd gezien en genegeerd te 
worden verdwijnen in een toestand van psychologische eenheid.  

Het is alsof hun bewustzijn groter kan worden wanneer ze denken op de manier 
waarop iemand anders zou kunnen denken en proberen het gezichtspunt van de 
ander aan te nemen. Gedachten en gevoelens lijken synoniem in plaats van dat ze 
gescheiden zijn. Identiteiten vallen samen. Er zijn momenten van ‘wij samen’, ‘wij 
zijn een en dezelfde persoon. Verenigd zijn geeft richting en energie. Vanuit hun 
luiheid een eigen richting te bepalen, nemen Negens hun partner als levensdoel.  

Nu heeft de Negen een gemeenschappelijk leven in plaats van een afgescheiden 
bestaan. Negens kunnen voortgedreven worden door het enthousiasme van 
anderen en kunnen zonder het zich bewust te zijn opgaan in de agenda van hun 
partner. Ze beseffen alleen dat ze het vreselijk vinden over het hoofd gezien te 
worden, dat ze graag verbondenheid voelen, dat ze verschillende standpunten even 
waardevol vinden en dat ze zich beter voelen als ze zich zo gedragen. 

Op het gebied van sociale interactie kan het deelnemen aan groepsactiviteiten een 
aangename manier zijn om zich opgenomen en geliefd te voelen. Het kan ook een 
omgeving zijn waarin Negens van het sociale subtype het meest lui kunnen zijn, 
omdat de energie die gebruikt zou kunnen worden voor hun eigen agenda daarvan 
wordt afgeleid om deel te nemen aan sociale activiteiten. Gevoelens van een hoog 
energieniveau worden gevormd en in stand gehouden door vertrouwde 
groepsactiviteiten. Een omschreven activiteit heeft doelen, procedures en een 
tijdschema dat een voorspelbare hoeveelheid energieverbruik vraagt. Ze weten wat 
ze gaan doen, hoelang het gaat duren en wie er bij hen zullen zijn. Ze voelen zich 
aangetrokken tot groepen waarvan de bijeenkomsten en activiteiten de leden de 
mogelijkheid geven ofwel deel te nemen op een laag energieniveau ofwel de 
verantwoordelijkheid en de leiding te nemen als ze hun energie kwijt willen.  

Negens van het sociale subtype zijn geneigd zich bij groepen aan te sluiten en 
regelmatig aanwezig te zijn zonder een volledige verbintenis aan te gaan. De vraag 
blijft onbeantwoord. “Ben ik het ermee eens of oneens? Hoor ik hier wel of niet 
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thuis? Vind ik dit wel of niet prettig?” Er is een voortdurende ambivalentie. Als het 
gaat om zelfbehoud creëert luiheid honger (begeerte)  

Bij Negens van het subtype dat gericht is op zelfbehoud, raakt de aandacht 
gemakkelijk gefixeerd op secundaire bronnen van bevrediging. Ze negeren hun 
echte behoeften in ruil voor substituten als voedsel, reizen, televisie kijken of dingen 
verzamelen. Het stoppen met de substituten voelt bedreigend omdat het het 
kernprobleem vertegenwoordigt van een patroon waarmee ze hun teveel aan 
energie op een voorspelbare wijze kunnen verbruiken. Ze krijgen een sterke honger 
naar het substituut wanneer er tijd en energie vrijkomen voor hun eigen agenda.  

Alle Negens hebben de neiging essentiële doelen te vervangen door onbelangrijke 
substituten, maar zelfbehoudende Negens kunnen zich gulzig aan de 
vervangmiddelen gaan hechten. Substituten die nodig zijn om te kunnen overleven, 
zijn een automatische bron van comfort en een tijdelijke vervanging van liefde.  
Ze vinden onmiddellijke opluchting door op te gaan in voedsel en detectiveromans. 
Ze zakken onderuit op de bank met de krant, chips en bier.  

Zelfbehoudende Negens realiseren zich niet dat ze hun eigen agenda op de lange 
baan schuiven wanneer ze gegrepen worden door een honger als winkelen. De 
interesse die voortkomt uit het toegeven aan een honger voelt niet als luiheid. Het 
voelt stimulerend. Iets interessants dat hen uit de ambivalentie haalt, zelfs al 
betekent het een gebrek aan betrokkenheid bij zichzelf.  

Acceptatie  

Iedereen wil geaccepteerd worden, maar Negens willen dat hun positie nauwkeurig 
omschreven, onderstreept en direct erkend wordt. Als ze hun eigen positie als 
onbeduidend ervaren en de positie van de ander lijkt sterker, dan kijken ze naar die 
ander om hun eigen positie te bekrachtigen. Ze zien zichzelf als iemand die mensen 
accepteert zoals ze zijn. In werkelijkheid is het zo dat als ze in de agenda van een 
ander opgaan, ze die ander de schuld zullen geven als de zaken niet goed gaan. “Dit 
was jouw idee, niet het mijne. Ik heb mij er alleen maar bij aangesloten. 

” Omdat ze zelf bereid zijn met anderen mee te gaan, verwachten ze dit ook van 
anderen. Het vraagt grote inspanning van Negens om hun eigen agenda vorm te 
geven, en als dit gelukt is, verwachten ze dat anderen het zullen accepteren. “Ik nam 
jou zoals je bent, nu verwacht ik van jou hetzelfde.” Wanneer het opgaan in en 
ondersteunen van anderen niet wederzijds is, voelt dat voor Negens als oneerlijk.  

De nieuw ontdekte prioriteit van de Bemiddelaar zal klein en onduidelijk klinken voor 
de gemiddelde luisteraar, maar voor Negens zelf klinkt het luid en duidelijk. Omdat 
de Negen rekent op de acceptatie van de partner om van start te kunnen gaan, zal 
de partner nauwkeurig moeten luisteren wanneer er een agenda naar voren komt. 
Omslachtig uit de doeken doen Negens staan erom bekend dat ze, zonder het 
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vooraf te melden, 360 graden in hun leven kunnen omslaan. Anderen kennen de 
stappen en fasen ernaartoe niet en dan doet de Negen plotseling iets geheel anders.  

Dit komt omdat een beslissing volledig gevormd moet zijn voordat ze deze met 
genoeg kracht naar buiten kunnen brengen om tegenargumenten te weerstaan. Als 
het eenmaal sterk genoeg is, kunnen ze hardnekkig aan hun standpunt vasthouden 
en elke tegenspraak weerstaan. Als ze er eenmaal zeker van zijn, houden ze hun 
poot stijf. Soms passen ze een vertragingstactiek toe om er zeker van te zijn 
gehoord te worden. De versie van de Negen van een vertragingstactiek is dat ze hun 
verhaal omslachtig uit de doeken doen, terwijl ze de tegenstand van zich afwenden. 
Ze vertellen lange verhalen om voet bij stuk te houden, terwijl ze hun concentratie 
door niets laten verstoren. Ze hebben een standpunt gevonden en willen anderen 
hier uitvoerig over vertellen. Een andere manier om de tegenstander af te leiden is 
zo veel mogelijk details en onderbouwing aan te brengen. Ze kunnen alle details 
geven zonder onderscheid te maken tussen triviale zaken en kernpunten. Het 
centrale punt lijkt gelijk aan de details, alsof ze niet ‘to the point’ kunnen komen. Het 
is waar. Het punt zou een punt van potentiële controverse 

Op het gebied van sociale interactie kan het deelnemen aan groepsactiviteiten een 
aangename manier zijn om zich opgenomen en geliefd te voelen. Het kan ook een 
omgeving zijn waarin Negens van het sociale subtype het meest lui kunnen zijn, 
omdat de energie die gebruikt zou kunnen worden voor hun eigen agenda daarvan 
wordt afgeleid om deel te nemen aan sociale activiteiten. Gevoelens van een hoog 
energieniveau worden gevormd en in stand gehouden door vertrouwde 
groepsactiviteiten.  

Een omschreven activiteit heeft doelen, procedures en een tijdschema dat een 
voorspelbare hoeveelheid energieverbruik vraagt. Ze weten wat ze gaan doen, 
hoelang het gaat duren en wie er bij hen zullen zijn. Ze voelen zich aangetrokken tot 
groepen waarvan de bijeenkomsten en activiteiten de leden de mogelijkheid geven 
ofwel deel te nemen op een laag energieniveau ofwel de verantwoordelijkheid en de 
leiding te nemen als ze hun energie kwijt willen.  

Negens van het sociale subtype zijn geneigd zich bij groepen aan te sluiten en 
regelmatig aanwezig te zijn zonder een volledige verbintenis aan te gaan. De vraag 
blijft onbeantwoord. “Ben ik het ermee eens of oneens? Hoor ik hier wel of niet 
thuis? Vind ik dit wel of niet prettig?” Er is een voortdurende ambivalentie. Als het 
gaat om zelfbehoud creëert luiheid honger (begeerte) Bij Negens van het subtype 
dat gericht is op zelfbehoud, raakt de aandacht gemakkelijk gefixeerd op secundaire 
bronnen van bevrediging. Ze negeren hun echte behoeften in ruil voor substituten 
als voedsel, reizen, televisie kijken of dingen verzamelen. Het stoppen met de 
substituten voelt bedreigend omdat het het kernprobleem vertegenwoordigt van een 
patroon waarmee ze hun teveel aan energie op een voorspelbare wijze kunnen 
verbruiken. Ze krijgen een sterke honger naar het substituut wanneer er tijd en 
energie vrijkomen voor hun eigen agenda.  

Alle Negens hebben de neiging essentiële doelen te vervangen door onbelangrijke 
substituten, maar zelfbehoudende Negens kunnen zich gulzig aan de 
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vervangmiddelen gaan hechten. Substituten die nodig zijn om te kunnen overleven, 
zijn een automatische bron van comfort en een tijdelijke vervanging van liefde. Ze 
vinden onmiddellijke opluchting door op te gaan in voedsel en detectiveromans. Ze 
zakken onderuit op de bank met de krant, chips en bier.  

Zelfbehoudende Negens realiseren zich niet dat ze hun eigen agenda op de lange 
baan schuiven wanneer ze gegrepen worden door een honger als winkelen. De 
interesse die voortkomt uit het toegeven aan een honger voelt niet als luiheid. Het 
voelt stimulerend. Iets interessants dat hen uit de ambivalentie haalt, zelfs al 
betekent het een gebrek aan betrokkenheid bij zichzelf.  

Emotionele en mentale gewoonten 

Comfort Negens houden van het gevoel van onafscheidelijkheid dat het in anderen 
opgaan teweegbrengt. Ze houden niet van invloeden die verdeeldheid veroorzaken, 
en ze hebben de neiging de rol van bemiddelaar op zich te nemen in plaats van 
partij te kiezen. Ze voelen zich aangetrokken tot vertrouwde, bekende en 
voorspelbare manieren om dingen te doen, omdat ze hun aandacht vrij kunnen laten 
afdwalen als er geen druk is. Negens houden ervan te reflecteren. Ze houden ervan 
dingen te overdenken en te overwegen. Ze houden van vrije tijd en het plezier van 
een dag zonder doelen.  

Ze beschrijven het als een voorkeur om op energie voort te dobberen in plaats van in 
actie te moeten komen, een voorkeur om hun energie op een aangename wijze te 
besteden. Door te veel energie kunnen ze gedesoriënteerd raken, tenzij deze wordt 
opgeroepen om iets dat voorspelbaar is, uit te voeren. Energie maakt hen wakker. 
Voor Negens kan die wetenschap onaangenaam zijn. Dingen worden slechter als ze 
weten wat ze missen. Het doet geen pijn als hun voet slaapt, maar het steekt 
behoorlijk als ze er weer mee gaan lopen.  

Het vermijden van conflict is een onderdeel van een breder patroon waardoor 
energie van belangrijke zaken wordt weggehaald. Negens gaan op een slimme 
manier met hun energie om. Ze hoeven niet uitgezakt op de bank te zitten om hun 
energie in stand te houden. Ze ervaren activiteiten die veel kracht kosten als 
aangenaam zolang er maar geen energie overblijft die het zoeken naar hun eigen 
agenda voedt. Acceptatie Iedereen wil geaccepteerd worden, maar Negens willen 
dat hun positie nauwkeurig omschreven, onderstreept en direct erkend wordt. Als ze 
hun eigen positie als onbeduidend ervaren en de positie van de ander lijkt sterker, 
dan kijken ze naar die ander om hun eigen positie te bekrachtigen.  

Ze zien zichzelf als iemand die mensen accepteert zoals ze zijn. In werkelijkheid is 
het zo dat als ze in de agenda van een ander opgaan, ze die ander de schuld zullen 
geven als de zaken niet goed gaan. “Dit was jouw idee, niet het mijne. Ik heb mij er 
alleen maar bij aangesloten.” Omdat ze zelf bereid zijn met anderen mee te gaan, 
verwachten ze dit ook van anderen. Het vraagt grote inspanning van Negens om hun 
eigen agenda vorm te geven, en als dit gelukt is, verwachten ze dat anderen het 
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zullen accepteren. “Ik nam jou zoals je bent, nu verwacht ik van jou hetzelfde.” 
Wanneer het opgaan in en ondersteunen van anderen niet wederzijds is, voelt dat 
voor Negens als oneerlijk. De nieuw ontdekte prioriteit van de Bemiddelaar zal klein 
en onduidelijk klinken voor de gemiddelde luisteraar, maar voor Negens zelf klinkt 
het luid en duidelijk.  

Omdat de Negen rekent op de acceptatie van de partner om van start te kunnen 
gaan, zal de partner nauwkeurig moeten luisteren wanneer er een agenda naar 
voren komt. Omslachtig uit de doeken doen Negens staan erom bekend dat ze, 
zonder het vooraf te melden, 360 graden in hun leven kunnen omslaan. Anderen 
kennen de stappen en fasen ernaartoe niet en dan doet de Negen plotseling iets 
geheel anders. Dit komt omdat een beslissing volledig gevormd moet zijn voordat ze 
deze met genoeg kracht naar buiten kunnen brengen om tegenargumenten te 
weerstaan. Als het eenmaal sterk genoeg is, kunnen ze hardnekkig aan hun 
standpunt vasthouden en elke tegenspraak weerstaan. Als ze er eenmaal zeker van 
zijn, houden ze hun poot stijf. Soms passen ze een vertragingstactiek toe om er 
zeker van te zijn gehoord te worden.  

De versie van de Negen van een vertragingstactiek is dat ze hun verhaal omslachtig 
uit de doeken doen, terwijl ze de tegenstand van zich afwenden. Ze vertellen lange 
verhalen om voet bij stuk te houden, terwijl ze hun concentratie door niets laten 
verstoren. Ze hebben een standpunt gevonden en willen anderen hier uitvoerig over 
vertellen. Een andere manier om de tegenstander af te leiden is zo veel mogelijk 
details en onderbouwing aan te brengen. Ze kunnen alle details geven zonder 
onderscheid te maken tussen triviale zaken en kernpunten. Het centrale punt lijkt 
gelijk aan de details, alsof ze niet ‘to the point’ kunnen komen. Het is waar. Het punt 
zou een punt van potentiële controverse 
controverse kunnen zijn. Het ligt gevoelig en ze moeten het uitvoerig rechtvaardigen.  

Beslissingen nemen  

Ze hebben er geen moeite mee te beslissen over onbeladen, ‘neutrale’ zaken, zoals 
een politieke voorkeur of praktische benodigdheden; maar een persoonlijke 
beslissing heeft tot gevolg dat hun denken losgemaakt moet worden van de agenda 
van ieder ander. Dwangmatig denken over persoonlijke beslissingen is een kenmerk 
van dit type. “Zal ik wel of zal ik niet? Wat denk jij?” Weten wat ze willen kan 
isolerend en bedreigend voelen in plaats van dat ze er energie door krijgen. Dingen 
voor zichzelf doen is voor hen een onbekend terrein. Het roept eenzaamheid en 
onverschilligheid bij hen op. Een beslissing wordt vanuit alle mogelijke standpunten 
overdacht. Als alle standpunten aannemelijk lijken, is er geen reden om in actie te 
komen.  

Het is gemakkelijker een keuze voorgelegd te krijgen zoals: “Welke wil jij niet?” Het 
is veel gemakkelijker te weten wat ze niet willen dan wat ze wel willen. Een 
uitgangspunt kan ontdekt worden door te elimineren, wat dan versterkt kan worden 
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met een ordening en goedkeuring. Gewoonten Negens vervallen vaak in een soort 
rituele routine. Ze kiezen graag de bekende weg, omdat ze dan weten hoeveel 
energie ze bij zichzelf moeten laten opkomen, en het resultaat is voorspelbaar.  

Conflict, scheiding en ongemak worden zo geminimaliseerd, en het dilemma om te 
beslissen wordt overheerst door de behoeften van de routine. Als een routine 
eenmaal tot stand is gekomen, zijn Negens er moeilijk van af te brengen. Negens die 
willen veranderen, ondervinden steun door het opstellen van een prioriteitenlijst en 
het langzaam opbouwen van een routine die de nieuwe prioriteit ondersteunt.  

De partner van de Negen moet het nieuwe programma onvoorwaardelijk steunen. Bij 
hen blijven en aanmoedigen helpt. Als het mogelijk is, doe de activiteit dan samen 
totdat het een gewoonte is geworden. Als Negens hun doel uit het oog verliezen, 
herinner hen er dan aan dat dit hun eigen prioriteit was. Ze kunnen dit vergeten zijn. 
Herstel hun enthousiasme door zelf enthousiast te zijn. Als ze het spoor bijster 
raken, begin dan opnieuw zonder beschuldigingen.  

Bemiddelaars zijn zeer ontvankelijk voor positieve waardering en geloven in zichzelf 
als anderen in hen geloven. Afhankelijkheid “Zijn Negens afhankelijk van anderen?” 
is een algemeen gestelde vraag. Net als Tweeën identificeren Negens zich sterker 
met de behoeften van anderen dan met hun eigen behoeften. Volgens mij kan 
iedereen afhankelijk worden, maar de wijze waarop de afhankelijkheid geuit wordt, 
varieert naargelang van het type. Hetzelfde uiterlijke gedrag kan voortkomen uit een 
verscheidenheid van motivaties. Als een Negen afhankelijk is, neemt dit de vorm aan 
van het opgaan in het leven van iemand anders en het opgeven van zijn of haar 
eigen behoeften, maar veel Negens lijken afhankelijk te zijn terwijl ze innerlijk 
afgescheiden en niet verbonden blijven. We moeten kijken naar de individuele 
motivatie en elk geval op zichzelf beschouwen.  

Passieve agressie 

Conflicten zijn beangstigend en Bemiddelaars zullen al het mogelijke doen om 
openlijke woede te vermijden. Conflicten leiden tot oppositie, scheiding en agressie, 
en dat is allemaal onbehaaglijk. Ze uiten hun woede op een indirecte, passieve 
manier. Tempo verminderen, naar andere projecten overstappen, zich afwenden, 
langer wachten dan de vijand en koppig reageren zijn hun algemene tactieken. Over 
het algemeen worden ze zich pas lang nadat de provocatie heeft plaatsgevonden, 
bewust van hun woede. Negens staan erom bekend dat ze pas dagen nadat een 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden, ‘wakker worden’ voor het feit dat ze boos zijn.  

Ze prefereren een koppige reactie boven openlijke woede. Als ze zich onder druk 
gezet of kwaad voelen, kunnen Negens letterlijk gaan zitten, zich afwenden en niets 
doen. Geen ruzie. Geen bedreigingen. Geen fysieke terugtrekking. Slechts een 
oorverdovende, koppige stilte, om ons te laten weten dat de dingen niet zullen gaan 
zoals wij dat willen. De koppigheid van Negens kan uitdagend zijn. Hun partner 
explodeert, en dit past in het patroon van de ander de actieve rol in de relatie geven. 
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Door niets te doen wanneer er duidelijk actie verwacht wordt, maken Negens dat de 
ander voor gek staat of uit frustratie explodeert. Wanneer anderen actie willen en 
iemand weigert op hen in te gaan of vergeet of verzuimt initiatief te nemen, ervaren 
anderen dit terecht als zeer agressief gedrag.  

Partners willen weten waar de Negen staat. Is hij of zij betrokken bij de relatie of 
niet? Als het hen genoeg ergert, zullen de partners zich waarschijnlijk beledigd 
voelen en zullen zij waarschijnlijk te horen krijgen: “Maar ik deed toch niks?” 
Traagheid Het principe van traagheid houdt in dat een fysiek lichaam in rust de 
neiging heeft in rust te blijven en een lichaam in beweging de neiging heeft in 
beweging te blijven.  

Negens zeggen dat ze een intensieve start nodig hebben om op gang te komen en 
dat als ze eenmaal gegrepen zijn, ze niet meer te stoppen zijn. Een goede structuur, 
gepaard aan een goed voorbeeld en een energieke omgeving, garandeert 
participatie. De minst effectieve methode is Negens alleen te laten om hun eigen 
prioriteiten uit te voeren.  

Eenmaal op gang moeten Negens opletten. Ze kunnen het bewustzijn van zichzelf 
verliezen in wat uiterlijk lijkt op zeer productieve activiteit en innerlijk voelt als in 
slaap vallen. Aan de actieve kant van het traagheidsprincipe kunnen Negens 
moeilijke en gecompliceerde manoeuvres verrichten, terwijl ze niet letten op hun 
echte prioriteiten. Dat wil zeggen dat er precies genoeg energie wordt vrijgemaakt 
om een moeilijke taak te volbrengen, terwijl hun aandacht zich verspreidt over 
secundaire zaken. Het gevolg is dat ze veel werk verzetten terwijl ze de energie en 
aandacht van zichzelf weten af te wenden.  

Als Negens gevraagd wordt hoe het voelde om een winnaar te zijn, kunnen ze 
antwoorden: “Ik weet het niet, want ik was er op dat moment niet bij.” De truc voor 
Negens is opmerkzaam te blijven wanneer ze in rust zijn en aandacht te blijven 
hebben wanneer ze in actie komen. Op deze manier kunnen ze een tempo 
opbouwen waarbij ze met zichzelf in contact blijven. Ambivalentie bij Negens en 
twijfel bij Zessen Voor een buitenstaander lijkt de ambivalentie van Negens met 
betrekking tot persoonlijke betrokkenheid op de twijfel van Zessen. De 
beschikbaarheid van zoveel gezichtspunten maakt het moeilijk voor Negens er één 
te gebruiken. Het verhaal dat Negens vertellen, gaat over het gevoel overspoeld te 
worden met mogelijkheden, het zien van de vele kanten van een situatie en de 
verschillende contexten waarbinnen dezelfde situatie uitgespeeld zou kunnen 
worden. Negens zien niet alleen alle kanten van een kwestie, ze zien ook hoe de 
context een beslissing beïnvloedt. Als de context breder wordt en er meer informatie 
beschikbaar komt, kan zelfs een scherp omlijnde kwestie veranderen. Ook het 
element van tijd moet in aanmerking worden genomen.  

Alles verandert in de tijd. Hoe kunnen ze tot een conclusie komen als al deze 
factoren meegewogen moeten worden? Ze kunnen alle punten aan de ene kant van 
een kwestie zien en hoe deze verweven zijn met alle punten van de andere kant. 
Hoe kunnen ze partij kiezen als ze te werk gaan vanuit een alomvattend perspectief? 
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Alles lijkt zo met alles in verband te staan dat het niet mogelijk is een duidelijk 
standpunt in te nemen.  

De twijfel van Zessen leidt ook tot uitstel, maar ze richten hun aandacht heel anders 
dan de Negens. Zessen vormen een idee en vervolgens trekken ze het in twijfel. 
Hun aandacht verschuift van een aanname naar twijfel, en weer terug naar de 
aanname. Het is meer het twijfelen aan de geldigheid van een enkel idee dan het 
zien van de overeenkomst van verschillende ideeën. Voor Zessen is niet het 
probleem de voor hen meest waardevolle positie in te nemen, maar ze hebben grote 
twijfels over de haalbaarheid en de potentiële risico’s wanneer ze iets belangrijks 
willen uitvoeren. Zessen hebben een uitgesproken standpunt, maar raken sterk 
gepreoccupeerd met de vraag wie of wat hun activiteiten zal verstoren en met de 
potentiële negatieve consequenties van hun acties.  

Het belangrijkste punt van ongerustheid van Zessen is het uitvoeren van hun ideeën. 
Zal een autoriteit geërgerd zijn? Zal het idee aangevallen worden? Als ze door twijfel 
overvallen worden, richten Zessen hun aandacht op een standpunt dat in strijd is 
met hun idee of tegengesteld eraan, zodat ze kunnen anticiperen op de bezwaren en 
belemmeringen die ze van anderen verwachten. In de rol van de advocaat van de 
duivel vormt de geest van Zessen een idee en neemt dan het tegenovergestelde 
standpunt in of het standpunt dat ermee in tegenspraak is. Bij de Zes gaat het om 
een geest die tegenwerpingen maakt in plaats van de ambivalente geest van de 
Negen, die de verschillende kanten van een vraag afweegt.  

Veilige omstandigheden en stress 

Veilige omstandigheden Het tegengif voor luiheid zijn gewoonten met een hoog 
energieniveau. Negens die zich veilig voelen, zijn gewoonlijk ingesteld op een 
productieve routine, en ze krijgen dezelfde mate van acceptatie en waardering als 
elke hardwerkende Drie. Hun motivatie is gelijk aan die van de Drie: erkenning voor 
de verrichting en de taak, maar Negens in veilige omstandigheden willen ook geliefd 
worden om wie ze zijn. Ze kunnen onderscheid maken tussen aandacht die aan de 
taak gerelateerd is en echte acceptatie. Ze willen acceptatie, maar trachten deze 
acceptatie te verdienen door prestaties en imago. Ze hebben veel energie, ze 
functioneren aan de actieve kant van het traagheidsprincipe, en ze zijn graag 
succesvol.  

In de positie van de Drie kunnen Negens zich krachtig concentreren op hun eigen 
agenda in plaats van met hoge snelheid in de automatische piloot te gaan. In veilige 
omstandigheden zijn Negens in een goede positie om onderscheid te maken tussen 
automatisme en een authentieke keuze over hoe ze willen leven. Als ze de 
negatieve karakteristieken van de Drie overnemen, betekent dit voor Negens dat ze 
nog steeds onderworpen zijn aan het start-stopsyndroom van het traagheidsprincipe. 
Ze zijn dan afhankelijk van deadlines en de agenda van anderen om hun doelen te 
bereiken. Hun imago kan passend zijn, maar innerlijk moeten ze strijd voeren om op 
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gang te blijven. De meeste mensen zullen het niet merken, maar Negens voelen 
stress die voortkomt uit het constant bevechten van hun lage energieniveau. 
Wanneer hun aandacht afdwaalt, moeten ze zich steeds opnieuw instellen, opnieuw 
starten en zich opnieuw verdiepen. 

Negens kunnen uren achtereen op een efficiënte manier werken om een deadline te 
halen, maar met de voltooiing van de taak wordt de energie minder of stopt deze 
helemaal. Om de positieve karakteristieken van de Drie te activeren, zouden Negens 
hun eigen agenda in fasen moeten uitvoeren, zodat de voltooiing van de ene fase 
geleidelijk naar de volgende leidt.  

Het mooie van Negens in veilige omstandigheden is dat ze de echte voldoening 
kunnen ervaren van iets te hebben afgemaakt. Stress Voor Negens voelt stress als 
‘koude’ paniek. Het leek erop dat ze eindeloos de tijd hadden, maar plotseling doemt 
er een deadline op. Er is geen tijd meer over, en ze raken overspoeld. Ze voelen er 
paniek over dat ze anderen van zich vervreemden. De tijd is op en iedereen zal boos 
zijn. Negens ervaren dit doorgaans als een verlammend gevoel. Er is zoveel te doen 
dat ze niet weten waar ze moeten beginnen. Negens stoppen als ze onder zware 
druk komen te staan. Ze kunnen niet meer verder. Bij stress bewegen Negens zich 
in het diagram naar punt of type Zes. Als ze de negatieve karakteristieken van de 
Zes overnemen, geeft dit ‘bevroren’ paniek.  

Deadlines en zich openlijk tegen anderen moeten verzetten zijn voor Negens 
gebruikelijke stressoren. Het is zo gemakkelijk voor hen zich te identificeren met de 
andere kant dat ze hun eigen positie steeds weer kwijtraken. Dus gaan ze geen 
confrontatie aan en verliezen ze meer tijd en raken ze meer verlamd. De 
gebruikelijke buffers van naar afleiding zoeken werken niet meer. Dit kan een 
gevaarlijke situatie worden. Een soort passieve ‘leunstoeldepressie’, waarbij de 
aandacht wordt ondergedompeld in televisieprogramma’s of het in gedachten 
herhalen van de probleemsituatie. Uiterlijk kunnen Negens op hun gemak lijken, 
maar innerlijk zijn ze verlamd. Elke kleine aanmoediging en het aanbieden van hulp 
bij het nemen van de eerste stappen kunnen de depressie doorbreken.  

Tijdens een depressie concentreert hun dwangmatige denken zich, zoals 
kenmerkend is voor de Zes, op het slechtste scenario. Negens worden bang voor de 
gevolgen en verwijten zichzelf dat ze inactief zijn. Ze verschuiven de schuld 
gemakkelijk naar anderen. Negens voelen zich slachtoffer en leggen de fout bij de 
autoriteit. Ze werden uitgebuit. Het is de schuld van iemand anders. Verwijt en 
opkomende emoties kunnen gunstig uitwerken als echte gevoelswaarden hierdoor 
naar boven kunnen komen.  

Negens weten precies wat ze niet willen als ze gestrest zijn. Ze kunnen vaststellen 
waar hun prioriteiten liggen. In plaats van de aandacht op anderen te richten, te laten 
verslappen of te verstrooien, doen Negens als ze bang zijn soms dingen voor 
zichzelf en in hun eigen belang, tegen de wil van anderen in. Angst brengt hen bij de 
Zes, die slechts aandacht heeft voor één punt. Het positieve van stress voor Negens 
is dat ze bij hun woede kunnen komen en dat ze de lading van hun woede kunnen 
richten naar constructieve doelen. Ze hebben energie die omgezet kan worden naar 
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zijn hogere tegenpool, en dit is geloof in zichzelf en in het vermogen alleen verder te 
gaan.  

De negen in een liefdesrelatie 

Samenleven met de Negen Als Negens eenmaal in hun partner zijn opgegaan, 
kunnen ze moeilijk van hem of haar loskomen. Relaties kunnen 

jaren voortduren en gaan voorbij het natuurlijke punt waarop een relatie beëindigd 
zou moeten worden. Nieuwe relaties kunnen zich moeilijk ontwikkelen omdat 
Negens hun herinneringen aan oude relaties niet kunnen opgeven. Negens hebben 
geen aandacht voor hun gevoelens doordat ze gepreoccupeerd raken met bijzaken. 
Ze zoeken naar andere mogelijkheden om ruzies te voorkomen. Ze zijn vaak 
laconiek en niet mededeelzaam over wat ze werkelijk voelen: “Laat wat niet gezegd 
is ongezegd blijven.”  

Negens trekken zich terug in hun gewoonten en onbelangrijke zaken (‘veel klusjes te 
doen’) in plaats van echt betrokken te raken in hun relatie. Ze verspreiden hun 
energie over de zaken die horen bij het samenwonen: reparaties aan het huis of het 
tarief van de hypotheek. De partner van de Negen zal degene zijn die veranderingen 
moet bewerkstelligen. De Negen zal reageren met wat zijn partner wil horen. Dit 
betekent niet dat de Negen het ermee eens is. Omdat de behoeften van hun partner 
harder klinken dan hun eigen behoeften, kunnen Negens moeilijk nee zeggen.  

Negens fantaseren over opgaan in de ideale partner en meegenomen worden in een 
nieuw leven. De kwalijke kant van opgaan in de levens van anderen is dat Negens 
hun partner beschuldigen als er dingen fout gaan. De relatie zal verdiepen als de 
Negen in zijn of haar partner kan opgaan zonder zijn of haar eigen identiteit te 
verliezen.  

Intimiteit  

Negens zijn beter op de hoogte van de wensen van anderen dan van hun eigen 
wensen. Ze vinden het gemakkelijker in de schoenen van een ander te gaan staan 
en door hun bril te kijken dan voor zichzelf te beslissen. Als het zo gemakkelijk is de 
positie van een ander in te nemen, wordt de eigen positie broos. “Waarom zullen we 
het op mijn manier doen in plaats van op jouw manier? Kijk naar de punten van 
overeenkomst.” Beslissingen lijken arbitrair. Als elke tegengestelde mening zijn eigen 
geldigheid heeft, waarom moet er dan voor één gekozen worden? Door steeds alle 
kanten zo zorgvuldig af te wegen, kunnen Bemiddelaars het gevoel voor hun eigen 
positie verliezen.  

Als Negens een positie innemen, betekent dit dat ze die moeten verdedigen. Is het 
de moeite waard? Is het innemen van een broze positie het risico waard dat hun 
dierbaren van hen vervreemden en dat ze zich gescheiden zullen voelen van hun 
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belangen? Het is gemakkelijker de vrede te bewaren. De tijd gaat voorbij als ze niet 
gericht zijn op hun eigen essentiële prioriteiten. Als ze zich niet bezighouden met 
essentiële werkzaamheden, lijkt het of er genoeg tijd is. Een deadline en de 
behoeften van de gezinsleden creëren voor Negens een structuur waarbinnen ze 
actief kunnen worden.  

Hun agenda’s bepalen de prioriteiten en de deadlines zorgen ervoor dat de Negens 
op tijd worden wakker geschud. Participatie hoeft niet per se op betrokkenheid te 
duiden. Aan de buitenkant lijkt het of Negens een programma steunen, terwijl ze 
meedoen zonder innerlijk verbonden te raken. Zonder de tegenkracht van een sterke 
eigen positie bewegen Negens met de stroom van activiteiten mee, want ze hebben 
geen reden ertegenin te gaan. Omdat het al te gemakkelijk is meegaand te lijken, 
een neutraal antwoord te geven en door het enthousiasme van iemand anders 
meegenomen te worden, doet hun partner er goed aan de omvang van de werkelijke 
interesse van de Negen duidelijk te krijgen. Als Negens bij ons zijn, kunnen ze 
oprecht onze geestdrift overnemen. Ze kunnen opgaan in onze intensiteit en zich 
werkelijk aangetrokken voelen tot onze interessen, die ze verwarren met dingen die 
ze zelf interessant vinden. Als ze alleen zijn, zullen er andere zaken spelen, en 
zonder onze vitaliteit dooft hun kracht.  

De besluiteloosheid van de Negen kan een uitdaging zijn voor een partner die de 
leiding wil. Het nemen van beslissingen kan een obsessie worden. “Zal ik wel of zal 
ik niet? Wil ik wel of wil ik niet?” De aandacht verspreidt zich over alle kanten van 
een vraag, totdat de kanten met elkaar vermengd zijn en er dus geen kant gekozen 
kan worden. Negens hebben vaak het gevoel dat ze ergens inrollen in plaats van dat 
ze zelf ergens voor kiezen. Ze zijn in hun baan gerold, hun manier van leven of de 
plaats waar ze wonen.  

Ze hebben het gevoel dat de dingen hun overkomen in plaats van dat ze een 
bewuste keuze maken. Het is over het algemeen niet effectief Negens tot een keuze 
te dwingen. Het zal echter helpen als hun partner zijn of haar eigen richting opgaat, 
zonder van de Negen te verlangen dat hij of zij meedoet. De partner moet zijn of 
haar eigen dingen doen.  

We kunnen Negens tot activiteiten aanzetten, maar we kunnen hen niet tot het 
nemen van initiatief brengen. Ze zijn er het meest bij gebaat als wij het goede 
voorbeeld geven wat het nemen van initiatief betreft. Vreemd genoeg kunnen 
Negens hun eigen agenda doen gelden op een manier die zelfs voor henzelf 
verborgen lijkt. Ze mogen dan niet weten wat ze willen, maar ze weten wél wat ze 
niet willen als ze zich ongemakkelijk voelen. Ze klagen zonder zich te realiseren dat 
ze door een proces van eliminatie een richting vinden. ‘Dat niet; dat óók niet’ is een 
manier om echte doelen duidelijk te krijgen, zonder precies te weten waar ze zich op 
richten. Zich vastzetten in een activiteit waar ze vertrouwd mee zijn is een andere 
manier om keuzemogelijkheden te elimineren. Negens kunnen een energieke 
routine opbouwen die alle tijd en aandacht kost en die het nemen van beslissingen 
uitschakelt.  
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Als ze vroeg opstaan en meteen volgens een schema te werk gaan, hebben ze geen 
tijd om nieuwe richtingen te overwegen. Negens kunnen bij hoge snelheid op de 
automatische piloot gaan en een complexe taak volbrengen zonder echt aanwezig te 
zijn. Ze doen er verstandig aan het nemen van beslissingen op hun rooster te zetten, 
‘geklemd’ tussen gestructureerde, vertrouwde activiteiten, zodat de energie niet 
uitdooft als ze zich afvragen wat ze willen.  

Het klinkt paradoxaal, maar Bemiddelaars weigeren hulp bij het nemen van 
beslissingen. Ze kunnen evenwichtig lijken in hun ambivalentie. Aangenaam zeker 
over het feit dat ze onzeker zijn. Het aannemen van een neutrale houding lijkt een 
duidelijke uitgangspositie. Zonder hun eigen onafhankelijkheid op te offeren, kunnen 
Bemiddelaars zich in vele posities vinden.  

Eigenlijk verstoort het innemen van een positie het natuurlijke evenwicht dat 
gevoelens van onbehagen en conflict in toom houdt. Als Negens zich tot iets 
gedwongen voelen, worden ze koppig. Als ze zich gedwongen voelen een beslissing 
te nemen, houden ze controle door niet te handelen. Het is erg moeilijk om koppige 
Negens in beweging te krijgen, met name als ze zich voor ons afsluiten. De 
boodschap luidt: “Ik ben zo ver mogelijk met je meegegaan. Dit was jouw idee, niet 
het mijne. Nu vind ik het niet leuk en dat is jouw fout.”  

In werkelijkheid bedoelen ze: “Ik ben opgegaan in jou. Kom voor de dag met iets 
waar ik van houd.” Bemiddelaars hebben er grote moeite mee hun bewustzijn te 
scheiden van iemand die ze liefhebben. Afgescheiden zijn en geheel op zichzelf 
worden teruggeworpen kan hen beangstigen. Opgaan in het leven van iemand 
anders en het gevoel dat hen eigen leven over het hoofd gezien is, ligt dicht bij 
elkaar. De wens onafscheidelijk verbonden met de ander te zijn is bijna inherent aan 
het gevoel als individu niet serieus genomen te worden. Als Negens opgaan in het 
leven van een ander, kunnen zij zich chronisch verzwolgen voelen, alsof hun eigen 
mening gesmoord wordt door stemmen die harder klinken. De meest vertrouwelijke 
taak in de relatie met Negens is de beslissingen die uit henzelf komen te steunen en 
te zorgen dat ze hun eigen keuzen gaan maken. 

Signalen die een negen uitzend 

Positieve signalen We zullen ervaren dat Negens de levens van anderen net zo 
ondersteunen als hun eigen leven. Ze zijn zorgzaam en attent en weten vaak wat er 
in essentie goed is aan anderen. Negens zijn vrijgevig, inschikkelijk, passen zich aan 
en zijn ontvankelijk. Als ze het goede spoor te pakken hebben, zijn ze zeer 
productief en gelukkig.  

Ze houden van een veilige structuur. Ze zijn een bolwerk in het leven van anderen. 
Ze kunnen aandacht geven zonder te oordelen. Negatieve signalen Negens 
gedragen zich vaak passief-agressief en koppig, doen of ze het niet begrijpen of 
houden zich afzijdig. Hun verstrooiing van energie en concentratie wekt de indruk 
dat voor hen alles even belangrijk is, en dat geeft ons het gevoel dat we niet 
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belangrijk voor hen zijn. Het lijkt dat Negens akkoord zijn, terwijl dit niet zo is. Ze 
willen het aangenaam houden, ze willen geven wat vertrouwd is, en daaraan hebben 
we misschien niet echt behoefte. We zullen  

Negens ongeconcentreerd bezig zien of naar substituten voor hun echte behoeften 
zien grijpen: televisie, voedingsmiddelen, gewoonten die energie opzuigen en de 
relatie afremmen. Dubbele boodschappen Negens ontwikkelen secundaire 
interessen als een manier om hun eigen prioriteiten te onderdrukken. Dus als het lijkt 
dat ze het volledig met ons eens zijn, dan kunnen ze slechts betrokken zijn bij een 
bijkomstige interesse of geen moeilijkheden willen veroorzaken en niet in contact zijn 
met wat ze echt willen.  

Negens vertonen een inherente zelfdepreciatie door de gerichtheid op hun eigen 
prioriteiten te verliezen. Ze doen alsof de interessen van anderen hun eigen 
interessen zijn. De dubbele boodschap is een uiterlijke meegaandheid die gepaard 
gaat met een diepe innerlijke woede over gemiste kansen. De openlijke boodschap 
is: “Het is niet belangrijk.” De bedekte boodschap is: “Ik ben boos omdat ik over het 
hoofd gezien word.”  

We helpen Negens door grenzen te stellen aan onze eigen interessen en Negens de 
kans te geven zich op hun eigen behoeften te richten. Innerlijke signalen Als ze 
tussen verschillende mogelijkheden moeten kiezen, kunnen Negens in de war raken. 
Ze raken ingezogen in het leven van anderen en moeten dan zichzelf hieruit 
bevrijden. Ze kunnen eerst erin meegaan en zich er later tegen verzetten. Ze voelen 
dat anderen te veel invloed op hen hebben en kunnen moeilijk nee zeggen. Ze 
denken: “Ik begrijp wat zij wil en waarom zij dat wil. Ik begrijp waarom hij dat niet 
leuk vindt en waarom het bij hem niet werkt.” Omdat beide posities steekhoudend 
zijn, is het moeilijk een eigen positie te vinden.  

Ze voelen zich tussen de twee posities gevangenzitten. Ze zien alle kanten van een 
kwestie en hebben zelf geen duidelijke positie. Om het leven aangenaam en 
gemakkelijk te houden, willen ze een voorspelbare en veilige structuur. Ze verzetten 
zich tegen verandering. Ze denken: “Doe mee. Veroorzaak geen moeilijkheden. Dit 
zal weer voorbijgaan.” Ze hebben de neiging hun energie en woede te 
onderdrukken, wat het nemen van beslissingen vertraagt. Het is moeilijk enthousiast 
te raken zonder gevaarlijk dicht bij het innemen van een standpunt te komen en 
boos te worden uit zelfverdediging. Ze denken: “Het is de moeite niet waard. Wacht 
af. De juiste tijd zal komen.” Dierbaren doen er goed aan te beseffen dat de tijd 
voorbijgaat, dat echte behoeften niet bevredigd worden, en om regelmatig met 
Negens om de tafel te gaan zitten om hen aan hun prioriteiten te herinneren.  
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De negen in werkrelatie 

Samenwerken met de Negen Ontspant zich als er geen onenigheid heerst. Wil zich 
aangenaam voelen en meedoen zonder ruzie te maken. Wil dat de ‘werkfamilie’ met 
elkaar overweg kan. Komt tot bloei bij positieve ondersteuning, maar vermijdt het 
zichzelf te promoten. Wil erkenning, maar zal er zelf niet om vragen. Werkt graag 
aan de hand van duidelijk omschreven procedures, opdrachten en beloningen. Past 
bij voorkeur de eigen energie-investering aan een voorspelbare reeks richtlijnen aan. 
Komt liever niet voor verrassingen te staan. Kan ‘op de automaat’ gaan en veel werk 
verzetten.  

Het volgen van routine schakelt het besef van het hebben van een eigen agenda uit. 
Krijgt energie door een productieve routine en door het enthousiasme dat anderen 
voor bepaalde projecten hebben. Wil een structuur om beslissingen te 
ondersteunen. Neemt niet graag beslissingen. Handelt volgens de voorschriften; 
beperkt het spontaan nemen van beslissingen tot een minimum. Is voorzichtig met 
het nemen van risico’s. Voelt zich veiliger op bekende routes. Gebruikt bij voorkeur 
wat in het verleden goed werkte. Vermijdt risico’s die hoop geven, uit angst voor 
teleurstelling. Verhindert een beslissing te moeten nemen door eindeloos informatie 
te verzamelen. Stelt belangrijke dingen uit, terwijl minder belangrijke zaken wel 
afgehandeld worden. Maakt strategisch gebruik van deadlines, waardoor bepaalde 
zaken op het nippertje op indrukwekkende wijze gered worden. Voelt zich 
overspoeld bij een teveel aan taken.  

Kan zich moeilijk op een door het bedrijf gestelde prioriteit richten als minder 
belangrijke zaken in dezelfde mate urgent lijken. Is vaak ambivalent tegenover 
autoriteit. Kan moeilijk prioriteiten stellen en de zaken gaande houden, maar is te 
koppig om de aanwijzingen van anderen over te nemen. Uit woede op het werk in 
eerste instantie bedekt door het probleem te ontkennen of de schuld te leggen bij de 
structuur, bij het wanbeleid, bij anderen.  

Leiderschapsstijl  

Leidinggevende Negens kunnen verscheurd raken tussen verschillende standpunten 
en kunnen alternatieven zo uitgebreid bestuderen dat ze geen tijd hebben 
nauwgezet en directief leiding te geven. Hun doelen zijn globaal in plaats van 
specifiek, omdat specifieke kenmerken de neiging hebben met elkaar in strijd te zijn. 
De behoeften van de ene afdeling kunnen botsen met die van een andere afdeling 
en daarom hebben Negens de neiging langdurig te luisteren, te veel informatie te 
verzamelen en te zorgen dat ze iedereen een beetje tegemoet komen. Elk onderdeel 
komt met een eigen verslag en deze partijen zullen om hun positie strijden als de 
leidinggevende geen beperkingen aanbrengt. Omdat ze een alomvattend plaatje 
willen, zullen Negens wachten met het invullen van de posities totdat het plan 
compleet is.  
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Leidinggevende Negens gaan ervan uit dat anderen het globale perspectief 
begrijpen, en ze kunnen angstig worden als blijkt dat hun werknemers een eigen 
richting zijn opgegaan. Negens zijn onnauwkeurig in het specificeren van de 
manieren waarop een plan kan worden uitgevoerd.  

Leidinggevende Negens willen aanbevelingen van elke afdeling. Het in het groot 
denken zal ofwel een afschrikmiddel zijn om snel stappen te ondernemen, of een 
allesomvattend overzicht opleveren, waarin met elke afdeling van het project 
rekening wordt gehouden. Leidinggevende Negens veranderen niet snel van 
strategie, en als een uitvoerbare oplossing eenmaal geschikt lijkt, zijn ze geneigd het 
bekende te herhalen. Ze kunnen moeilijk met conflicten omgaan. Negens zullen 
eerder de helpende hand uitsteken dan een werknemer bestoken of een gevecht 
aangaan. Dus lopen ze weg van de moeilijkheden en nemen ze geen duidelijk 
standpunt in wanneer dat noodzakelijk is.  

Als er sprake is van strijd, zullen Negens proberen ontwijkende acties te 
ondernemen, wat hun positie verzwakt en hen blootstelt aan beschuldigingen dat ze 
verraad plegen of de integriteit van hun werk in opspraak brengen. Deze stijl van 
leiding geven werkt het best bij werknemers die zelfstandig zijn en niet veel leiding 
nodig hebben; die kunnen werken vanuit algemene richtlijnen en de details voor 
zichzelf invullen. Het werkt niet goed bij mensen die behoefte hebben aan 
duidelijkheid en nauwkeurigheid of als de situatie vraagt om snelle aanpassingen en 
onmiddellijke beslissingen. Er kan een grote behoefte zijn aan nieuwe richtingen. Er 
zal wel energie zijn voor het toepassen van routine en een bekende manier van 
handelen. Het is een kwestie van inruilen van het risico van het onbekende en het 
moeten omgaan met de herrie die verandering met zich meebrengt. Dit is een 
gebruikelijke mentaliteit die aan dienstverlenende organisaties ten grondslag ligt, 
zoals openbare bedrijven en TNT Post.  

Geschikt voor leiderschapsstijl voor lange termijn en stabiliteit 

Het is een leiderschapsstijl die geschikt is voor de lange termijn. De strategie is 
iedereen een beetje toebedelen en naar consensus streven. Klassieke conflicten Er 
zijn twee karakteristieke conflictfasen. De eerste wordt gekenmerkt door 
ambivalentie en de tweede door een koppig niet-communiceren. In de eerste fase 
kunnen we moeilijk bepalen waar Negens staan. Aan welke kant staan ze? Ze lijken 
te veel tijd nodig te hebben om de verschillende kanten van de vraag te 
onderzoeken. Ondertussen voelen de verschillende partijen zich niet gehoord en niet 
gezien. Bij gebrek aan accurate informatie voelen mensen zich niet serieus 
genomen en tegen elkaar opgezet. Het lijkt dat degene die het hardst schreeuwt, 
door de Negen gehoord wordt en dat de partijen moeten wedijveren om aandacht. 
Mensen zetten Negens aan zich uit te spreken. “Welke mening ben je toegedaan? 
Wanneer neem je een beslissing?” Vanuit hun afschuw voor conflicten creëren 
Bemiddelaars deze situatie onopzettelijk door tijdens de besluitvormingsfase 
informatie achter te houden.  
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Leidinggevende Negens staan erom bekend dat ze anderen niet op de hoogte 
brengen van hun overwegingen, en dat ze zonder uitleg of commentaar met een 
uiteindelijke beslissing komen. Zonder waarschuwing lijkt slecht nieuws uit het niets 
te komen. Het kan eenvoudiger lijken om zonder commentaar roze slipjes met de 
post te verzenden dan een aantal moeilijke vergaderingen het hoofd te moeten 
bieden om uit te leggen waarom deze slipjes noodzakelijk zijn. Anderen klagen vaak 
dat ze zich door Negens veronachtzaamd voelen. Ze willen weten of Negens iets 
verbergen of waarom ze niet willen communiceren.  

Het is alsof Negens hopen ‘nee’ zeggen te kunnen vermijden door niets te zeggen. 
De strategie van geen actie ondernemen maakt andere deelnemers razend. Ze 
voelen zich verwaarloosd én kwaad omdat ze zich in discussies in de rol van de 
actieve, agressieve kracht geduwd voelen. In de tweede fase van een conflict graven 
Negens zich in. Dan komen waarschijnlijk de tactieken van passieve agressie 
tevoorschijn.  

Langzaamaanactie  

Een kenmerkende tactiek voor Negens is de langzaamaanactie, waarin ze alleen 
aan de strikt noodzakelijke voorwaarden van hun werk voldoen. Hun gevoel zegt 
hun: “Er zal hoe dan ook niemand naar mij luisteren, dus waarom zou ik moeite 
doen?”, of: “Ik doe alleen dat waarvoor ik betaald krijg.” Als ze eenmaal een positie 
hebben ingenomen, weigeren ze te wijken. Als Negens niet kunnen beslissen welke 
mogelijkheden ze terzijde zullen leggen en welke ze zullen steunen, dan zal de 
ingenomen en verdedigde positie zijn: “Ik wil het allemaal. Geen compromis.” 
Betrokkenheid vereist zoveel inspanning, dat elke verandering onmogelijk lijkt.  

Een koppige Negen is erg langzaam en erg boos, wat de andere betrokkenen zien 
als egoïstisch en star. Negens die koppig zijn, kunnen zich in een onopgelost conflict 
vastbijten en hebben meer geduld dan de tegenpartij, desnoods jaren. Oplossingen 
voor conflicten Zie voor adviezen voor het oplossen van conflicten tussen Negens en 
de andere enneagram-typen deel III, ‘De relatiegids’. De Negen als werknemer 
Negens zijn gevoelig voor structuur. Ze houden van een stimulerende omgeving en 
duidelijke beloningen. Omdat ze bang zijn over het hoofd gezien te worden en 
gemakkelijk worden overschaduwd door mensen die zichzelf goed kunnen verkopen, 
zoeken ze steun in een eerlijke structuur.  

Ze zullen geen behoefte hebben te concurreren of de aandacht op zichzelf te 
vestigen. Daarom voelen Negens zich aangetrokken tot systemen die hen in staat 
stellen voort te dobberen op bekende procedures totdat ze besluiten dat ze verder 
willen gaan. Negens kunnen veel gemakkelijker risico’s nemen, beslissingen nemen 
en creatief zijn binnen de parameters van een organisatie dan dat ze zich in kunnen 
zetten voor hun eigen prioriteiten. Het is belangrijk voor hen dat ze de mogelijkheid 
zien van vooruitgang, hoewel ze er misschien niet onmiddellijk gebruik van zullen 
maken. Negens voegen zich naar hun omgeving. Ze internaliseren de heersende 
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opvattingen, het plezier en de frustraties van hun collega’s. Als het leefklimaat 
positief is, kunnen Bemiddelaars deze kwaliteit van de groepscultuur gemakkelijk in 
zich opnemen. Ontevredenheid zullen ze echter ook in zich opnemen. Ze ervaren 
conflicten als erg verstorend. Negens kunnen reageren op onuitgesproken 
emotionele kruisvuren in hun onmiddellijke omgeving zonder zich te realiseren 
hoezeer ze bezig zijn de verschillende kanten van de controverse te overdenken.  

Harmonieuze werkomgeving 

Bemiddelaars voelen zich aangetrokken tot een vriendelijke werkomgeving. Ze gaan 
liever in hun onmiddellijke omgeving op dan een plaats voor zichzelf te creëren. 
Bemiddelaars kunnen ambivalent zijn ten opzichte van autoriteit. Ze willen structuur 
en veiligheid, maar zijn ook koppig als hun verteld wordt wat ze moeten doen. De 
oplossing ligt in goede bewind systemen en een eerlijke structuur, die ze kunnen 
internaliseren.  

Structuur dient als een roer om Negens te helpen zich een weg te banen door de 
storm van conflicterende meningen, en als de structuur eerlijk is, is er geen reden 
voor tegenstand. Als hun mening gehoord wordt, zijn Negens op de werkvloer 
gewoonlijk aangename mensen. De Negen in een team Negens zijn geboren 
groepsmensen zolang er weinig strijd is. Ze kunnen erg trots zijn als hun team 
succes behaalt en ze kunnen de triomf van een ander teamlid als hun eigen triomf 
ervaren. Het is belangrijk dat het team zich bewust is van zijn afhankelijkheid van 
alle deelnemers. Negens zullen een ster steunen zolang deze ster maar inziet dat de 
inspanning van het team als geheel in feite tot de overwinning heeft geleid. Omdat 
ze opgaan in de ambities en aspiraties van anderen, kunnen Negens hoge doelen 
nastreven en zichzelf in een groep overtreffen. Als teamlid zijn ze vaak creatiever en 
effectiever dan als individu.  

Bemiddelaars kunnen in een project ook als ‘lijm’ fungeren. Ze zijn standvastig in 
moeilijke tijden, omdat ze wanneer ze onder druk staan hun routine kunnen blijven 
volgen. Ze raken in de war te midden van een conflict of uiteenlopende meningen. 
Hun natuurlijke vermogen om te bemiddelen komt dan naar boven, en ze worden 
een klankbord voor de ideeën van de andere teamleden. Vanuit hun streven naar 
harmonie zullen Negens de gemeenschappelijke aspecten in de meningen aan de 
verschillende partijen duidelijk maken.  

Ze kunnen in feite het middelpunt van de onderhandelingen worden als de strijdende 
partijen merken dat hun eigen belangen overgebracht worden aan ‘moeilijke’ 
teamleden. Het zou goed zijn de Negen te polsen over een team wanneer er 
problemen ontstaan. De Negen zal waarschijnlijk in staat zijn de punten van 
overeenstemming tussen de verschillende posities aan te voelen. Het is moeilijk voor 
Negens om eenvoudig een positie te kiezen en verder te gaan. Ze willen 
overeenstemming bereiken. Als de onderhandelingen stagneren, kunnen Negens 
diep ontmoedigd raken. Ze zullen nog steeds voeling hebben met alle verschillende 
partijen, maar in plaats van de punten van overeenstemming zien ze nu de punten 
van verschil. 
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Hoe kan een bemiddelaar zich ontplooien ? 

• Merk wanneer anderen het motief voor jouw activiteit worden. “Ben ik het met 
hen eens of oneens? Doe ik met hen mee of niet?” 

• Zorg voor deadlines, structuur, en positieve feedback die jouw eigen doelen 
ondersteunt. 

• Leer je aandacht te verschuiven wanneer obsessieve gedachten over de 
voors en tegens van een beslissing de overhand krijgen. 

• Concentreer je op je gevoel wanneer dwangmatige gedachten opkomen. 
Vraag jezelf af: “Wat wil ik zelf?” in plaats van: “Wat willen anderen?” 

• Leer je passief-agressieve signalen te herkennen. Negens oefenen controle 
uit door te vertragen en te weigeren in actie te komen. Herken deze passiviteit 
als woede. 

• Zie woede als een vermomming van iets positiefs. Woede kan een vroeger 
standpunt dat je hebt weggestopt onthullen. 

• Negens kunnen gemakkelijker een beslissing nemen als ze een aantal 
keuzen voorgelegd krijgen. Ze weten beter wat ze niet willen dan wat ze wèl 
willen. 

• Ga na welke gevoelens verdoofd worden door o nbelangrijke zaken als tv 
kijken, boodschappen doen en andere manieren om niet in actie te hoeven 
komen. 

Ontwikkeling Enneagramtype negen 

Als eerste te leren: 

- Leren uiten van boosheid en intuïtie 
- Afvragen wat men zelf wil 
- Uitvinden wat men wil door af te strepen wat men niet wil 
- Oefenen steeds een standpunt in te nemen, te confronteren en duidelijk te uiten 
- Steeds opnieuw belangrijke prioriteiten te stellen 
- Nee zeggen tegen nieuwe verplichtingen, wanneer men al te veel op het bord heeft 
liggen 
- Positief omgaan met verandering 
- Minder ontwijken, meer conflicten aangaan en constructief oplossen 
- Een focus kiezen, plannen maken met tijdschema, deadlines en hulpmiddelen om 
zich eraan te herinneren 
- Assertieve leiderschapsvaardigheden leren 

Vervolgens te leren 

- Opmerken wanneer men zich bezighoudt met de verwachtingen van anderen 
- Opmerken wanneer het vertragend werkt om een onderwerp van alle kanten te 
bekijken 
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- Passieve agressie, koppigheid en weerstand herkennen en de wens daarachter 
onderkennen 
- Onderkennen welke gevoelens onderdrukt worden en wat vermeden wordt met het 
doen van onbelangrijke dingen 
- Verandering accepteren als een onvermijdelijk onderdeel van het leven 
- Herkennen wanneer men anderen de schuld geeft als er iets mis gaat, in plaats 
van de eigen verantwoordelijkheid daarvoor te nemen 
- Onderkennen hoe men bepaalt of men het al dan niet eens is met anderen 
- De eigen persoon niet kleineren, de eigen wensen belangrijk vinden 
- Accepteren dat kritiek niet negatief hoeft te zijn 

Uiteindelijk te leren 

- Eigenliefde en eigenwaarde, en werkelijke liefde voor anderen 
- Prioriteit geven aan de eigen persoonlijke ontwikkelingsweg en daarin actie 
ondernemen 

Ultieme uitdaging 

Het terugeisen van de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en het doorgeven van 
deze liefde aan anderen. Kwaliteiten van de essentie zijn daarbij het streven naar 
het hogere idee: de onvoorwaardelijke liefde en de hogere deugd: de daadkracht. 

Hoe kan men mij ondersteunen 

Me aanmoedigen duidelijk te maken waar ik sta. Me vragen wat ik wil en wat goed 
voor me is en me tijd gunnen om na te denken over het antwoord. Me ondersteunen 
als ik verantwoording voor mezelf neem. Me toestaan mijn boosheid te 
onderkennen. Me aanmoedigen mijn eigen grenzen, beperkingen en prioriteiten aan 
te geven en in stand te houden. 

Het Ware Zelf 


Op het niveau van het Ware Zelf ervaart type 9 diep vanbinnen een volledig 
geaccepteerd deel van het universum te zijn en koestert zich in de liefde die als 
intrinsieke kwaliteit in het universum aanwezig is. De waarneming van de 
werkelijkheid zonder de filter van het Negen-ego is dat er van nature liefde is, dat de 
natuur lieflijk is, dat liefde betovert en betoverend is, en dat de zoetheid van het 
leven en de vreugde die er is, uitdrukkingen zijn van liefde.  

Om liefde te verkrijgen hoeft niemand zich in te spannen, deze ís er en hoeft alleen 
te worden ontvangen. Hij/zij houdt van zichzelf en van anderen, heeft gevoel van 
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eigenwaarde en ervaart dat hij/zij er mág zijn. Het is een gevoel van opgenomen zijn 
en deel uitmaken van een groter geheel. De liefde ervaren die er is en er altijd is 
geweest. Activiteit is zonder inspanning als een uiting van universele liefde. De 
werkelijkheid is een uitdrukking van liefde en dat is wat op dit niveau wordt gezien en 
ervaren. Iemand met type 9 legde het eens als volgt uit: “Ergens, in een diep solide 
punt in mij, voel ik mij van waarde, doe ik ertoe als ieder ander en is er daadkracht.  

Daadkracht tot juiste actie. Actie om te kiezen wat voor mijn ontwikkeling essentieel 
is, wat voor mij goed is en dat uit te voeren. Het is helder in mij wat goed is voor mij. 
Mijn waarneming wordt niet vertekend door wat anderen hiervan vinden, of hoe ik 
hier anderen wellicht mee ontrief. Ik blijf in het spoor van de juiste actie zonder 
afleiding door niet-essentiële zaken. Ik ervaar dat ik een volledig geaccepteerd deel 
van het universum ben en dat ik ertoe doe. Ik houd van mijzelf als van anderen, en 
heb gevoel van eigenwaarde. Ik ben het waard om mijzelf te realiseren. Dat is het 
heilige werk dat mij te doen staat, dat is mijn juiste actie. In de stroom der dingen 
kost de juiste actie geen inspanning, geen energie. De juiste actie levert energie 
omdat die in de lijn van de hogere wil is. Er is geen eigen wil, geen ‘ik’ die iets wil of 
moet. De activiteit geschiedt door mij, niets blijft ongedaan dat gedaan moet worden 
vanuit de universele wil. Mijn actie is een uiting van universele liefde. Ik hou van mij.”  

Wat dit type uit het oog is verloren:


Wat dit type uit het oog is verloren, is het ervaren dat alles en iedereen als 
vanzelfsprekend deel uitmaakt van het grotere geheel. Alles wat zich in het 
universum bevindt, maakt deel uit van dat geheel. Elke planeet, en ook ieder mens.  

Wat type 9 uit het oog is verloren, is dat ieder mens telt. Ieder mens doet ertoe: ook 
type 9 zelf. Uit het oog verloren is het zíen, dat er voor iedereen onvoorwaardelijke 
liefde en verbondenheid is als een kwaliteit van het zijn. Het zien dat daar geen 
voorwaarden aan zijn verbonden en dat die niet selectief beschikbaar zijn voor 
uitverkorenen of voor ‘hen die het waard zijn’. Het enige dat nodig is om liefde, 
aandacht en waardering te ontvangen, is om present te zijn óm dat te ontvangen. ‘Ik 
ben van waarde’, dat is wat type 9 uit het oog is verloren.  

Basisgevoel en basisangst: er niet toe doen, niet voldoende van waarde zijn om van 
te houden Het onderhuidse gevoel of basisgevoel dat veel mensen met type 9 
herkennen is spanning in de vorm van beklemdheid of benauwdheid, die ze ervaren 
als ze niet snel of goed genoeg kunnen voldoen aan de eisen of verwachtingen. Een 
gevoel van minderwaardig zijn. Een ander vaak verwoord gevoel van type 9 is het 
gevoel over het hoofd te worden gezien, er niet (serieus) toe doen in de ogen van 
anderen. Iemand te zijn waar anderen weinig of geen rekening mee houden. Wat op 
het spirituele niveau uit het oog is verloren, leidt tot: ik voldoe niet aan de 
voorwaarden om geliefd te worden, ik verdwijn. In plaats van overgave aan de 
universele wetten, is er een contractie tegen de werkelijkheid zoals die is. De grote 
onderliggende basisangst is om waardeloos te zijn, om niet te voldoen. Er is angst 
om weggestuurd te worden, alleen achter te blijven. Daarom is er angst voor 
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conflicten: die vormen tenslotte een risico waardoor mensen je niet meer aardig 
vinden en (definitief) van je wegbewegen.  

Er is angst om het niet waard te zijn om van gehouden te worden en om (definitief) 
afgescheiden te raken. Er is angst om zichzelf zichtbaar en present te maken. Angst 
om in het middelpunt van de aandacht te zijn en dat anderen dan zullen zien dat 
type 9 niet voldoet, niet van waarde is. Het geïdealiseerde zelfbeeld: ik ben een 
harmonieus, makkelijk en vredelievend mens Type 9 bestrijdt zijn/haar basisangst 
door het volgende geïdealiseerde zelfbeeld na te streven: ik ben een harmonieus, 
makkelijk en vredelievend mens.  

Het realiseren van het geïdealiseerde zelfbeeld voelt voor het type als van 
levensbelang. Conflicten voelen als afgesneden worden van de bron van liefde. Type 
9 kan vaak nauwelijks begrijpen waarom niet iedereen voor deze conflictmijdende en 
relaxte levenshouding kiest. Drijfveer: harmonie willen behouden De drijfveer voor 
type 9 is bovenal om de harmonie te willen behouden en conflicten te voorkomen.  

Hiervan afgeleid is er een drang om aardig te zijn, om geen rimpelingen te 
veroorzaken, om ongemak en gedoe te voorkomen etc. Dat is voor het type een 
noodzaak om niet afgescheiden te raken maar ook om zijn/haar plekje in de wereld 
te verdienen. Om de waardering, genegenheid en liefde van anderen te verdienen, 
beweegt het type mee met wat anderen van hem/haar willen. Waar de aandacht 
onbewust naartoe gaat: mogelijkheden tot behoud van harmonie Vanuit de drijfveer 
en noodzaak om het eigen geïdealiseerde zelfbeeld te realiseren, gaat als vanzelf de 
aandacht uit naar anderen: wat wil hij/zij van me? Hoe is de sfeer? Hoe is zijn/haar 
stemming? Wordt de harmonie bedreigd? Wat kan ik doen (of niet doen) om te 
zorgen dat het goed blijft? De aandacht gaat uit naar strijdige wensen; type 9 wil 
immers zowel de een als de ander behagen. Hij/zij voegt zich dus naar de agenda’s, 
standpunten en wensen van anderen.  

De aandacht is gericht op de buitenwereld, op ‘wat kan ik doen dat je blij en aardig 
bent en bij mij blijft?’, kortom, op alles wat afleidt van zichzelf. Ook gaat de aandacht 
uit naar het vermijden van het oncomfortabele. De verborgen emotionele bestuurder: 
de passie van luiheid Type 9 is een van de drie buiktypen met als onderliggende – te 
bestrijden – emotie de woede. Als kerntype van de drie buiktypen heeft juist type 9 
hier grote moeite en het minst contact mee. Type 9 beweegt weg van zijn/haar 
woede (en ervaart deze vaak ook niet), want het ervaren van de eigen woede is zeer 
oncomfortabel en bovendien gevaarlijk vanuit het perspectief van type 9.  

Als de woede immers met hem/haar aan de haal zou gaan, kan dat leiden tot 
conflicten met anderen. Woede heeft echter een belangrijke functie: het is de 
energie die nodig is om op te komen voor zichzelf. De energie die nodig is om voor 
zichzelf (en voor wat hem/haar lief is) te gaan staan en desnoods de confrontatie 
aan te gaan. Omdat dit is wat type 9 ten diepste niet wil, is de woede in zichzelf 
onbewust gedoofd. Uit contact met de tot actie aanzettende woede, is er in type 9 
luiheid. De luiheid van type 9 houdt meer in dan de algemeen bekende betekenis. 
Negens kunnen lui zijn en genieten van lui zijn.  
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Dit wil niet per se zeggen dat ze ook lui zijn in bijvoorbeeld het werk. Integendeel, 
Negens kunnen harde werkers zijn omdat ze neigen tot zichzelf vergeten. Zo 
vergeten ze tijdens het werken bijvoorbeeld te eten en de pijn in hun rug voelen ze 
pas achteraf. De luiheid van type 9 gaat vooral om een geestelijke luiheid, namelijk 
om datgene te doen wat werkelijk goed voor zichzelf is. Een luiheid om erachter te 
komen wat de eigen wil en behoeften zijn. In diverse spirituele stromingen wordt 
onderkend dat mensen ‘in slaap zijn’. Ze leven mechanisch, tenzij ze ervoor kiezen 
het pad van de ‘wakkeren’ te gaan.  

Type 9 herinnert anderen aan deze luie staat van ‘in slaap zijn’. Vanwege het streven 
naar behoud van harmonie, heeft type 9 de automatische maar ook luie neiging met 
anderen mee te gaan. Het is gemakkelijk en kost minder energie dan voor zichzelf 
opkomen, maar daarin vergeet type 9 zichzelf. Een Negen kiest voor gemakkelijke 
substituten in plaats van voor wat echt goed voor zichzelf is. Dit is de wijze waarop 
type 9 lui is. Alleen al nadenken over wat goed voor hem/haar is en wat hij/zij 
eigenlijk echt wil, vergt een grote inspanning. Daarom stelt type 9 dat liever nog even 
uit. Het belangrijkste aspect waarop het in slaap zijn van type 9 betrekking heeft, is 
het zich realiseren en ervaren van zijn/haar ware vermogens.  

Type 9 vindt zichzelf deficiënt en waardeloos; de objectieve werkelijkheid is echter 
dat type 9 zich, uit angst waardeloos te zijn, in luiheid wentelt om zo zijn/haar ware 
vermogens niet te hoeven exploreren en aan te boren. De mentale preoccupatie: de 
fixatie van zelfveronachtzaming of ‘zelfvergetendheid’ De mentale preoccupatie van 
zelfveronachtzaming komt op zodra type 9 getriggerd wordt, wat vaak in 
aanwezigheid van en door anderen gebeurt. De confrontatie aangaan is voor 
mensen met type 9 het ergste dat er is. Type 9 wil niet de confrontatie aangaan en 
heeft daarom (onbewust) de gewoonte ontwikkeld om dat wat hem/haar boos zou 
kunnen maken in zichzelf te blokkeren, alsof het er niet is. Type 9 doet dit door 
zaken af te zwakken: ‘Het komt wel goed’, ‘Het zal zo’n vaart niet lopen’, ‘Ik kan hier 
weinig aan doen’ en ‘Ach, het maakt me niet echt uit’.  

Mensen met type 9 kunnen dit omschrijven alsof het watterig is in het hoofd, wollig, 
de aandacht is diffuus, het lukt niet om gedachten scherp te krijgen. De 
zelfveronachtzaming van type 9 betreft het in slaap vallen en niet voor zichzelf 
opkomen. In aanwezigheid van anderen kan type 9 ervaren volledig in de ander op 
te gaan (sommige typen 9 omschrijven dit als samensmelten of samenvallen met de 
ander). Type 9 is zich dan niet of weinig meer van zichzelf gewaar. Mentaal is type 9 
gepreoccupeerd met de ander en met wat die wil, denkt en doet. Daar gaat type 9 
vanuit zijn/haar patroon automatisch in mee en vergeet zichzelf. Pas als type 9 
alleen is en er afstand is van de ander(en), komt hij-/zijzelf weer in beeld: wat was 
ook alweer belangrijk?, wat was mijn standpunt?, wat had ik eigenlijk willen doen, 
maar heb ik door die ander niet gedaan?  

De fixatie is een mentale preoccupatie: dat waar het hoofd vol van is. Het hoofd van 
type 9 is echter bij voorkeur gevuld met leegte. Type 9 heeft het liefst zo min 
mogelijk gedoe aan het hoofd en in zijn/haar leven. Als het hoofd al ergens mee 
bezig is, dan is het met gedoe voorkomen, uit de weg ruimen of minimaliseren. Type 
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9 is daarom vaak een meester in het bagatelliseren of neutraliseren van zaken. Het 
dominante verdedigingsmechanisme: verdoving  

Het verdedigingsmechanisme heeft zowel de functie om de kluwen van het 
typemechanisme in stand te houden als het nastreven en in stand houden van het 
geïdealiseerde zelfbeeld. Het belangrijkste verdedigingsmechanisme om deze 
functie bij type 9 uit te voeren is verdoving. Type 9 verdooft de eigen woede maar 
daarmee ook de levensenergie en valt in slaap, vergeet zichzelf. Verdoven is een 
vorm van in slaap zijn; het helpt type 9 zichzelf te vergeten en het leven daarmee 
makkelijker te maken en aangenaam en comfortabel te houden (want immers in 
harmonie met anderen). Dankzij het verdoofd zijn, kunnen écht contact en echte 
confrontatie worden vermeden. Zo blijft het leven harmonieus en vredig. Het maakt 
ook dat wordt vergeten wat werkelijk belangrijk is in het leven en brengt type 9 het 
gemak van geen keuzes hoeven maken. Voor een type 9 dat wakker wordt, is het 
maken van keuzes dan ook heel lastig. 1 

De belemmerende overtuigingen 


Wat dit type is gaan geloven en daardoor zien De belangrijkste belemmerende 
overtuiging van type 9 is dat deze is gaan geloven dat ‘de wereld’ mensen tot 
onbelangrijke wezens maakt en van een ieder verlangt om zich gelijkelijk te mengen. 
Type 9 is gaan geloven dat hij-/zijzelf onbelangrijk is en er niet toe doet. Dat hij/zij 
om gezien, gewaardeerd en geliefd te worden, hij/zij in vrede en harmonie moet zijn 
én blijven. Hij/zij mag dus vooral geen rimpelingen met anderen mag veroorzaken, in 
de zin van alles wat mensen of dingen in beroering zou kunnen brengen. 

 De overtuiging is dat hij/zij de vrede kan bewaren door zichzelf en de eigen 
standpunten niet zichtbaar te maken en vooral mee te bewegen met de ander. 
Voorbeelden van hiervan afgeleide overtuigingen (en oordelen) Ik ben een 
gemakkelijk mens. Als ik maar op tijd mijn natje en mijn droogje heb. Waar maken 
mensen zich allemaal druk over. Ik vind mensen die zichzelf zo belangrijk vinden 
vervelend en belachelijk. Alles komt goed als we maar kalm en vriendelijk blijven en 
onze mond houden. Als er maar harmonie is tussen mensen, dan gaat het goed. Wij 
hebben een goede relatie: wij hebben nooit ruzie! Voor elk gezichtspunt is wel iets te 
zeggen. De tijd regelt alles, als je maar lang genoeg wacht. Mijn leven is goed zoals 
het is, ik zit mijn tijd wel uit.  
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De strategie en vaardigheden 


Beweegt weg van, beweegt toe naar en strategie daarvoor Type 9 beweegt weg van: 
zichzelf, écht contact en echte verbinding met anderen, zijn/haar eigen woede, 
meningen, zichtbaar worden, conflicten, confrontaties,, zich ongemakkelijk voelen, te 
veel (conflicterende) vragen binnen zijn/haar aandachtsveld en energie.  

Type 9 beweegt toe naar: bij voorkeur naar niets…, anderen, een comfortabel en 
makkelijk bestaan, harmonie, overeenstemming, nuanceren, zichzelf op de 
achtergrond stellen, stil zijn, zich niet uitspreken. De strategie van type 9 is om de 
eigen mening, standpunten en agenda ondergeschikt te maken (dat althans zo te 
ervaren) aan die van anderen.  
\ 
Door zich in veel standpunten te kunnen inleven en dingen van alle kanten te 
kunnen bekijken, kan hij/zij ook makkelijk meebewegen. Met het meegaan met de 
ander, wordt een confrontatie met die ander voorkomen. Als je bijvoorbeeld geen 
mening hebt, kun je immers ook geen meningsverschillen krijgen. Sommige Negens 
zijn zich wel degelijk bewust van een eigen mening, maar spreken zich daar niet 
(makkelijk) over uit. De relatie met de ander én de harmonie is belangrijker dan het 
eigen gelijk. 

 Type 9 beweegt weg van zijn/haar woede, want het ervaren van de eigen woede is 
zeer oncomfortabel en bovendien gevaarlijk vanuit het perspectief van type 9. Als de 
woede immers met hem/haar aan de haal zou gaan, kan dat leiden tot conflicten met 
anderen. In plaats daarvan is vaak sprake van passieve agressie: de woede smeult 
zachtjes in de luwte. Op onzichtbare wijze zorgt type 9 er dan voor, dat een ander 
niet krijgt wat hij/zij wil van type 9. Type 9 zegt ja maar doet nee, waardoor het type 
als een onzichtbare saboteur kan zijn. Mensen kunnen bij bepaalde typen 9 de 
weerstand ervaren.  

Bij sommigen uit dit zich als koppigheid. In beide gevallen is de onderliggende 
stroom: ik doe NIET mee aan wat jij van mij wilt. Vaardigheden en kwaliteiten Wie 
iets veel doet, omdat hij/zij het belangrijk vindt, raakt er vaardig in. Dat zijn de 
kwaliteiten die een mens ontwikkelt. Kenmerkende vaardigheden bij type 9 zijn 
inlevingsvermogen, aanpassen, observeren, ondersteunen, volgen en meebewegen, 
zaken makkelijk kunnen accepteren, op zichzelf zijn. Veel voorkomende 
kenmerkende kwaliteiten zijn: zachtaardigheid, bescheiden, sensitief voor sferen en 
(stemmingen van) anderen, toegewijd aan anderen, oog voor anderen, empathisch, 
betrouwbaar, gevoelig, kalm, groot aanpassingsvermogen, aanpassingsvermogen, 
ontvankelijk, niet-oordelend, open mind.  
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Het gedrag 


Waar de aandacht naartoe gaat, gaat ook de energie Het gedrag dat uit de hiervoor 
genoemde voorprogrammering, overtuigingen, strategieën en vaardigheden volgt, is 
bovenal dat type 9 zich inzet om het anderen naar de zin te maken. Type 9 houdt 
van een aangenaam en vertrouwd leven, wil rust en vrede en handhaaft het liefst de 
status quo: structuren en gewoonten die het leven voorspelbaar houden.  

Type 9 heeft vaste dagelijkse routines waar hij/zij lastig vanaf te brengen is. Type 9 
start moeizaam op met iets, maar éénmaal met iets bezig, is hij/zij daar ook weer 
lastig vanaf te brengen. Het lijkt alsof schakelen moeilijk is voor type 9 (zowel van de 
ene naar de andere versnelling, maar ook naar een ander spoor; denk bijvoorbeeld 
aan een dieseltrein). Type 9 kan dan heel vasthoudend worden. Ook al is type 9 een 
slow starter, wanneer iemand anders iets opstart, dan kan type 9 daarin 
meebewegen en mee gaan doen (incl. de ander zaken uit handen nemen).  

Type 9 kan de neiging hebben belangrijke (lastige) zaken uit te stellen, en afleiding 
te zoeken in minder belangrijke zaken (substituten). Type 9 is dan wel ‘druk’ maar 
niet met het goede. In afwezigheid van de ander(en) kan ineens de woede opkomen, 
omdat hij/zij zichzelf (weer) is vergeten, niet voor zichzelf is opgekomen etc. De 
woede richt zich op zichzelf en op de ander. Maar het zal alleen tot een echte 
woede-uitbarsting kunnen komen bij geliefden en dierbaren, omdat type 9 zich juist 
bij hen veilig genoeg voelt om boos te kunnen worden.  

De grootste angst voor type 9 is dat door zijn/haar boosheid de relatie wordt 
beëindigd, voor een naar vrede en harmonie strevend mens het ergste dat kan 
gebeuren.  

Reactiviteit 


Wat type 9 het sterkst triggert zijn zaken die appelleren aan zijn/haar 
minderwaardigheidsgevoel. Hij/zij heeft sterke antennes ontwikkeld voor elk signaal 
dat duidt op een tekortkoming of iets waarin is tekortgeschoten. Ook als dit niet zo 
door de ander wordt bedoeld, brengt de sensitiviteit van de Negen dat dingen snel 
als een verwijt worden opgevat. Wat ervaren kan worden is dat de Negen dan zijn/
haar stekels opzet. Wat type 9 ook reactief maakt zijn situaties waarin anderen iets 
van type 9 verwachten en waarin zijn/haar tekortkomingen zich zouden kunnen 
tonen.  

Bijvoorbeeld als type 9 gevraagd wordt een bepaalde positie in te nemen, zijn/haar 
mening te geven, zich uit te spreken over zaken waarover hij/zij zich oncomfortabel 
voelt (want de ander kan daardoor immers ontstemd raken) en ook als hij/zij 
gedwongen wordt om in actie te komen of een conflict aan te gaan (of daarin partij te 
moeten kiezen) en nee moet zeggen tegen claims die worden opgelegd.  
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Wat type 9 ook triggert is als hij/zij ervaart over het hoofd of als onbelangrijk te 
worden gezien, en als zijn/haar mening niet wordt gevraagd. Daarmee kan de 
slapende woede van type 9 worden geactiveerd. Afhankelijk van over wie of wat het 
gaat en de aard (en ontwikkeling) van de Negen in kwestie uit de reactiviteit zich op 
twee uiteenlopende manieren: in het ene geval gooit type 9 de kont tegen de krib en 
stopt met meebewegen (de passieve agressie uit zich in weerstand), in het andere 
geval schiet type 9 in de verdoving, trekt zich terug, maakt zich onzichtbaar en gaat 
uit verbinding. Een demonstratie van passieve agressie is als een Negen zich in een 
groep ineens mentaal terugtrekt. Het kan zijn dat de groep geen idee heeft wat 
richting type 9 fout is gedaan, maar type 9 laat zo zijn/haar woede merken: ik doe 
niet meer mee.  

Kenmerkend voor type 9 in een hulpverleningssituatie 


Veel voorkomende aanleidingen voor het zoeken van begeleiding  

Een greep uit veel voorkomende aanleidingen van cliënten met type 9 om hulp te 
zoeken:  

Ik ben zo moe van het gehang van mezelf en het niet of nauwelijks in actie kunnen 
komen.  

Ik heb het gevoel dat ik mijn leven slapend doorbreng en dat wil ik niet. Ook heb ik 
het gevoel dat ik kansen misloop omdat ik te traag beslis en te laat in beweging kom.  

Ik wil in actie komen maar het lukt me niet. 

Ik heb steeds meer het gevoel dat ik over mezelf laat heenlopen en dat mensen 
geen rekening met mij houden.  

Dat mensen mij over het hoofd zien en niet serieus nemen. Ik ben dat beu, ik wil 
graag assertiever worden. 

Ik weet niet wat ik wil.  

Ik heb het gevoel dat alles in mijn leven me door toeval overkomt.  

Ik heb het gevoel dat ik mezelf vergeet, dat ik vooral comfortabel leef maar niet doe 
wat werkelijk belangrijk is.  

Ik zou zelf meer aan het stuur van mijn leven willen staan. Maar ik weet niet hoe en 
ik weet niet wat.  

Ik ben niet gelukkig in mijn relatie (of in mijn baan) en ik blijf in mijn hoofd maar 
kringetjes draaien. Maar ik kom er niet uit, ik krijg het niet helder, ook niet wat ik nou 
eigenlijk echt wil. Daarom blijf ik zitten waar ik zit, maar er verandert zo niets. Ik ben 
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opgebrand omdat er aan alle kanten aan me wordt getrokken en ik geen nee kan 
zeggen.  
Er dreigt een conflict (of er speelt al een conflict) en dat vind ik afschuwelijk. Wat kan 
ik doen om dat te voorkomen (of stoppen)?  Ik ga eraan onderdoor.  

Hoe kan ik kritiek of mijn boosheid leren uiten, zonder dat ik de ander kwets en 
zonder dat ik de relatie op het spel zet?  

Ik wil graag zekerder worden van mezelf, meer lef hebben, meer zichtbaar zijn, meer 
in mezelf geloven, en steviger en onafhankelijker worden van anderen.  

Anderen hebben soms meer geloof en vertrouwen in mij dan ikzelf. Zelf voel ik dat 
niet, maar ik zou dat wel heel graag willen voelen.  

Ik heb ook vaak het gevoel dat er meer in mij zit dan eruit komt. Ik heb kwaliteiten 
maar het lukt mij niet om die naar buiten toe in te zetten en er succesvol mee te 
worden.  

Ontwikkelpunten die tijdens een functioneringsgesprek op het werk worden 
geformuleerd, zijn ook vaak aanleiding tot het zoeken van begeleiding.  

Veel voorkomende ontwikkelpunten voor iemand met type 9 zijn dat hij/zij: 
zichtbaarder moet worden in de organisatie, zowel over wat er in hem/haar omgaat 
als vaker voor de eigen ideeën en meningen uitkomen zodat anderen weten wat ze 
aan hem/haar hebben en waar hij/zij voor staat. meer, sneller en duidelijker échte 
keuzen maakt en beslissingen nemen, en hierover beter communiceren met 
betrokkenen (transparant zijn is voor veel Negens geen natuurlijk gedrag). minder 
volgend moet zijn, meer initiatieven moet nemen en meer uit zichzelf in actie komt. 
zaken minder uitstelt, zich minder laat afleiden en belangrijke en urgente zaken eerst 
doet.  

Wijze van presenteren in de begeleidingssessies 


Een greep uit de groslijst om een indruk te geven van type 9. Hij/zij: komt over als 
een gemakkelijk, vriendelijk, plezierig, meegaand, rustig en zachtaardig mens. En 
ook als een warm mens, iemand met vrijwel iedereen het meteen kan vinden. Hij/zij 
kan echter ook wat passief, traag en vaag of warrig overkomen. kan ook onzeker en/
of onopvallend overkomen. Type 9 is geneigd zich kleiner te maken en zegt snel 
“sorry”. Op straat is een Negen meestal niet een verschijning die opvalt. Heeft 
doorgaans een niet-uitgesproken, beschaafd en weinig aandacht vragend uiterlijk. 
Het is vaak een rustig mens dat weinig oogcontact maakt en die geen tijd en 
aandacht vraagt. kan (soms) afstandelijk overkomen. Dat is zijn/haar manier van 
niet-present en niet-in-verbinding zijn.  

De afstandelijkheid is dan eigenlijk afwezigheid, wat niets met de ander heeft te 
maken (tenzij die – onbewust – de passieve agressie van de Negen heeft 
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getriggerd). kan een gezichtsuitdrukking hebben als een nietszeggend masker waar 
weinig van valt af te lezen. Het is mogelijk dat een Negen fysiek aanwezig is, maar 
energetisch niet dus het voelt alsof die persoon er niet echt bij is. Ook kan de 
energie van type 9 aanvoelen als laag met een zwaarte die moeilijk in beweging te 
brengen is. De ademhaling en spierspanning is laag en zacht. Er is in de regel 
weinig oogcontact.  

Mensen van type 9 rapporteren vaak dat ze zich weinig van hun lichaam bewust zijn 
en weinig voelen. En als ze iets voelen is het vaak lastig te duiden wat ze precies 
voelen en wat dat hen vertelt. kan tijd nodig hebben om bij zijn/haar gedachten te 
komen en nog meer tijd om bij zijn/haar gevoel te komen en die in woorden uit te 
drukken. kan – op zoek naar een antwoord – in niet-essentiële zijpaden en details 
terechtkomen, waardoor verhalen lang worden en afwijken van het onderwerp waar 
het over ging.  

Wees alert op het bewaken van de hoofdlijnen. heeft de neiging zijn/haar aandacht 
vooral op jou als coach/counselor te richten en niet of nauwelijks op zichzelf. Een 
cliënt met type 9 wil in harmonie met jou zijn en met jou meebewegen, met wat jij 
zegt en wil: “Ik weet niet wat ik wil, ik vind alles best, zeg jij het maar”, en “Als jij het 
zegt, zal het wel zo zijn”. kan jou als coach/counselor na enkele sessies het gevoel 
geven dat je nog steeds niet weet wat je aan hem/haar hebt.  

Type 9 glimlacht veel, maar je krijgt geen hoogte van wat er echt in hem/haar 
omgaat. De glimlach kán voortkomen uit de neiging om jou ter wille te zijn. Zonder 
dat je het doorhebt, kan hij/zij innerlijk afhaken dus deze cliënt hoeft helemaal niet zo 
tevreden te zijn. Het punt met deze cliënt is: je wéét het niet. Wat verder valt waar te 
nemen of kan opvallen Veel weifelen, onderwerpen van alle kanten bezien en overal 
de nuancering inzien. Geen stelling nemen of keuze maken. Type 9 zegt vaak: “Van 
de ene kant… maar van de andere kant…”, “Als dit… dán dat…, maar als dat… dan 
dit…”. Hierdoor kun je het gevoel krijgen niet verder te komen met deze cliënt. En als 
je denkt een stap te hebben gezet, is het mogelijk dat een cliënt met type 9 er een 
volgende keer op terugkomt want dan heeft hij/zij er nog eens over nagedacht en 
heeft de zaak toch van een andere kant bekeken.  

Hoewel cliënt type 9 zich volgzaam en meegaand toont (“Zeg jij het maar”), kun je 
het gevoel krijgen dat hij/zij zich helemaal niet laten sturen. Type 9 kan als een ezel 
zijn die geen stap verzet in een richting die hij/zij niet wil. Daar spreekt type 9 zich 
echter niet over uit, wat de communicatie met en de begeleiding van deze cliënt 
lastig maakt. Een valkuil in het coachingtraject is dan ook dat jij de enige bent die 
hard aan het werk is. Type 9 moet of wil wel iets leren, anders zoekt hij/zij geen 
begeleiding, maar de gewoontes van een Negen zijn hardnekkig.  
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Wat werkt en wat juist niet werkt bij dit type 


Wat bij mensen met type 9 naar eigen zeggen niet werkt, is als de coach/counselor 
niet bekend is met de wijze waarop type 9 kan afbuigen, de aandacht afleiden en in 
staat is (emotionele) ervaringen te vergeten. Het afbuigen kan gebeuren in de vorm 
van een glimlach, grapje of aimabele moedeloosheid, wat de aandacht afleidt van 
waar de therapeut naartoe ‘dreigt’ te gaan. Type 9 rapporteert dat het ook niet werkt 
als de therapeut het gedrag overneemt en té behulpzaam wordt, teveel ruimte laat 
om af te buigen of te weinig uitdaagt en prikkelt.  

Wat type 9 nodig heeft om te kunnen leren en ontwikkelen is een coach/counselor 
die vraagt naar wat in het verleden níet heeft gewerkt. Voor type 9 is het vaak 
makkelijker te antwoorden op wat iets níet is. Wat ook werkt is als de coach/
counselor voorbeelden van meerdere mogelijke antwoorden geeft en samen met de 
cliënt brainstormt om hem/haar op weg te helpen.  

Vertragers in het leer- en begeleidingsproces Enkele veelvoorkomende voorbeelden 
van vertragers: Als de koppigheid van type 9 getriggerd wordt. De koppigheid kan 
opkomen als deze cliënt bijvoorbeeld het gevoel krijgt dat de coach/counselor hem/
haar niet helemaal voor vol aanziet. Type 9 is supersensitief als het gaat om over het 
hoofd te worden gezien of niet volledig serieus te worden genomen. Dat kan al 
gebeuren wanneer bijvoorbeeld een coach/counselor met type 9 de dingen net iets 
té uitgebreid uitlegt, wat type 9 kan opvatten als dat de coach denkt dat hij/zij het niet 
begrijpt of niet zelf kan verzinnen.  

En áls de koppigheid opkomt, dan gaan de hakken in het zand en komt de cliënt niet 
makkelijk meer in beweging. Deze contractie bij dit type zal eerst weer ontspannen 
moeten worden. Als de coach/counselor zich teveel laat verleiden om met de cliënt 
mee te bewegen in de (uitgebreide) verhalen en teveel inzoomt op bijzaken in plaats 
van hoofdzaken. De sessie is dan om voor je het weet.  

Als de coach/counselor niet goed is afgestemd op het tempo en ritme van de cliënt 
en aan de slag wil om meters te maken. Als de coach/counselor in de valkuil trapt 
om hard aan het werk te willen gaan, de cliënt onder druk zet, gaat ‘trekken en 
sleuren’, dan stagneert elke beweging en ook het traject. Zo krijg je type 9 nu 
eenmaal niet in beweging. Als je als coach/counselor de cliënt onvoldoende tot 
partner maakt in het traject. Deze cliënt beweegt met jou mee, volgt jou in alles wat 
je voorstelt of doet, zelfs als je dingen doet die hem/haar niet verderhelpen.  

Geef de cliënt daarom een duidelijke (expliciet uitgesproken) eigen rol en 
verantwoordelijkheid, ofwel maak hem/haar tot partner in het traject. Check 
regelmatig of wat jullie doen hem/haar helpt en of jullie wat hem/haar betreft op een 
goed spoor zitten. 

 Het hele typemechanisme van type 9 werkt vertragend, maar het sterkst vertragend 
werkt een coach/counselor met een confronterende of provocatieve stijl. Daarmee 
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wordt een cliënt met type 9 niet uit de tent gelokt, maar hij/zij haakt (in de regel) 
volledig af.  

Versnellers in het leer- en begeleidingsproces 


Enkele veelvoorkomende voorbeelden van versnellers:  

De grootste versneller is als je als coach/counselor deze cliënt wakker en in de 
daadkracht van de (hogere) juiste actie kunt krijgen maar daar gaat vaak wel een 
flink traject aan vooraf.  

Wat tot die fase krachtig werkt is aandacht besteden aan en werken met de energie 
van type 9 (bijvoorbeeld door lichaams- en ademhalingswerk). 

 Werken met de woede van type 9. Ook dat is energetisch werk: een type 9 dat zich 
herverbindt met de woede in zichzelf, krijgt ook weer contact met deze grote 
energiebron om voor zichzelf op te komen en in actie te komen. Om veel van zijn/
haar mogelijke leerdoelen te gaan bereiken (zoals bijvoorbeeld assertiever worden) 
is dat bij deze cliënt belangrijk voorwerk.  

Type 9 is van alle typen het meest sensitief voor de kwaliteit van de werkrelatie 
(veilig, respectvol en harmonisch). Als deze cliënt zich door jou als coach/counselor 
écht gezien, gehoord en begrepen voelt, kun je snel en veel bereiken met deze 
cliënt.  

Empathisch luisteren en compassievolle steun geven helpen daarbij. Maar ook 
letterlijk benoemen (waar relevant): “Ik zie je; ik hoor je.”  

Dat opent een Negen en maakt dat hij/zij in beweging kan komen. Geef type 9 
expliciet de tijd en ruimte om bij zichzelf en de eigen gedachten en gevoelens te 
komen (“Neem je tijd”). Het lijkt een paradox, maar het proces gaat daardoor vaak 
sneller.  

Type 9 heeft nu eenmaal tijd en ruimte nodig, en wat hij/zij dan zegt blijkt vaak de 
kern van waar het om draait. Een cliënt met type 9 vindt het vaak lastig om te weten 
wat hij/zij wil, maar makkelijker om te weten wat hij/zij níet wil. Het werkt versnellend 
als je steeds alternatieven aan je cliënt voorlegt waaruit hij/zij kan kiezen. Geef de 
cliënt daarbij niet het gevoel dat je hem/haar in een bepaalde richting stuurt, want 
dan kunnen de hakken alsnog in het zand gaan.  
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Typisch coaching van type 9 


Belangrijke compenserende vaardigheden  

Om de belangrijke compenserende vaardigheden te ontdekken, kijken we naar 
welke vaardigheden nuttig kunnen zijn ter uitbreiding van het handelingsrepertoire 
van mensen met type 9 met als doel de persoonlijke (en professionele) effectiviteit te 
vergroten. Daarom kijken we in deze paragraaf naar het soort vaardigheden dat type 
9 van nature geneigd is minder tot nauwelijks te ontwikkelen maar dat type 9 in het 
algemeen juist goed zou kunnen helpen.  

Type 9 kan aan persoonlijke effectiviteit winnen door het ontwikkelen van 
compenserende vaardigheden zoals bijvoorbeeld: gronden, present en zichtbaar zijn 
én blijven. Aandacht verplaatsen naar zichzelf.  

Dit brengt om ook in aanwezigheid van anderen, en tijdens de interactie met 
anderen, zichzelf gewaar te blijven; helder, duidelijk én bondig verwoorden van eigen 
ideeën, meningen en standpunten maar ook van innerlijke signalen, gevoelens en 
sensaties. 

 Spreken in ‘ik-zinnen’; nee zeggen; assertiviteit: opkomen voor zichzelf (en de eigen 
ideeën) met respect voor de ander. Ergens voor staan en gaan; uiten van boosheid 
en ander ongenoegen; initiatief nemen, proactief in actie komen; prioriteren, 
beslissingen en zaken die type 9 geneigd is uit te stellen (en onderop de stapel 
belanden): eerst doen! Uiteraard zijn er meer voorbeelden te geven. Wellicht heb je 
door het lezen van alle voorgaande informatie zelf ook al ideeën gekregen. 

www.enneavision.nl  / 66 105



Wat type 9 kan leren van de andere acht typen 


Kwaliteiten van de andere acht typen ter inspiratie en uitnodiging voor persoonlijke 
ontwikkeling van type 9: 

 1 Eigen ideeën en meningen helder hebben en expliciet communiceren, focussen 
en in actie komen, zichzelf en het eigen werk serieus nemen en zich voorbereiden;  

2 Proactiviteit als het gaat om aandacht en tijd besteden aan anderen (op anderen 
afstappen in plaats van wachten tot ze op hem/haar afstappen), actief investeren in 
relaties; De focus verleggen van ‘wat willen ze van mij?’ naar ‘wat wil ik met hen of 
voor hen?’;  

3 Doelen formuleren en daarvoor gaan; to do-lijstjes maken, daarin prioriteren en 
deze ten uitvoer brengen én in één keer afronden (niets verplaatsen);  

4 Zichzelf zichtbaar maken, zichzelf in de aandacht brengen en zich laten 
bewonderen; 5 Het hoofd helder krijgen en zaken op een rijtje zetten, nuchter 
beschouwen en oplossen  

6 Wakker en alert zijn, dingen vóórkomen in plaats van achteraf moeten oplossen (in 
tegenstelling tot afwachtende houding van type 9);  

7 Het imagineren van de toekomst en toekomstmogelijkheden en van daaruit het 
eigen leven proactief vormgeven, het leven actief en opwindend maken;  

8 Assertiviteit: leren met minder woorden te spreken en to the point zeggen wat hij/zij 
wil en wat niet. Het ook direct zeggen als hij/zij iets niet goed of niet prettig vindt en 
er niet omheen draaien. Voor zichzelf leren opkomen, de leeuw in zichzelf wakker 
maken.  
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Oefeningen en thuiswerk die bijdragen aan de ontwikkeling van type 
9 


Zelfobservatie voor type 9 (werk op gedragsniveau) Observeer hoe jij geneigd bent 
het volgende te doen (dit in de breedste zin, dus ook: in welke mate, van juist wel tot 
juist niet, en letterlijk hoe je dat doet): geen reactie te geven of stil te zijn in een 
groepsgesprek (thuis of op het werk); zaken uit te stellen; geen oogcontact te maken 
of te vermijden; uitgebreid van stof te worden als je iets vertelt, en vele zijwegen 
bewandelt; ja te zeggen voordat je hebt nagedacht maar eigenlijk liever nee had 
willen zeggen.  

Stop & go-oefening (werk op gedragsniveau) Type 9 kan er zelf veel last van 
hebben, dat hij/zij geneigd is automatisch mee te bewegen met een ander. De 
oplossing die vele Negens zich eigen hebben gemaakt om dit te stoppen, is stil 
verzet. Met stil verzet gaan de hakken in het zand, is de weerstand groot en kan type 
9 zijn als een ezel waarin geen beweging meer is te krijgen. Dit andere uiterste is net 
zo onhandig en onwenselijk voor het functioneren van type 9 als de eerste 
natuurlijke neiging (meebewegen). Het gaat om een handelingsalternatief voor en 
met de cliënt te vinden voor het omgaan met deze lastige situatie, zodat hij/zij 
minder gevangen wordt gehouden in de enige automatische reactie die type 9 nu 
kent.  

De oefening begint met zich bewustworden hiervan en het beoefenen van 
zelfobservatie op het moment dat zich dat voordoet.  

De oefening kan er voor type 9 als volgt uitzien: 
 Stop  

S Neem je innerlijke weerstand waar om niet te willen meebewegen  
T  Kom tot jezelf; haal 3 keer diep adem en voel je voeten op de vloer (gronden)  
O Observeer alle signalen en reacties in je lichaam en ontspan deze  
P Pareer je natuurlijke neiging om niet te willen bewegen, activeer je daadkracht en 
kom in actie. Go!  

Waar de stop & go-oefening over gaat, hangt van de ontwikkelwens van de cliënt af. 
Deze eenvoudige oefening blijkt in de praktijk goed te kunnen helpen en 
ondersteunend te zijn voor het leren doorbreken van automatische neigingen. In de 
coachsessie kun je samen met je cliënt de gewenste en meest effectieve inhoud 
voor deze oefening onderzoeken en vormgeven.  

Opdrachten voor thuis of op het werk ter ontwikkeling van cliënt type 9 Laat je cliënt 
nagaan welke vaste routines en gewoonten hij/zij op een dag (thuis en op het werk) 
eigenlijk heeft, en welke op weekbasis.  

Laat hem/haar bij zichzelf nagaan welke hij/zij zo kan laten, doorbreken of anders 
doen. Wat brengt het idee alleen al bij hem/haar boven? Laat je cliënt ermee 
experimenteren en aantekeningen maken van wat dit met hem/haar doet en hoe dat 
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voelt. Vraag je cliënt in zijn/haar schrift twee kolommen te maken, in de linker te 
schrijven wat zijn/haar Ware Zelf zegt/droomt/wil en in de rechterkolom het 
commentaar van de innerlijke saboteur. Vraag je cliënt een vergadering voor te 
bereiden en voor zichzelf een mening te formuleren over drie agendapunten.  

De oefening is om ná de voorzitter direct als eerste zijn/haar mening te uiten. Laat je 
cliënt oefenen om minstens 1 keer per dag nee te zeggen als iemand hem/haar iets 
vraagt dat zijn/haar tijdschema in de war zal gooien en om het ook daarbij te laten 
(dus geen sorry, geen uitleg of andere dingen om het antwoord af te zwakken). Laat 
je cliënt iedereen met wie hij/zij die dag spreekt recht en open in de ogen aan te 
kijken. 

Heling 


Als je de verhalen van type 9 hoort (bijvoorbeeld in de panelinterviews) dan is het 
niet overdreven om te zeggen dat mensen van type 9 kunnen lijden onder hun type.  

De lijdensdruk van dit type is onder meer het ervaren dat andere mensen hen over 
het hoofd zien, als niet belangrijk beschouwen, niet naar hen luisteren. Op het pad 
van bewustwording is het dan een extra zure appel als dit type ontdekt, dat het niet 
zo is, dat anderen hén over het hoofd zien (waar ze zo vaak boos over zijn 
geworden) maar dat ze zichzelf tot onbelangrijke en onzichtbare wezens hebben 
gemaakt.  

Dat het niet meer of minder was dan hún eigen projectie op anderen van de 
perceptie van zichzelf. Dat ze diep vanbinnen zichzelf niet echt van waarde vinden, 
dat ze zelf vinden dat hun mening en ideeën er niet echt toe doen. Het type de regie 
laten houden betekent voor type 9 dat blijvend voor de makkelijkste weg wordt 
gekozen, voor comfort en harmonie en dat alles wat lastig is blijvend uit de weg 
wordt gegaan.  

Ook die dingen die eigenlijk voor type 9 zelf beter, leuker en levendiger zouden zijn. 
Het belangrijkste medicijn voor mensen met type 9 is daadkracht. Maar zover zijn we 
nog niet: lees eerst over het pad van heling voor type 9, een pad om dit mechanisme 
te helpen ontspannen.  
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De paradox 


Eerst aandacht voor hoe de strategieën van type 9 juist niet werken. De paradox(en) 
bieden belangrijke inzichten die de motivatie brengen om het typemechanisme 
werkelijk te gaan ontspannen en loslaten.  

Voorbeelden van paradoxen voor type 9: Door conflicten uit de weg te gaan door 
niets te zeggen, worden ze juist gecreëerd. Acceptatie nastreven door zichzelf te 
voegen en onzichtbaar te maken, léidt tot niet gezien, geaccepteerd en geliefd 
kunnen worden voor wie hij/zij is.  

Pas als iemand met type 9 vastloopt in het uitleven van zijn/haar type – niet 
onwaarschijnlijk omdát hij/zij aanloopt tegen de paradoxen van het type – is het 
moment aangebroken om de weg van heling te gaan. Immers, de kosten van het 
mechanisme zijn hoog en de winst is niet waarnaar wordt verlangd.  

Lessen voor heling van cliënten met type 9 


Lessen voor heling van mensen met type 9 zijn voor jou als counselor (of coach) 
belangrijke thema’s om mee te werken. Het werkt helend (en heel-wordend) voor 
type 9 als hij/zij: zich bewust wordt dat en hoe de aandacht gericht is op anderen en 
niet (of nauwelijks) op zichzelf.  

De oefening is daarom om meer aandacht te krijgen en meer te richten op zichzelf, 
op de eigen werkelijke behoeften en op het eigen welzijn. zijn/haar boosheid leert 
herkennen en gebruiken als signaal van innerlijke onvrede. Als hij/zij leert stilstaan 
bij wat deze boosheid hem/haar eigenlijk zegt. Bijvoorbeeld of hij/zij ervaart dat er 
geen rekening is gehouden met hem/haar. Of dat er niet of onvoldoende naar hem/
haar is geluisterd. zich bewust wordt dat elke keer wanneer zijn/haar gevoelens 
blokkeren of uitschakelen, dat hij/zij zich van zijn/haar eigen echte prioriteiten laat 
afleiden door minder belangrijke substituten en op die wijze niet doet wat werkelijk 
goed of wenselijk is voor hem/haar. zich bewust wordt van zijn/haar innerlijke 
saboteur. Dit is het zichzelf onbelangrijk makende mechanisme van type 9. 

 Diep vanbinnen weet type 9 vaak heel goed wat hij/zij wil en nog beter wat hij/zij niet 
wil. En diep vanbinnen wil type 9 ook wel degelijk daarvoor in actie komen maar het 
blijft vaak en lang beperkt tot actie in het hoofd (het denken over de actie). Ik heb 
mensen van type 9 weleens horen zeggen dat het voelt alsof in hen één voet op het 
gaspedaal staat en één voet op de rem. Het is de innerlijke saboteur die maakt dat 
type 9 niet in actie kan komen. als het lastig wordt met ander(en) (in relaties), niet uit 
maar juist in verbinding leert gaan met die ander(en). zich realiseert dat anderen 
hem/haar helemaal niet zo zien, zoals hij/zij naar zichzelf kijkt. Maar ook dat hij/zij 
wordt uitgenodigd om een weg te gaan om zichzelf van waarde te leren zien en 
ervaren.  
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Dat zijn/haar ideeën en meningen ertoe doen als van ieder ander én dat anderen die 
wel degelijk juíst graag willen horen. Het werkt helend als type 9 ontdekt dat anderen 
het juist vervelend vinden dat type 9 zijn/haar Ware Zelf niet laat zien, verborgen 
houdt voor de buitenwereld en dat zij niet mogen horen of weten wat er in de Negen 
omgaat.  

Voorbeelden van oefeningen die bijdragen aan heling van type 9 


Zelfinzicht door zelfobservatie (werk op typeniveau) Ter inspiratie enkele suggesties 
voor punten waarop je cliënt type 9 zichzelf kan laten observeren (thuiswerk). Deze 
punten of vragen voor zelfobservatie door de cliënt kunnen ook worden gebruikt in 
de begeleidingssessie als oefening met de herhalende vraag (vervang dan ‘ik’ door 
‘jij’). De hoe-vraag kun je in de breedst mogelijke zin opvatten, dus die kan ook gaan 
over ‘in welke mate’, en van ‘juist wel’ tot ‘juist niet’, maar ook letterlijk ‘hoe doe je 
dat’ of ‘hoe werkt dat dan in jou?’: Waar ben ik nu? (met mijn aandacht) Op wie of 
wat is mijn aandacht nu gericht? Hoe present ben ik nu? Hoe zit ik (hier) nu? Wat 
doe ik nu? Waar ben ik nu mee bezig? Hoe ben ik in mijn lichaam? Hoe ben ik nu 
lui? Hoe veronachtzaam ik mijzelf? Hoe vergeet ik (nu) mijzelf?  

Zelfinzicht door zelfreflectie (werk op typeniveau) Oefening met de herhalende 
vraag, enkele voorbeeldvragen (van de coach/counselor aan de cliënt): Wie of wat 
maakt jou boos? Hoe word jij boos? Hoe uit jij jouw boosheid (of niet)? Hoe ga jij uit 
verbinding met de ander(en)? Hoe krijg jij je zin? Wat wil jij? Hoe ga jij uit 
verbinding? (en wie, wat, waar, wanneer triggert dat?) Hoe vergeet jij jezelf? Bedenk 
dat dit een lastige oefening is voor mensen met type 9 (ongeacht wat de vraag is).  

Zij hebben er meer tijd voor nodig voordat zij met zichzelf verbinding kunnen maken 
en voordat er dus iets bovenkomt. Ik doe deze oefening daarom meestal vanuit stilte 
waarbij ik de aandacht van de cliënt (en mijzelf) naar nbinnen breng en de oefening 
als een meditatief vraaggesprek doe. Het helpt de meeste mensen met type 9 als de 
vraag, met tussenpozen wordt herhaald of nog weer eens op iets andere wijze wordt 
gesteld. De aandacht bij zichzelf naar binnen richten helpt deze cliënt om zijn/haar 
aandacht niet langer bij jou te hebben (wat type 9 van nature heeft), maar bij zichzelf 
en dus ook bij zijn/haar antwoorden kan komen. Let op: de meditatiehouding is níet 
bedoeld ter opperste ontspanning maar als staat van opperste alertheid en present-
zijn. Dit is nogal eens een misverstand. Dit zeg ik mede hier omdat juist mensen met 
type 9 menen goed te kunnen mediteren omdat ze zo makkelijk kunnen ontspannen 
en in slaap vallen. Maar dat is het dus juist niet.  

Zelfbevestiging met behulp van affirmaties (werk op typeniveau) Ik ben. Ik wil. Ik doe 
er toe. Ik hoor erbij. Ik ben van waarde. Mijn mening telt. Ik mag er zijn. Deze 
affirmaties zijn door mensen met type 9 voor zichzelf geformuleerd. Ze verwoorden 
precies wat ze op dat moment nodig hadden om hun innerlijk te versterken, ten 
aanzien van waar zij zich bevonden in hun proces en van wat ze opgelost wilden 
zien. Ga met je cliënt na wat voor hem/haar een goede affirmatie is, die op een lastig 
ontwikkelpunt nét dat steuntje in de rug kan zijn. 
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Zelfrealisatie 


De weg door het hart voor type 9 Ook voor type 9 voert het pad van zelfrealisatie 
terug naar het eigen hart. Het betreft hier het wakker worden voor het eigen hart. In 
de verdoving is er geen (of weinig) gewaarwording van het eigen hart. Het eigen hart 
voor zichzelf en voor anderen. Ook dit kan een veronachtzaamd domein zijn voor 
type 9. Een type 9 op zijn/haar slechtst kan daarom als harteloos worden ervaren of 
tot harteloosheid in staat zijn. De blokkade die het typemechanisme vormt, 
beschermt niet alleen, maar zwakt ook de toegang tot emoties, innerlijke belevingen 
en lichaamssensaties af. Dit kost type 9 ook het (intens) kunnen ervaren van mooie 
dingen, zoals bijvoorbeeld liefde.  

Het typemechanisme brengt dus ook voor type 9 niet louter goede dingen; er hangt 
een prijskaartje aan. Er zijn mensen met type 9 die daarom uit eigen beweging 
bewust kiezen voor dit pad, al dan niet als gevolg van een eerdere weg van heling. 
Ook kunnen typen 9 op het pad van zelfrealisatie terechtkomen als zij (zoals voor 
alle typen geldt) een innerlijke of spirituele crisis doormaken.  

In geval van type 9 kan de crisis bijvoorbeeld ontstaan, als type 9 dat jarenlang zo 
heeft meebewogen met de ander, de ander zoveel zijn/haar zin heeft gegeven, 
ermee geconfronteerd wordt dat alle inspanningen om harmonie te behouden het 
averechtse effect hebben opgeleverd. Namelijk dat hij/zij hiermee in een situatie is 
gekomen die helemaal niet goed is voor hem/haar, dat hij/zij zichzelf helemaal is 
vergeten en wellicht ook zijn/haar partner.  

De spirituele crisis komt bij type 9 nogal eens als de partner hem/haar verlaat en 
type 9 ervaart dan volledig op zichzelf te zijn teruggeworpen, afgescheiden van de 
ander waarmee hij/zij zich één en compleet ervoer. Dit kan type 9 doen breken. Als 
de spirituele crisis (of midlifecrisis) zich aandient, kan dit voelen als vallen, vallen, 
vallen…  

Type 9 landt hard op de bodem van de put, en schrikt wakker. Weg is de verdoving 
en de ontnuchterende realiteit is daar. Type 9 weet even niet waar het te zoeken en 
richt zijn/haar aandacht alert op de buitenwereld. Type 9 landt na die vrije val in de 
alerte staat van zijn van type 6 (in de richting van de pijl in het enneagramsymbool).  

Dit brengt dat type 9, voor wie het in de verdoofde staat van zijn altijd lastig was om 
het hoofd helder te krijgen, ineens heel wakker en heel helder in het hoofd is. Dit 
brengt dat type 9 ineens heel present is. Alert, wakker en present met de aandacht in 
de buitenwereld en zelf ook zichtbaar in de buitenwereld. Met een alerte staat van 
zijn participeert type 9 nu in de realiteit. Nu het hoofd helder is en type 9 present, 
weet type 9 ineens heel goed wat goed is voor hem/haar. Of wat hij/zij niet wil. In 
verbinding met zijn/haar wil, ervaart type 9 ineens juiste actie (de hogere deugd).  

Juiste actie om datgene te doen, wat werkelijk goed is voor hem/haar. Dit is zoals 
type 6, die proactief voor zichzelf zorgt en altijd goed voorbereid is. Ook bij type 9 is 
er op de bodem van de put ineens ontvankelijkheid. Deze ontvankelijkheid is 
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(meestal) niet permanent maar in dit moment van stilte is die er. En wat type 9 
ontvangt nu deze in dit moment wakker is, is de gewaarwording van zijn/haar totale 
Zelf. Inclusief zijn/haar hart. Als de verdoving weg is, is type 9 zich gewaar van zijn/
haar grote open hart voor anderen, en voor zichzelf.  

Het is de beleving van de ontvangen hogere idee van de onvoorwaardelijke liefde. 
Iedereen die ik heb gesproken of van wie ik heb gelezen dat zij dit punt hebben 
ervaren, zegt dat dit een onuitwisbare indruk op ze heeft gemaakt die niet meer 
vergeten kan worden. Het punt zelf is niet permanent maar de herinnering aan en 
het verlangen ernaar wel.  

De onvoorwaardelijke liefde is er ook voor zichzelf. Als die in zichzelf wordt ervaren, 
kan type 9 zichzelf niet langer veronachtzamen. Zichzelf niet meer vergeten en 
waardeloos voelen. De onvoorwaardelijke liefde werkt helend en brengt dat type 9 
zich gewaar wordt, dat en hoe hij/zij van waarde is. Mensen met type 9 vertellen dat 
ze in deze staat van zijn ervaren er werkelijk toe te doen. Er werkelijk toedoen als 
onderdeel van het grotere geheel. De conversie van de passie (ondeugd) naar de 
hogere deugd  

De transformatie is ook een conversie van de passie (de ondeugd) naar de hogere 
(of heilige) deugd, bij type 9 is dit een transformatie van de luiheid naar juiste actie. 
Juiste actie is het spirituele medicijn tegen de luiheid. Type 9 ontdekt dat de luiheid 
hem/haar niet gelukkig maakt en wat dit hem/haar kost. Het niet langer hechten aan 
de noodzaak van luiheid, brengt dat type 9 werkelijk in het leven present kan zijn en 
in actie kan komen om voor zichzelf te zorgen op een wijze die wel goed voor hem/
haar is. De luiheid van type 9 vormt de blokkade tussen het geïdealiseerde zelf en 
het Ware Zelf en staat zelfrealisatie in de weg. De juiste actie is dat type 9 op zijn/
haar ware bestemming is aangekomen en de missie van zijn/haar Ware Potentieel 
gaat leven. Innerlijk werk voor zelfrealisatie van cliënten met type 9 Voorbeelden van 
herhalende vragen die je (ter contemplatie) met type 9 kunt doen: Hoe ben jij 
daadkrachtig? Hoe werkt juist actie in jou? Wat is juiste actie voor jou? Wat is voor 
jou onvoorwaardelijke liefde? Hoe heb jij jezelf onvoorwaardelijk lief? Wat is jouw 
Ware Potentieel? Wie ben jij in Ware Liefde? Het Ware Potentieel van type 9  

Een mens met type 9 dat vanuit zijn/haar Ware Potentieel leeft, is present 
(aanwezig), zichtbaar, wakker, alert, beschikbaar, in actie om zijn/haar missie te 
leven, uitbundig, onafhankelijk, dynamisch en verbonden (met het leven en 
anderen). De levensenergie stroomt en dat voelt levend, present en vreugdevol.  

CASE: voorbeeld van een coachtraject met cliënt type 9 Mirjam Mirjam, type 9, is 
drie jaar geleden gescheiden na een huwelijk van achtendertig jaar. Ze blijft haar ex-
man ontmoeten in contacten met haar (klein)kinderen maar kan dit eigenlijk niet aan. 
Ze wil haar ex-man niet terug maar wil wel graag de harmonie van vroeger terug: 
gelukkig bij elkaar zijn. Ook al weet ze dat dit niet kan, het gevoel is er wel. 
Gevoelens van verdriet die hiermee te maken hebben, drukt ze weg omdat ze die 
niet wil voelen. Haar leerdoel wordt: leren omgaan met gevoelens.  
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Bij punt 1 verkennen we de problematiek die onder het leerdoel ligt. Al tijdens deze 
verkenning komt Mirjam tot de schokkende ontdekking (punt 3) dat ze eigenlijk nooit 
echt afscheid genomen heeft van de relatie met haar ex-man. Hij is weggegaan, 
maar zij heeft nooit echt van binnenuit ja gezegd tegen de scheiding. Deze 
verwarrende schok geeft haar veel inzicht maar ook de intrinsieke motivatie om echt 
naar haar gevoelens te kijken en er de confrontatie mee aan te gaan. Na deze schok 
wil Mirjam echt eerlijk worden met zichzelf (punt 3) en maken we tijd om afscheid te 
nemen en te rouwen dat het echt voorbij is (punt 4). Mirjam leert te gronden en 
contact te maken met haar fysiek te ervaren emoties. Dit is een heftig en moeilijk 
stuk waar we dan ook lang bij stilstaan. Door het hele traject heen komt dit ook 
steeds weer terug.  

Op een gegeven moment komt ook het verlangen naar boven om afscheid te nemen 
van het verlangen naar haar ex-man. Dit blijkt uiteindelijk nodig te zijn om de band 
echt door te kunnen knippen. Vervolgens hebben we Mirjam’ s diepste verlangen 
opgediept (punt 2). Met behulp van een visualisatie en het uitzoeken van 
kunstafbeeldingen ontdekt ze dat ze verlangt naar: er mogen zijn zoals ze is in al 
haar raakbaarheid en kwetsbaarheid.  

Mirjam is als kind misbruikt en trouwt met een seksverslaafde man. In al het geven 
van zichzelf was het nooit goed genoeg. Nu, na het doorknippen van de band met 
haar ex-man, is ze in staat om in contact te komen met de kleine Mirjam in zichzelf 
die zo beschadigd is en verlangt naar troost en liefde. Ze schrijft een ontroerende 
brief naar dit kleine meisje en ontfermt zich liefdevol over haar. Ze ‘adopteert’ 
zichzelf als het ware. In al haar kwetsbaarheid ontstaat een pril inzicht: ‘mijn 
kwetsbaarheid wordt mijn kracht!’  

Dit wordt het leidende thema vanaf nu. Na een intensieve periode van afscheid 
nemen en rouwen (punt 4) is de tijd rijp om naar het hoofdcentrum te gaan, punt 5: 
tussenevaluatie. Mirjam kijkt terug op het traject tot nu toe: “Ik ben me bewust 
geworden dat het verlangen naar mijn ex-man surrogaat is en ik voel nu van 
binnenuit dat ik dit niet weer wil maar ook niet meer nodig heb. Ik kan mijn emoties 
er steeds meer gewoon laten zijn, zonder dat ik me afgewezen voel en ervaar steeds 
meer: mijn kwetsbaarheid wordt mijn kracht. Het contact dat ik gemaakt heb met 
mijn verlangen ‘mogen zijn wie ik ben’ geeft mij rust en ik krijg steeds meer het 
vertrouwen dat het goed is zoals het gaat.”  

Mirjam heeft vervolgens alle niethelpende gedachten die dit verlangen soms 
blokkeren, opgespoord en omgevormd tot helpende gedachten. De belangrijkste ‘er 
is niemand die naar me luistert’ verandert ze in ‘ik word gehoord’. Na dit 
evaluatiegesprek beleeft Mirjam door rouw in de familie een zware tijd. Ze staat in de 
overlevingsstand en raakt volledig uit contact met de kleine Mirjam en de rust in 
zichzelf. De angst om verder te gaan (punt 6) demonstreert zich volledig. Ze raakt 
voor haar gevoel overal los van en vraagt zich vertwijfeld af: waar kom ik nog meer 
los van? waar brengt het me uiteindelijk?  

De angst van het begin slaat weer toe. Als Mirjam echt gaat kijken naar haar angst, 
ontdekt ze dat het angst voor een enorme boosheid is die ze altijd, onbewust, heeft 
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weggedrukt. We onderzoeken op welke manier boosheid een rol speelt in haar 
leven. Er zijn situaties die haar tot vulkanische boosheid brengen. Dit leidt tot het 
zoeken naar mogelijkheden om hiermee om te gaan (punt 7). Ze wordt met name 
getriggerd door haar kinderen die niet naar haar willen luisteren. Zij geven haar het 
gevoel: ik word niet gehoord, er wordt niet naar mij geluisterd. Dit is een oud patroon 
dat vraagt om aandacht. Dan gebeurt er iets wonderlijks. Mirjam krijgt een heel 
bijzondere droom waarin ze een intens helende ervaring meemaakt. Het jarenlange 
pijnlijke gevoel in haar buik verdwijnt en er lijkt vanalles verschoven in de manier 
waarop ze in het leven staat. Aan alles merkt ze dat er echt iets veranderd is. Het 
geeft haar haar vrijheid terug.  

Hierdoor wordt de daadkracht van punt 8 om in vrijheid te gaan leven enorm 
geactiveerd. Deze daadkracht heeft Mirjam overigens door het hele traject heen 
ingezet. Elke ontdekking die vroeg om actie heeft Mirjam benut. Op een organische 
wijze belanden we bij punt 9: evaluatie, integratie en rust.  

Mirjam is tot het inzicht gekomen dat ze haar diepste emoties en gevoelens als klein 
kind altijd al weggedrukt heeft om te kunnen overleven. Het was een zwaar traject 
om al haar gevoelens toe te laten, ernaar te kijken, ze te uiten en er vervolgens 
‘gewoon’ te laten zijn maar hierdoor heeft ze zich echt los kunnen maken van haar 
ex-man. Ze heeft haar vrijheid herwonnen. Als coach was ik te gast op een stukje 
‘heilige grond’ van Mirjam waarin ik zag dat alle antwoorden vanuit haarzelf naar 
boven kwamen en zij de regie over zichzelf hervond. In dit proces heb ik de 
meerwaarde ervaren van het kunnen navigeren met het EnneaFlow® Procesmodel, 
waardoor we beiden diepe inzichten beleefden. 
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DE V-CIRKEL VAN ENNEAGRAMTYPE NEGEN 

Hoe werkt de V-cirkel van enneagramtype Negen?


De Negen verlangt ernaar om zich rustig en ontspannen te voelen. Hoe minder 
prikkels en drukte, hoe liever het hem is. Zijn hele strategie is er dan ook op gericht 
om de rust en harmonie in zijn omgeving te bewaren, omdat hij daar zelf het beste 
bij gedijt. (Verleiding: Harmonie) Zijn favoriete manier om dat voor elkaar te krijgen is 
door zelf vriendelijk aanwezig te zijn en zich rustig en respectvol te gedragen, in de 
hoop dat andere mensen zijn voorbeeld zullen volgen en ook niet al te veel onrust 
veroorzaken.  

Want van spanningen en conflicten (Vermijding: Conflicten) houdt de Negen niet. Die 
zijn veel te bedreigend voor de harmonie en probeert hij hoe dan ook te vermijden 
door zelf geen moeilijkheden te veroorzaken en alles wat hem dwarszit binnen te 
houden.  

Hij verdooft zichzelf met het idee dat niets belangrijk genoeg is om je echt druk over 
te maken en dat de meeste dingen zich uiteindelijk vanzelf wel oplossen. 
(Verdediging: Verdoving) In feite verdooft de Negen alles wat zijn prettige, rustige 
leventje kan verstoren. Hij sust, verzacht en vlakt zowel zijn eigen heftige emoties 
als die van anderen af. Hoe neutraler iedereen blijft, hoe minder risico je loopt dat er 
conflicten ontstaan en dat vindt hij wel zo veilig. Hij houdt zich gedeisd, laat zich 
makkelijk afleiden door onbelangrijke zaken en weigert koppig om zichzelf te laten 
zien als het echt ingewikkeld wordt.  

Deze luiheid (Verslaving: Luiheid) om ergens voor te gaan en zich te profileren, is 
dan ook de motor van zijn strategie die hem ertoe aanzet om zichzelf minimaal te 
delen met anderen en niet in beweging te komen. Deze luiheid motiveert hem om te 
streven naar harmonie, conflicten te vermijden en alles wat onrust veroorzaakt te 
verdoven. De V-cirkel is rond. 

Ontmoeting met de Negen


Samen met vier mensen die worden aangestuurd door enneagramtype Negen 
verkennen we de V-cirkel van dit type. Allereerst stellen de Negens zich voor. 
Ik ben Michel, 43 jaar en van Britse afkomst. Ik werk al 20 jaar als professioneel 
musicus. Ik ben contrabassist. Verder houd ik me bezig met het enneagram: ik geef 
workshops en organiseer panelavonden. 

Ik ben Kitty, 61 jaar, moeder van drie kinderen en sinds kort oma. Ik ben met 
pensioen. Daarvoor werkte ik als psychotherapeute. Ik ben zeer geïnteresseerd in 
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het enneagram, en met name de panelavonden vind ik nog leuker dan een avondje 
theater. 

Ik ben Reinier, 44 jaar, getrouwd en vader van twee dochters van 11 en 9. Ik ben 
ondernemer: ik heb een eigen handelsbedrijf dat ik vijf jaar geleden van mijn vader 
heb overgenomen. 

Ik ben Eva, 30 jaar, ongehuwd en werkzaam als fysiotherapeute. Ik houd van 
tuinieren en gezellig koken voor goede vrienden. 

Het ideale zelfbeeld van de Negen


We worden als mensen onbewust aangestuurd door de ideaalplaatjes die we over 
onszelf en de wereld koesteren. Bepaalde kanten van onszelf laten we graag zien 
aan de wereld, terwijl we andere proberen te verbergen. Ieder type doet dat op zijn 
eigen manier en heeft daarvoor zijn eigen strategie (= enneagramtype) ontwikkeld. 
Om erachter te komen door welke ideaalbeelden de Negen wordt gemotiveerd, 
vraag ik ze welk deel van zichzelf ze het liefst aan de wereld laten zien. Daarmee 
vraag ik ze eigenlijk om hun favoriete en ideale zelf te beschrijven. Dit geeft veel 
informatie over hun drijfveren en motivatie en maakt duidelijk hoe hun V-cirkel werkt. 
De Negens vertellen er het volgende over... 

REINIER: Ik zie mezelf graag als iemand die door zijn relaxte houding een prettige 
en vertrouwelijke sfeer in zijn omgeving creëert. Ik stem me daarvoor af op mijn 
omgeving en pas mijn houding aan. Ik stel de ander op zijn gemak en zorg voor 
goed contact. Daardoor stel ik eigenlijk mezelf op mijn gemak. Het geeft mij de rust 
en het zelfvertrouwen dat ik nodig heb om goed te kunnen functioneren. Ik voel me 
daar gewoon zelf het lekkerst bij. Ik houd niet van onevenwichtige en gestreste 
situaties. Die vermijd ik door zelf beheerst en aangepast te zijn. 

KITTY: Ik heb vaak en graag de rol van luisteraar en moedig andere mensen aan om 
te praten. Dat doe ik bijvoorbeeld door veel vragen aan een ander te stellen en dan 
goed te luisteren. Ik probeer mensen op hun gemak te stellen door niet veroordelend 
te zijn. Ik houd mezelf op de achtergrond en ben zeker niet iemand die binnenkomt 
met grote verhalen over zichzelf. Ik wacht af wat er komt en ga daar dan op in. 

MICHEL: Ik zie mezelf het liefst als een waardig persoon. Dat betekent dat ik me met 
een zekere reserve en terughoudendheid opstel. Want dat hoort voor mijn gevoel bij 
waardigheid. Wanneer ik bijvoorbeeld als contrabassist aan het werk ben wek ik 
graag de schijn dat het me heel makkelijk afgaat. Het is een soort ideaalbeeld dat ik 
van mezelf heb: iemand die waardig en ontspannen is, en toch goed presteert. Ik 
straal graag uit dat ik op een schijnbaar moeiteloze manier goed functioneer. Ik vind 
het niet fijn wanneer mensen aan mij zien dat ik gestrest of onzeker ben. Dat vind ik 
echt vreselijk. Ik wil graag een rustige en relaxte indruk maken. Als ik erg gestrest 
ben, heb ik juist de neiging om de schijn op te houden en nog terughoudender te 
zijn. Dat is mijn manier om mijn waardigheid te bewaren. 
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EVA: Ik zie mezelf graag als een ontspannen, rustige en vriendelijke vrouw die oog 
heeft voor haar omgeving en andere mensen de ruimte geeft. Ik hoef zelf niet zo 
nodig op de voorgrond; als de mensen zich in mijn omgeving prettig voelen, voel ik 
me ook fijn. Ik vind mezelf tolerant en ruimdenkend. Ik ben gewoon een tevreden 
mens die altijd nog wel ergens de zon ziet schijnen. 

Het ideaalbeeld dat de Negens van zichzelf koesteren is dat ze rustig, beheerst, 
tevreden en vriendelijk zijn. Ze stellen andere mensen op hun gemak, proberen 
beslist niet veroordelend te zijn en zijn erop uit om een prettige sfeer in hun 
omgeving te creëren. Ze stralen graag uit dat ze ontspannen en tevreden in het 
leven staan en er beslist niet op uit zijn om moeilijkheden te veroorzaken. 
Integendeel: ze lijken er juist alles voor over te hebben om vooral relaxt te blijven en 
het gezellig te houden. Want de Negens voelen zich het prettigst als het harmonieus 
en rustig is in hun omgeving. Bij de verleiding kun je lezen hoe ze proberen om dat 
voor elkaar te krijgen. 

VERLEIDING: HARMONIE


De Negen streeft ernaar om in harmonie met zichzelf en zijn omgeving te leven. Dat 
geeft hem de rust die hij zelf zo hard nodig heeft om een comfortabel en ontspannen 
leven te kunnen leiden. Om dit voor elkaar te krijgen houdt hij zich in en zorgt hij 
voor een prettige sfeer in zijn omgeving. Hij respecteert de gevoelens van anderen, 
is vriendelijk en vraagt weinig aandacht voor zichzelf. Zo regelt hij dat mensen zich 
in zijn aanwezigheid op hun gemak voelen en dat de harmonie en rust bewaard 
blijven. Is iedereen in zijn omgeving tevreden, dan voelt hij zich zelf ook rustig en 
tevreden. 

MICHEL: Harmonie betekent voor mij een comfortabele omgeving zonder al te veel 
prikkels. Door zelf rustig en ontspannen aanwezig te zijn hoop ik de sfeer goed te 
houden in mijn omgeving. Als dat lukt, kan ik ontspannen. Dan voel ik me tevreden 
en op mijn gemak. 

REINIER: Harmonie is voor mij heel belangrijk. Het betekent voor mij rust, respect 
en rekening houden met de gevoelens van elkaar. Daar functioneer ik zelf het 
lekkerst bij. Als mensen fatsoenlijk en respectvol met elkaar omgaan is het voor mij 
harmonieus. Dan maak je ook de minste kans op confrontaties, want daar houd ik 
beslist niet van. Als iedereen in mijn omgeving gelukkig is, ben ik dat ook. 

MICHEL: Als er gasten bij ons thuis komen ben ik bezig om het iedereen naar de zin 
te maken. Als mensen het naar hun zin hebben, zal het namelijk rustig en 
harmonieus zijn. Dan voel ik me veilig. Ik doe het eigenlijk vooral uit onzekerheid. In 
de hoop dat ze me dan zullen accepteren en niet zullen aanvallen. 
De Negens geven hier aan hoe belangrijk harmonie en rust voor ze is en hoe dit 
voor hen meestal gelijkstaat aan elkaar. Negens zijn er altijd alert op dat hun rust 
niet verstoord wordt, want ze houden beslist niet van al te veel turbulentie. Ze voelen 
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zich het prettigst wanneer hun leven enigszins voorspelbaar is en vinden iedere 
verandering al snel bedreigend voor de harmonie. Door zich fatsoenlijk en respectvol 
te gedragen hoopt de Negen dat hij niet te veel opvalt en dat hij de rust van andere 
mensen niet verstoort. Blijkbaar gaat hij ervan uit dat andere mensen net zo gesteld 
zijn op hun rust als hij en dat ze hem alleen maar accepteren als hij zelf geen 
moeilijkheden veroorzaakt, het gezellig voor anderen maakt en zich rustig houdt. 
Omdat Negens hun eigen interne gemoedstoestand afhankelijk maken van de sfeer 
in hun omgeving, hebben ze er veel voor over om het harmonieus te houden in hun 
omgeving, zoals je hierna kunt lezen. Is het daar rustig, dan voelen ze zich zelf 
rustig. 

EVA: Om het maar rustig te houden in mijn omgeving pas ik me eigenlijk 
voortdurend aan en houd ik mezelf in. Als mensen in mijn omgeving het naar hun zin 
hebben ben ik eigenlijk wel tevreden. Ik weet dat ik de neiging heb om samen te 
smelten met andere mensen en mezelf daarbij te vergeten. 

KITTY: Omwille van de rust kon ik me vroeger eindeloos aanpassen aan anderen. Ik 
probeerde het altijd voor iedereen gezellig en prettig te maken en vergat vaak wat ik 
zelf wilde. Dat doe ik nu een stuk minder. Toch functioneer ik nog steeds het beste 
aan de zijlijn. Ik hoef niet zo nodig in de belangstelling te staan. Luisteren en 
aandacht geven zijn meer mijn stijl. Zolang het rustig is, voel ik me eigenlijk wel 
tevreden. 

REINIER: Het heeft mij bijna mijn leven gekost, dat eeuwige zoeken naar harmonie. 
Ik ben zo’n tien jaar hoofd personeelszaken geweest en ben er bijna aan onderdoor 
gegaan. Eindeloos heb ik geprobeerd om harmonie op mijn werk te bewaren. Ik heb 
mezelf daarvoor helemaal ingeleverd. Ik was continu aan het pleasen en probeerde 
het dwangmatig goed te houden met iedereen. Ik vergat strategie en lijnen uit te 
zetten en wist dus ook nooit of ik op de goede weg was. Ik was veel te weinig 
doelgericht bezig omdat ik het zo druk had met de rust te bewaren in mijn omgeving. 
Dat is gewoon niet vol te houden. 

De prijs die de Negen betaalt voor het bewaren van de harmonie is dat hij zichzelf 
vaak helemaal inlevert. Hij past zich aan, probeert het anderen naar de zin te maken 
en smelt samen met de behoeften van andere mensen. Negens offeren zich met 
liefde op om het maar goed te houden in hun omgeving. Ze kunnen zelfs zo 
volkomen opgaan in de agenda van een ander dat hun eigen agenda erbij inschiet, 
zoals Reinier hier treffend uitlegt. Hij was op zijn werk zo druk bezig met het 
bewaken van de harmonie, dat hij vergat om zijn eigen richting te bepalen en zelf 
doelen te stellen. Negens laten zich liever met de stroom van het leven meevoeren 
dan dat ze echt ergens voor gaan. Want als je duidelijk aangeeft waar je heen wilt 
kun je weerstanden oproepen en onrust veroorzaken en dat willen ze voorkomen. 
Reageren op de omgeving ligt ze beter dan actief hun eigen behoeften vormgeven. 
Ze maken zichzelf wijs dat de enige behoefte die ze hebben rust is en dat ze verder 
eigenlijk niet veel nodig hebben. Hun zelfbeeld van ‘Ik ben tevreden’ willen ze hoe 
dan ook in stand houden. 
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EVA: Misschien is het wel waar dat ik mijn eigen behoeften makkelijk vergeet, maar 
ik weet meestal ook niet eens wat ik wil. Wat ik wel weet is dat ik het rustig en 
gezellig wil houden. Daar voel ik me zelf het prettigst bij. Verder hoef ik niet zo veel. 
Misschien leg ik de lat wel niet zo hoog als de meeste mensen. Als iedereen het 
naar zijn zin heeft, ben ik eigenlijk wel tevreden. 

MICHEL: Ik ben niet altijd zo tevreden hoor. Maar wat ik wel een voordeel vind is de 
stabiliteit en rust die je hebt en uitstraalt. Ik voel ook dat ik de draagkracht heb om 
andere mensen te dragen, figuurlijk bedoeld dan. En een enorme tolerantie. Er is 
haast niets dat ik gek zal vinden. Ik zal niet snel oordelen, daar ben ik te open voor. 

EVA: Het komt ook doordat ik me heel makkelijk kan verplaatsen in andere mensen. 
Ik vind iedere mening eigenlijk wel logisch klinken. Ik ben het overal wel mee eens. 
Een mening is maar relatief. Het is maar net van welke kant je het bekijkt. Voor alles 
valt wel wat te zeggen. Ik heb dan ook zelden een uitgesproken mening. Het voelt 
voor mij niet natuurlijk om een duidelijke positie in te nemen. Het is alsof ik mezelf 
dan geweld aandoe. 

Zo vanzelfsprekend als het voor Enen is om een duidelijke mening te hebben, zo 
onnatuurlijk voelt dat voor Negens aan. Bij beiden komt dat voort uit hun 
overlevingsstrategie. De Enen zijn er trots op om een mening te hebben, omdat ze 
daarmee laten zien dat zij weten wat goed en fout is, terwijl de Negens hun eigen 
mening makkelijk inleveren omwille van de harmonie en rust in hun omgeving. 
Zolang ze zelf niet oordelen en geen eisen stellen aan andere mensen, hopen ze 
hier zelf ook voor gespaard te blijven. Tolerant zijn voelt voor hen het veiligst en 
kennen ze het best. Ze verplaatsen zich liever in de mening van een ander dan dat 
ze zelf een mening vormen. Want daarmee zouden ze de harmonie kunnen 
verstoren en dat willen ze uiteraard vermijden. 

REINIER: Ik weet dat ik vooral geen mening wil hebben om iedereen tevreden te 
houden. Onlangs nog had ik een bespreking over een prijsstrategie waarin ik vrij 
snel meeging met een voorstel van iemand. Die reageerde vervolgens 
stomverbaasd: ‘Maar de vorige keer wilde je iets heel anders.’ Ik voelde me betrapt, 
want hij had gelijk. Ik wilde gewoon niet moeilijk doen, dus stemde ik snel toe en 
vergat wat ik zelf wilde. 
Om het rustig te houden in hun omgeving slikken Negens hun mening makkelijk in 
en vergeten ze wat ze zelf willen. Ze hebben daarbij de neiging om hun eigen 
mening ondergeschikt te maken aan die van de ander. 

REINIER: Als iemand anders een andere mening heeft respecteer ik dat, en vind ik 
mijn opinie niet meer zo belangrijk. In die zin nivelleer ik gemakkelijk. Ik pas me 
makkelijk aan en vergeet wat ik zelf eigenlijk vind. Dat is voor mij een grote valkuil. 

MICHEL: Het is ook verwarrend en vervelend om advies te krijgen omdat je te snel 
geneigd bent om met de ander mee te gaan. De mening van de ander maak je heel 
belangrijk, terwijl je je eigen mening onmiddellijk afzwakt. 
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REINIER: Ach, wat doet mijn mening er toe, het is maar een mening. Je kunt het ook 
anders zien. Steeds weer dat relativeren. Daardoor verzwak je niet alleen je eigen 
mening, maar ook je eigen positie. Als ik een paarse muur wil en mijn vrouw een 
blauwe, heb ik de neiging om een compromis te sluiten en de twee kleuren door 
elkaar te gooien. Uiteindelijk wordt het dan net niks. Een slap aftreksel van beide 
kleuren. Soms is er namelijk helemaal geen compromis mogelijk. Maar ik durf dan 
toch niet te kiezen voor paars. Dat vind een zwakke eigenschap van mezelf. 

KITTY: Ik weet eigenlijk best wat ik wil in een bepaalde situatie, of wat ik mooi vind. 
Maar wanneer ik de mening van een ander hoor denk ik snel: o ja, zo kan het 
natuurlijk ook, daar zit ook wat in. Dan denk ik toch dat het idee van een ander beter 
is. Daarmee maak ik de mening van een ander belangrijker dan mijn eigen mening. 
Die relativeer ik meteen. Dat doe ik automatisch, met als gevolg dat je inderdaad 
een blauw-paarse muur krijgt. 

Om de rust en harmonie in zijn omgeving te bewaren heeft de Negen zichzelf 
onbewust aangeleerd om zijn eigen mening te relativeren en onbelangrijk te maken. 
‘Wat maakt het uit of de muur paars of blauw wordt geverfd, als hij maar geverfd 
wordt. En zelfs dat is niet eens belangrijk genoeg om je druk over te maken’, straalt 
de Negen uit, waarmee hij de indruk wekt dat zijn mening er niet toe doet. Het is wat 
de Negen eigenlijk voortdurend doet: zichzelf onbelangrijk maken en zijn eigen 
bijdrage aan het leven weg relativeren. Aan de mening van een ander hecht hij wel 
veel waarde, zelfs zoveel dat hij deze belangrijker maakt dan zijn eigen mening.  

Blijkbaar gaat de Negen ervan uit dat iedereen beter in staat is om een mening te 
vormen dan hijzelf. In het voorbeeld van Reinier wordt duidelijk dat respecteren 
soms wel erg dicht bij nivelleren ligt. Negens hebben zichzelf aangeleerd om vooral 
geen uitgesproken mening te hebben en mee te kleuren met hun omgeving. Van hun 
eigen kleur blijft op deze manier vaak bitter weinig over. 

KITTY: Ik vond het altijd heel knap als mensen een uitgesproken mening hadden. Ik 
was ervan overtuigd dat ik niet in staat was om zelf een mening te vormen. Ik zie nu 
wel dat ik vooral geen mening had om geen conflicten op te roepen. Zolang je geen 
mening hebt kan niemand je aanvallen of het met je oneens zijn. 

MICHEL: Ik focus vaak ook niet op dingen waar andere mensen een heel duidelijke 
mening over lijken te hebben. Bijvoorbeeld wie president van Amerika moet worden 
of zo. Dat is mij om het even. Het maakt mij niet uit en dus besteed ik er geen 
aandacht aan. Dat is de houding die eraan ten grondslag ligt. Ik vind het niet boeiend 
om over zulke dingen na te denken of te discussiëren. Alleen dingen in mijn eigen 
omgeving die mij echt raken vind ik interessant. Dan vind ik het vaak wel moeilijk om 
een mening te vormen of een positie in te nemen. Dat doe ik ook niet snel. 
Negens die wat meer aan zelfonderzoek hebben gedaan komen er vaak achter dat 
het niet klopt dat ze geen mening hebben, maar dat ze zichzelf alleen maar 
geconditioneerd hebben om hun mening in te slikken omwille van de lieve vrede. 

MICHEL: Als ik diep in mezelf kijk ontdek ik dat ik een hele duidelijke mening over 
dingen en mensen heb. Ik moet me daar bewust op focussen, anders glijd ik af. Ik 
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heb vaak wat meer tijd nodig dan andere mensen, maar uiteindelijk weet ik heel 
goed wat ik wil. 

REINIER: Je doet alsof je geen mening hebt, maar je hebt er wel degelijk een. Als je 
maar even de rust en tijd neemt om te onderzoeken wat je van iets of iemand vindt. 
En dan bij die mening blijven... 

EVA: En dat is lastig, want als je maar even het gevoel hebt dat jouw mening onrust 
veroorzaakt, slik je die onmiddellijk weer in. Of je relativeert die, zodat ze minder 
uitgesproken wordt. 

MICHEL: Ik wil inderdaad vooral geen onrust veroorzaken. Anders ben ik bang dat ik 
niet meer geaccepteerd zal worden. Dat weerhoudt mij er ook van om mijn mening 
naar voren te brengen of op wat voor manier dan ook positie in te nemen. Ik weet 
dat er daardoor veel geremdheid in mij zit. Ik zal niet gauw spontaan zijn. Als ik wel 
eens spontaan ben is het heerlijk. Dat is echte ontspanning. 

Steeds weer geven de Negens aan hoezeer ze zich inhouden om de harmonie maar 
niet te verstoren. Ze vinden het lastig om de verantwoordelijkheid te nemen voor hun 
mening en zijn als eersten bereid om deze te relativeren. Ze zijn veel te bang om 
onrust te veroorzaken en niet meer door anderen geaccepteerd te worden als ze 
stelling nemen en voor hun mening gaan staan. Negens zijn er blijkbaar van 
overtuigd dat ze de liefde van anderen moeten verdienen door zelf altijd lief en 
aardig te zijn. Dat hij daarmee niet alleen zichzelf maar ook andere mensen tekort 
doet wordt hierna uitgelegd. 

REINIER: Zo moest ik vanmiddag een beslissing nemen over iets dat ik al veel te 
lang had uitgesteld. Een collega zei toen tegen me: ‘Vind dan ook eens iets.’ Hij had 
gelijk. Door onduidelijk te zijn en met alle winden mee te waaien weten mensen op 
zo’n moment niet wat ze aan je hebben. Mensen voelen zich daardoor miskend. Ze 
krijgen het gevoel dat ik ze helemaal niet belangrijk vind. Het lijkt dus wel heel aardig 
om de ander alle ruimte te geven, maar het is eigenlijk een ontkenning van de ander 
en ook van jezelf. 

EVA: Het is ook niet eerlijk om altijd maar vriendelijk en lief te blijven, terwijl je je niet 
zo voelt. Tegenwoordig probeer ik bewust om vast te houden aan mijn eigen mening 
en meer positie in te nemen. Ondanks het feit dat ik mezelf dan al snel te dominant 
vind, voelt het wel oprechter. Maar het valt niet mee. 

MICHEL: Geen mening hebben helpt zeker om het harmonieus te houden. Het is 
een soort vervaging van jezelf. Zo bots je niet met anderen. Maar je bent er 
tegelijkertijd ook niet echt voor anderen. Ook al lijk je nog zo aangepast. 
Omdat Negens zich zo goed kunnen inhouden, is het voor andere mensen vaak 
moeilijk in te schatten wat er echt in ze omgaat. Meent hij het echt als hij zegt dat hij 
het allemaal wel best vindt, of zegt hij dat alleen maar om de rust te bewaren? Je 
weet bij Negens nooit precies waar je aan toe bent. Ze kunnen zich omwille van de 
lieve vrede zelfs zo goed inhouden en aanpassen dat niemand hun aanwezigheid 
opmerkt. 
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REINIER: Omdat ik mezelf over het hoofd zie en vergeet doet de buitenwereld dat 
ook. Ik ken het goed dat mensen mij gewoon niet opmerken of vergeten te vragen 
wat ik eigenlijk wil. Tegenwoordig ben ik er alert op. Niet dat ik meteen doorsla naar 
de andere kant en iemand word met een grote mond die ongevraagd zijn mening 
verkondigt... Dat vind ik namelijk net zo erg. Maar ik zorg ervoor dat ik mezelf niet te 
veel wegcijfer en aanpas omwille van de lieve vrede. 

KITTY: Ik kan aanwezig zijn op een feestje zonder dat ik opval. Later vraagt iemand 
dan verbaasd: ‘Was jij daar ook? Ik heb je helemaal niet gezien...’ Zo goed kan ik 
mezelf terughouden. Ik weet niet precies hoe ik het doe, maar ik kan het. Vaak ben 
ik nog beledigd ook wanneer mensen mij niet opgemerkt hebben. Dat kan ik eigenlijk 
niet uitstaan. Zo onbelangrijk vind ik mezelf dus blijkbaar niet... 
Negens worden soms letterlijk over het hoofd gezien en vergeten door andere 
mensen. Alhoewel dat op zich lekker rustig is, vinden ze dat toch meestal erg 
vervelend. Het bevestigt veel te veel wat ze zelf al voelen: dat ze niet belangrijk zijn 
en hun bijdrage slechts relatief is. Het blijft voor Negens lastig om op een adequate 
manier aandacht voor zichzelf te vragen. Zeker omdat ze als de dood zijn om 
conflicten te veroorzaken als ze zichzelf te nadrukkelijk profileren. 

VERMIJDING: CONFLICTEN


Door zich in te houden en zich aan te passen organiseert de Negen dat hij de rust in 
zijn omgeving bewaart en conflicten vermijdt. Juist doordat de Negen zo gefixeerd is 
op harmonie, is hij bijzonder gevoelig voor spanningen en conflicten. Altijd is er wel 
iets dat de rust bedreigt en de harmonie verstoort in de beleving van de Negen. En 
steeds weer ervaart hij dat de wereld over het algemeen een stuk minder 
harmonieus en vredig is dan hij zou willen. Zijn ideaalbeeld wijkt regelmatig af van 
de werkelijkheid, die vaak vol conflicten zit. En net als alle andere typen zal ook de 
Negen proberen om dit verschil op te heffen. Zodra hij onrust of spanning voelt, gaat 
hij aan de slag. 

REINIER: Als ik op een feestje kom en ik voel dat het niet lekker loopt, dan probeer 
ik daar meteen wat aan te doen. Als ik ergens onrust voel probeer ik meteen de rust 
te herstellen. Als mijn kinderen ruzie maken, ga ik onmiddellijk bemiddelen. Ik kan 
het gewoon niet verdragen. 

EVA: Het is natuurlijk een onhaalbaar doel dat we onszelf stellen; er is namelijk altijd 
wel iets of iemand die de harmonie verstoort, dus je kunt wel bezig blijven. En juist 
omdat het voor ons allemaal zo harmonieus moet zijn, zijn we extra gevoelig voor 
alles wat onrust veroorzaakt. Dus blijven we bemiddelen. 

MICHEL: Toch zie ik mezelf niet zo als bemiddelaar. Als het echt spannend wordt 
zwijg ik of ben ik weg. Ik probeer het wel altijd goed te houden in mijn omgeving, 
maar ik ga niet actief bemiddelen. 
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KITTY: Ik zie mezelf ook niet zo als bemiddelaar. Wel als iemand die de boel 
probeert te verzachten. De scherpe kantjes ervanaf haalt. Ik probeer wel om het 
iedereen naar de zin te maken. Hoe minder mensen er in huis zijn, hoe minder 
mensen de harmonie kunnen verstoren en hoe harmonieuzer het dus wordt. Sinds 
de kinderen het huis uit zijn is het dan ook een stuk rustiger, dus harmonieuzer. 
Vooral omdat ik niet meer al die wensen en claims hoef te vervullen van iedereen om 
me heen. Ik had er een dagtaak aan om iedereen tevreden te houden. En om alle 
ruzietjes te sussen. 

De Negens worden in de literatuur vaak bemiddelaar of vredestichter genoemd. De 
meeste Negens herkennen zichzelf niet echt in deze beschrijving. Begrijpelijk. Als er 
conflicten zijn of het moeilijk dreigt te worden, nemen Negens eerder afstand van de 
problemen dan dat ze actief gaan bemiddelen. Kunnen ze echt niet om het conflict 
heen, dan doen ze er alles aan om de onrust zo snel mogelijk op te heffen. Wat  

Negens doen lijkt vaak meer op schipperen: ze proberen de zaak wat af te zwakken, 
het accent te leggen op de positieve kanten van het verhaal en de tegengestelde 
meningen te relativeren en op één lijn te krijgen. Het lijkt alsof de Negens neutraal 
zijn en zelf geen positie innemen, maar dat klopt niet. Ze zijn beslist niet neutraal; 
negatieve gevoelens zijn namelijk verboden en mogen niet uitgesproken worden. 
Daardoor komt het conflict nooit helemaal op tafel en wordt het dus ook nooit echt 
opgelost. Hooguit wordt het onder het vloerkleed geschoven en keert de rust tijdelijk 
terug. 

EVA: Ik word meteen onrustig als mensen met elkaar een conflict hebben. Dan 
probeer ik de zaak een beetje te relativeren of af te zwakken. Soms doe ik net of ik 
het niet hoor of ik ben weg. Ik kan er gewoon heel slecht tegen. Ik vind het ook niet 
goed om alles maar te benoemen en bespreekbaar te maken. Je maakt er vaak veel 
kapot mee. 

REINIER: Op het moment dat er tegengestelde meningen zijn die tot conflicten 
kunnen leiden, voel ik een enorme interne onrust, die ik meteen wil opheffen door te 
gaan bemiddelen of te gaan sussen. Zo speelde er een conflict op mijn werk tussen 
twee medewerkers. Die twee stonden lijnrecht tegenover elkaar. Omdat een van de 
twee eronder leed ging ik aan de slag. Ik ga dan uitleggen dat de ander het niet zo 
bedoeld heeft. Net zo lang tot er weer harmonie ontstaat en iedereen tevreden naar 
huis lijkt te gaan. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Die ander had het 
namelijk wel zo bedoeld, die stond gewoon achter zijn mening en hij had bovendien 
nog gelijk ook. De discussie die gevoerd werd door die twee was heel fundamenteel 
en ik probeerde de rust te bewaren door de zaak te relativeren. Ze mogen dan 
eigenlijk niet voor hun mening gaan staan. Ik doe met hen hetzelfde als ik steeds 
weer bij mezelf doe: voortdurend afvlakken en relativeren van wat ik vind. 

Als Negens bij een conflict aan het ‘bemiddelen’ slaan, dwingen ze andere mensen 
vaak liefdevol om hun mening in te slikken en zichzelf te relativeren. De problemen 
zijn daarmee niet opgelost, maar iedereen gedraagt zich weer even rustig, dus de 
ergste spanning is eraf. Negens nodigen andere mensen eigenlijk voortdurend uit 
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om zich in te houden. Hun energie kan zeer onderdrukkend zijn, doordat ze direct en 
indirect communiceren dat je vooral geen stennis moet maken. In het voorbeeld van  

Reinier wordt duidelijk dat Negens geneigd zijn om de realiteit van anderen te  
ontkennen omdat ze zelf zo slecht tegen conflicten kunnen. Hier zie je weer eens 
hoe het werkt als je je eigen rust koppelt aan je omgeving: zolang het daar 
harmonieus is voel je je zelf rustig, maar als het ook maar even spannend wordt is 
de rust verdwenen. Het is een wankel evenwicht. Zeker omdat Negens al gauw 
vinden dat de spanning te hoog oploopt en dat mensen zich storend gedragen. Wat 
andere mensen een uitwisseling van gedachten of een stevige discussie noemen is 
in de beleving van de Negen een regelrechte bedreiging van de harmonie. Is er 
sprake van tegengestelde meningen, dan heeft hij al vrij snel het idee dat dit uit gaat 
lopen op ruzie. En dat wil de Negen hoe dan ook voorkomen. Als de Negen ook 
maar even het gevoel heeft dat er een conflict dreigt, heeft hij ineens wel een 
duidelijke mening... 

KITTY: Agressie vind ik echt afschuwelijk. Waar ik het ook zie. Op de televisie of op 
het voetbalveld: het maakt me woedend. Dan weet ik precies wat ik ervan vind, dan 
ben ik ineens heel duidelijk... 

REINIER: Ik word vooral woedend wanneer ik aangetast word in mijn respect. Als ik 
in de trein onbeschoft behandeld word of iemand op de weg ongepast veel ruimte 
neemt ten koste van mij word ik zeer agressief. Zo iemand toont geen respect voor 
mij en daar word ik heel kwaad om. Dat raakt me echt heel diep. En ook wanneer 
iemand willens en wetens de harmonie verstoort kan ik daar echt boos over worden. 
Niet dat ik dat altijd uit op zo’n moment, maar ik voel me dan wel boos. 

EVA: Ik heb een hekel aan mensen die veel ruimte innemen en veel aandacht 
vragen. Zeker als dat ten koste van anderen gaat. Ik vind dat mensen rekening met 
elkaar moeten houden. Ik ben ook allergisch voor mensen die heel belangrijk doen 
en zichzelf heel interessant vinden. Ik vind eigenlijk al snel dat mensen zich te veel 
profileren. Te veel aandacht vragen en te veel ruimte innemen. 

MICHEL: Ik kan ook heel boos worden als iemand me uitdaagt en een conflict met 
me aan wil gaan. Ik voel dan een enorme weerstand en denk dan: Rot op, ga weg! 
Ondanks het feit dat Negens vaak buitengewoon tolerant en ruimhartig zijn, kunnen 
ze intolerant worden wanneer andere mensen de harmonie verstoren. De Negens 
beschrijven hier helder wat hun woede triggert. Ze ergeren zich aan mensen die 
‘ongepast’ veel ruimte innemen ten koste van anderen en zich respectloos gedragen.  

Zelf nemen ze weinig ruimte in en proberen ze zich te allen tijde respectvol te 
gedragen om conflicten te voorkomen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ze een 
hekel hebben aan mensen die zichzelf nadrukkelijk profileren en al evenmin iets 
moeten hebben van mensen die belangrijk doen. Negens doen niet anders dan 
zichzelf relativeren en onbelangrijk maken om vooral geen onrust te veroorzaken... 

Eigenlijk zijn Negens allergisch voor iedereen die de dingen doet die hij zichzelf 
verboden heeft. Dit principe zie je bij alle typen terug: juist wat je zelf probeert te 
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vermijden wekt meestal je allergie op. Ook al denkt de Negen op het moment dat zijn 
rust bedreigd wordt: rot op, ga weg! en voelt hij zich nog zo woedend, hij laat het 
zelden merken. Negens hebben zichzelf veel te goed getraind in het binnenhouden 
van hun woede. Ze mogen van zichzelf niet moeilijk doen en vooral geen problemen 
maken. Maar hoezeer de Negen er ook op uit is om alle conflicten in zijn leven te 
vermijden, ook hij krijgt ermee te maken. En dat maakt hem meestal alleen maar nog 
bozer. 

EVA: Als er een conflict is negeer ik dat het liefst in de hoop dat het vanzelf wel 
overwaait. Ik zie ook niet zo gauw ergens het probleem van in. Mensen die met mij 
een conflict willen uitpraten hebben aan mij ook een slechte. Zeker als mensen aan 
me gaan sleuren ben ik meteen vertrokken. Ik ben wat dat betreft heel koppig. Ik laat 
me niet dwingen. 

KITTY: Mijn partner zegt ook vaak dat ik koppig ben. Het is een indirecte manier van 
protesteren. Je gaat het conflict niet aan, terwijl het er wel is. Ik weet dat er eigenlijk 
over gepraat moet worden, maar daar heb ik dan een bloedhekel aan. Uiteindelijk 
ben ik toch wel blij dat mijn partner doorzet en zorgt dat het conflict uitgepraat wordt. 
Dat helpt mij wel. Hij geeft me dan het gevoel dat het belangrijk is dat ik er iets over 
zeg. Dat mijn mening er toe doet. Dat ik belangrijk voor hem ben. 

Negens ontkennen het liefst dat er problemen zijn en kunnen zich koppig verzetten 
als ze worden uitgenodigd om een conflict onder ogen te zien en aan te gaan. Kitty 
legt hier uit dat ze het soms toch wel kan waarderen wanneer andere mensen 
doorzetten en ervoor zorgen dat het conflict wordt uitgepraat. Voor Negens die zelf 
de neiging hebben om alle spanning weg te relativeren kan het helpen om een 
duwtje in de rug te krijgen, zodat ze leren om hun problemen serieus te nemen. Je 
moet overigens wel van goeden huize komen wil je een Negen die besloten heeft 
zich te verzetten in beweging krijgen. Want de Negen kent als geen ander de macht 
van het weigeren... 

KITTY: Zodra je aangevallen wordt in een conflict of je voelt dat er een conflict 
aankomt voel ik de kracht en de macht van de weerstand. Ik kan ervoor kiezen om 
me in te houden. Sterker nog, ik kan mezelf helemaal wegmaken. Het is mijn eerste 
reactie als ik de spanning voel oplopen: me inhouden en zorgen dat ik 
onaanraakbaar word. 

MICHEL: Door koppig te zijn en te weigeren ben je indirect assertief. Je zegt geen 
nee, maar je doet het gewoon niet. Het is een vorm van passieve agressie. Een 
soort protesteren omdat je je vaak veel te veel aanpast. Door te weigeren bepaal jij 
nu een keer hoe het gaat. Eindelijk heb jij de touwtjes eens in handen. 
Koppigheid is een vorm van passieve agressie die de Negens goed kennen. Het is 
voor de Negen de meest veilige manier om zijn woede te uiten: door zich in te 
houden, gaat hij op een indirecte manier het conflict uit de weg. Daarmee kan hij zijn 
ideaalbeeld van iemand die vredelievend is en zijn agressieve en negatieve 
gevoelens beheerst in stand houden. Dat zijn koppige gedrag soms schadelijk voor 
andere mensen kan zijn en dat hij daarmee vaak veel agressie oproept, realiseert de 
Negen zich meestal niet. Hij is er juist op uit om het gezellig en rustig te houden en 
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weigert onder ogen te zien dat zijn behoefte aan rust op zo’n moment ten koste gaat 
van de behoeften van andere mensen. Vooral partners van Negens kunnen zich 
machteloos voelen als de Negen koppig weigert om onder ogen te zien wat er mis is. 

EVA: Met ons koppige gedrag verstoren we net zo goed de harmonie. Het is voor 
mijn omgeving heel vervelend als ik zo’n weigerachtige bui heb. Ze weten nooit 
precies wat er aan de hand is, maar ik ben wel totaal onbereikbaar. Dat roept dan de 
woede van mijn omgeving op en daardoor laat ik me dan wel eens provoceren tot 
uitspraken waar ik achteraf weer spijt van krijg. Ik heb er een hekel aan om boos te 
zijn en probeer dat ook te allen tijde te voorkomen. Ik wil het liefst alle moeilijkheden 
in harmonie oplossen. 

De passieve agressie van de Negens valt makkelijk te begrijpen als je beseft hoe 
makkelijk ze geneigd zijn om zich aan te passen aan anderen en zichzelf daarbij 
vergeten. Ze doen wel alsof hun behoeften niet belangrijk zijn, maar voelen 
ondertussen wel degelijk de woede omdat ze steeds over het hoofd worden gezien. 
Alleen vinden ze het reuze lastig om hun woede gewoon direct te uiten. Welke 
overtuigingen hen daarbij in de weg zitten leggen de Negens uit. 

KITTY: Ik vind het walgelijk van mezelf als ik eens heel erg boos ben. Ik vind het niet 
fatsoenlijk en eigenlijk nog erger dan dat. Mijn man vindt het ook verschrikkelijk als ik 
zo’n uitbarsting heb. Dat komt overigens steeds minder voor, omdat ik probeer het 
niet zo ver te laten komen. Want ik wil hoe dan ook voorkomen dat het escaleert. 

MICHEL: Boosheid kan ook heel lekker zijn. Het geeft je een krachtig gevoel en kan 
zeker even opluchten. Maar dat duurt maar even. Daarna komt het schuldgevoel: O, 
jee wat heb ik nou gedaan. Ik voel me daarin niet gesteund door mezelf. Ik geef 
mezelf eigenlijk geen toestemming om echt boos te zijn. Ik vind het waardiger om 
me in te houden. 

REINIER: Ik ben vaak veel humeuriger dan ik zou willen zijn. Ik kan heel narrig zijn. 
Vaak krop ik dingen op van mijn werk en in het weekend is mijn gezin daar 
slachtoffer van. Er zit me dan van alles dwars dat ik op hen afreageer. Dat vind ik 
wel een slechte eigenschap van mezelf. Dan word ik boos omdat de vuile 
handdoeken in de badkamer nog steeds niet opgeruimd zijn... Het komt ongetwijfeld 
voort uit dat voortdurende streven naar harmonie. Dat geeft intern spanning en gaat 
broeien, ook omdat ik er niet makkelijk over praat. Intern barst je van de conflicten 
doordat je in de buitenwereld steeds probeert de rust te bewaren. 

MICHEL: Het is een catch 22: doordat ik de boosheid zolang binnenhoud is hij vaak 
extreem als ik hem uit en dat motiveert me weer aan om hem binnen te houden 
waardoor hij nog extremer wordt. Er zit niets tussenin: het is alles of niets. Extreem 
ingehouden of extreem boos. Als ik te boos ben geweest, maak ik mezelf weer 
verwijten en besluit ik dat ik me beter moet leren inhouden. 

Negens houden hun woede binnen om conflicten te vermijden. Omdat ze bang zijn 
om moeilijkheden te veroorzaken en negatieve aandacht voor zichzelf te vragen, 
zwakken ze hun gevoelens van ontevredenheid steeds weer af. Van buiten blijven ze 
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onbewogen, terwijl van binnen de spanning zich opbouwt. En dat kan soms tot flinke 
escalaties leiden. 

EVA: Ik heb ooit vijf jaar een relatie gehad die ik zo graag goed wilde houden dat ik 
alle irritatie en woede binnenhield. Ik maakte de relatie mooier dan ze was en hield 
mezelf op die manier tevreden. Alles wat me dwarszat relativeerde ik weg. Tot ik op 
een dag explodeerde en mijn koffers pakte. Mijn partner was verbijsterd en begreep 
er niets van. Hij had nooit iets gemerkt van mijn woede. En ook mijn omgeving was 
sprakeloos: ik had immers een ideale relatie waar ik heel tevreden mee was?! 

Juist omdat de Negens hun woede steeds binnenhouden stapelt deze zich in de loop 
van de tijd meestal op. Negens zijn niet de enige typen die moeite hebben met het 
accepteren en tonen van hun woede. De andere enneagramtypen stoeien hier ook 
allemaal mee. Alleen type Acht lijkt echt te kunnen genieten van zijn woede en staat 
wat dat betreft lijnrecht tegenover de Negen. 

De Negen wil vooral niet woedend zijn omdat hij veel te bang is om onrust en 
conflicten te veroorzaken. Negens herkennen hun eigen woede meestal slecht en 
zien vaak niet in dat het koppig weigeren om conflicten aan te gaan vaak nog 
agressiever is dan het wel aangaan van conflicten. Sommige Negens hebben 
zichzelf bovendien zo goed geprogrammeerd om hun woede binnen te houden, dat 
ze vrijwel nooit op een directe manier hun onvrede uiten en daarmee bewezen zien 
dat ze gewoon nooit boos zijn. Ze hebben zichzelf gewoon verboden om deze 
gevoelens toe te laten. Negens die zich wat bewuster worden van zichzelf krijgen 
meestal vanzelf wat meer contact met hun woede. Vaak leren ze zichzelf dan aan 
om hun woede wat eerder te uiten, juist om conflicten te voorkomen. 

REINIER: Tegenwoordig probeer ik bewust om mijn ontevredenheid, boosheid en 
ongenoegen eerder en directer te uiten. Ik heb mezelf dat aangeleerd. Dat is 
gewoon veel lekkerder voor mezelf en mijn omgeving. Je maakt niemand gelukkig 
met zo’n enorme explosie van boosheid. En zelf kun je er ook niets mee. Het geeft je  
een rotgevoel. 

KITTY: Toch blijft het moeilijk om aandacht te vragen voor dingen die me echt 
dwarszitten. Ik heb snel het gevoel dat ik zit te zeuren. Dat het niet de moeite waard 
is om er aandacht voor te vragen. En ik heb vaak ook niet eens door dat iets me echt 
dwarszit. Ik laat het nauwelijks tot me doordringen dat ik boos ben. 
Dat Negens hun woede slecht tot zich door laten dringen klopt. In feite laten ze alle 
gevoelens die ze als negatief ervaren nauwelijks binnen. Dat komt doordat zij 
zichzelf voortdurend verdoven, zoals je hierna bij de verdediging kunt lezen. 
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VERDEDIGING: VERDOVEN


Omdat Negens hun rustige leventje niet willen laten verstoren, verdoven ze 
conflicten, negatieve emoties en eigenlijk alles wat ze als bedreigend ervaren voor 
hun rust. Zijn er meningsverschillen, dan worden de scherpe kantjes eraf gehaald en 
de meningen afgevlakt. Ruzietjes worden gesust en problemen worden onder het 
vloerkleed geschoven. Zelfs de eigen behoeften en verlangens worden onderdrukt 
om conflicten maar te voorkomen. Het afweermechanisme van de Negen komt in 
werking zodra hij geconfronteerd wordt met pijn. En dat is voor de Negen zo’n beetje 
alles wat negatieve spanning oplevert en bedreigend is voor de harmonie en rust. 

EVA: Als ik iets pijnlijks meemaak, sluit ik me ervoor af en richt ik me op iets 
positiefs. Of ik maak mezelf wijs dat het allemaal niet belangrijk genoeg is om je druk 
over te maken en dat het probleem wel meevalt. Ik zie altijd nog wel ergens een 
lichtpuntje. Daar houd ik me dan aan vast. Alle negatieve gevoelens relativeer ik 
onmiddellijk weg. Daarmee vlak ik alles af en verdoof ik de pijn. Ik wil de volle pijn 
gewoon niet voelen. Daar word ik onrustig van. 

MICHEL: Als iemand iets scherps tegen me zegt, voel ik dat soms niet eens. Ik voel 
me dan verdoofd. Vaak dringt pas na een paar dagen tot me door wat er precies 
gezegd is. Dan merk ik dat ik eigenlijk heel boos ben, of verdrietig. Maar in eerste 
instantie verdoof ik mezelf onmiddellijk om de pijn niet te hoeven voelen. Dat gaat 
onbewust. Het lijkt dan net of ik een dikke huid heb. Alsof ik niet te raken ben. Maar 
het duurt gewoon even voor het tot me doordringt. 

EVA: Het gaat eigenlijk vanzelf: zodra de spanning in mijn omgeving oploopt trek ik 
een scherm op. Dan voel ik me van binnen wel onrustig worden, maar dat gaat 
meestal na een tijdje wel weer over als ik er niet te veel aandacht aan besteed. 
Zolang ik rustig blijf heb ik het gevoel dat ik de boel onder controle heb. 
Door alle spanning in zijn leven te verdoven, beschermt de Negen zichzelf voor 
conflicten en onrust. Hier zie je goed hoe hard de Negens moeten werken om 
zichzelf tevreden te houden. Dat lukt ze alleen maar zolang ze alles wat hen niet 
bevalt buiten houden, weg relativeren en afvlakken. Ook de positieve kant van de 
zaak benadrukken is een strategie die de Negen goed kent om zijn negatieve 
gevoelens te verdoven. De Negen houdt überhaupt niet van heftige emoties en voelt 
zich het liefst neutraal, want dat voelt voor hem het veiligst en rustigst. 

KITTY: Ik voel me meestal ook neutraal en vind het vaak echt niet belangrijk om 
ergens een mening over te hebben. Waar maakt iedereen zich zo druk over? Neem 
een boek en ga lekker zitten lezen. Of zet de televisie aan. 

EVA: De meeste dingen zijn inderdaad niet de moeite waard om je druk over te 
maken. Slaap er een nachtje over en het lijkt allemaal al veel minder erg. De tijd 
heelt alle wonden... Ik ben een expert in mezelf tevreden houden. Mijn eigen pijn en 
onrust neem ik eigenlijk niet serieus. Ik doe er alles aan om niet ontevreden te zijn. 
Ik kan glashard ontkennen dat er problemen zijn. De meeste problemen zie ik ook 
echt niet. Mensen doen vaak ook wel erg moeilijk. 
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KITTY: De meeste conflicten lossen zich inderdaad vanzelf wel op. Dat vind ik ook 
echt. Ik ken mensen die vechten om een conflict op te lossen, er echt voor gaan 
staan. Dan denk ik: hou toch op! Alles waar je energie in steekt wordt groter. Daar 
ben ik heilig van overtuigd. Dus als je energie steekt in conflicten worden ze alleen 
maar groter. Terwijl als je ze er laat zijn, ze zich vanzelf wel oplossen. Dan 
verdwijnen ze vanzelf. 

‘Maak je niet druk’ of ‘Slaap er een nachtje over’ zijn typische uitdrukkingen die de 
Negen gebruikt om zichzelf te verdoven. Negens stellen zichzelf voortdurend gerust 
met relativerende opmerkingen over zichzelf en het leven. Ze willen hoe dan ook het 
glas halfvol zien en achter iedere wolk de zon zien schijnen. Als de Negen zegt dat 
de meeste conflicten zich vanzelf wel oplossen, bedoelt hij overigens meestal dat hij 
twijfelt aan zijn eigen invloed. Hij is er niet van overtuigd dat zijn bijdrage een 
wezenlijk verschil zal maken en relativeert deze bij voorbaat al. Liever laat hij de 
dingen op zijn beloop en draagt hij bij aan de oplossing van het conflict door niet te 
bewegen en zichzelf te sussen met het idee dat de tijd alle wonden heelt. 

MICHEL: Helemaal niets doen en nergens voor gaan is zeker een vorm van 
verdoving. Niets is belangrijk genoeg om je druk over te maken. Aan de andere kant 
is hard werken net zo goed een vorm van verdoving. Die ken ik ook heel goed. 
Helemaal opgaan in je werk en veel uren draaien, zodat je geen aandacht hoeft te 
besteden aan minder leuke zaken. Door jezelf wijs te maken dat je met hele 
belangrijke dingen bezig bent, verdoof je alle negatieve gevoelens die er ook zijn. 
Hard werken is inderdaad een vorm van verdoving die de Negens goed kennen en 
komt later nog aan de orde bij de motor van de Negens: luiheid. Op zo’n moment 
toont de Negen zich heel actief, terwijl hij alleen maar bezig is om vooral niet 
betrokken te raken bij conflicten. Want zoals gezegd wil de Negen koste wat het kost 
neutraal blijven. Daarom kan hij het zich ook niet permitteren om zijn eigen 
gevoelens en die van anderen al te serieus te nemen. 

KITTY: Ik vind het moeilijk om naar mezelf te luisteren en mijn eigen problemen 
serieus te nemen. Ook de problemen van anderen relativeer ik makkelijk weg. Ik 
houd van rust, daarom houd ik het graag prettig en doe ik niet al te moeilijk. Ook van 
andere mensen vraag ik indirect of ze niet te moeilijk willen doen. 

REINIER: We vlakken en vijlen niet alleen onze eigen emoties af maar ook die van 
anderen. Vanuit het idee dat niets belangrijk genoeg is om je druk over te maken 
schuren we van iedere emotie de scherpe kantjes af, net zo lang tot er niets meer 
van overblijft. Iedereen die zich durft te profileren of een uitgesproken mening heeft 
rem ik eigenlijk af. Ik negeer die mensen of loop gewoon weg. 

EVA: Als mensen heel fel zijn probeer ik ze onmiddellijk tot bedaren te brengen. Ik 
hoor mezelf ook vaak zeggen: ‘Rustig maar’ en ‘Het komt wel goed.’ Dat sussen en 
verzachten zit er gewoon zo in. Ik doe dat ook bij mezelf als ik last heb van sterke 
emoties. Heftige emoties probeer ik altijd meteen te dimmen. 
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Negens verdoven automatisch alles wat niet spoort met hun ideaalbeeld. Dat doen 
ze niet alleen bij zichzelf, maar ook bij anderen. Ze sussen, verzachten en maken 
alles wat ronder dan het is, om tegenstellingen te voorkomen. Omdat ze hoe dan 
ook rustig en neutraal willen blijven, nemen ze steeds weer afstand van hun eigen 
gevoelens en die van anderen. De Negen is er eigenlijk voortdurend op uit om zich 
niet te laten raken en weg te blijven van alles wat zijn interne gemoedsrust kan 
verstoren en heftige betrokkenheid vraagt. Negens die bereid zijn om uit hun 
verdoving te komen, ontdekken vaak hoe verfrissend dat is. 

MICHEL: Ik had wat dat betreft ooit een openbaring in een workshop die ik volgde. 
Daar deden we in tweetallen een oefening. Je moest beiden een tegengestelde 
positie innemen. Als de een een blauwe muur wilde, koos de ander voor een paarse. 
De opdracht was om helemaal te gaan voor de kleur die jij wilde. Geen 
compromissen sluiten, maar vanuit je tenen voelen dat jij per se die ene kleur wilt. 
Niets relativeren maar juist jouw mening enthousiast uitvergroten. Door helemaal te 
gaan voor een paarse muur, zonder je mening af te zwakken, ontstond pas echte 
openheid voor de mening van die ander. Dan is het echt de ander iets gunnen in 
plaats van een compromis sluiten omwille van de lieve vrede. Dat voelt veel eerlijker. 
Michel legt hier uit wat er gebeurt als je bereid bent om uit je verdoving te komen, je 
wel verbindt met jezelf en gaat staan voor je mening. Blijkbaar is dit een unieke 
ervaring voor hem, want hij spreekt van ‘een openbaring’. Op het moment dat de  

Negen het kan laten om omwille van de harmonie neutraal te blijven en een 
compromis te sluiten, is er weer een echte keuze mogelijk: of bij je mening blijven of 
de ander zijn keuze gunnen omdat die andere kleur wellicht ook heel aardig is. Dat is 
iets anders dan het bij voorbaat inleveren van je eigen mening uit strategische 
overwegingen, omdat je hoe dan ook het conflict wilt vermijden. Als Negens leren om 
wat meer ruimte voor zichzelf te nemen, gunnen ze andere mensen vanzelf meestal 
ook wat meer ruimte. En dit geldt natuurlijk niet alleen voor Negens. In het algemeen 
geldt dat mensen er pas echt kunnen zijn voor anderen als ze bereid zijn om ook 
hun grenzen aan te geven. Voor de Negen is juist dat heel lastig, omdat hij al snel 
het gevoel heeft dat hij te veel ruimte neemt en over de grenzen van een ander gaat. 
Liever verdooft hij zichzelf met het idee dat hij geen ruimte nodig heeft en graag 
opgaat in het leven van anderen. 

MICHEL: Het is zo’n neiging van me om mezelf af te vlakken in het contact met de 
ander. Ik doe dat zo snel. Dat merkte ik heel goed tijdens die oefening die ik zojuist 
beschreef. Het vervaagt de grenzen tussen mij en de ander. En daardoor vervaagt 
de hele zooi. Uiteindelijk is het onbevredigend voor iedereen. Je voelt jezelf niet 
meer. Ook de ander voelt jou niet meer. Afvlakken doe ik vaak vanuit het idee dat het 
niet belangrijk is wat ik voel. Het maakt niet uit wat ik voel of wat mijn mening is. 
Niemand zit daar op te wachten. Zo verdoof ik mezelf. 

Negens verdoven zichzelf door alles wat zich in hun leven afspeelt onbelangrijk te 
maken. Daarmee lopen ze niet alleen het risico om verwijderd te raken van zichzelf, 
maar ook van iedereen om hen heen. De energie van verdoven is vaak 
allesomvattend. Bij alle typen zie je terug dat de verdediging ook geactiveerd wordt 
als er geen stress of pijn dreigt, maar zeker Negens lopen het risico dat ze op het 
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laatst alles wat heftige gevoelens bij ze oproept automatisch verdoven, ook de 
plezierige aspecten van het leven. 

EVA: Ik merk dat ik daardoor soms ook leuke dingen verdoof. Daardoor wordt alles 
vlak. Als iemand dan voorstelt om iets leuks te gaan doen, denk ik: het is mij om het 
even wat we gaan doen, ik vind alles wel best, en als we niets gaan doen, vind ik het 
ook best. Het is zo’n automatisme om alles af te vlakken en niets echt belangrijk te 
vinden. Ik vind op dit moment iemand op mijn werk heel leuk en ook dat gevoel 
verdoof ik. Misschien ook wel om mezelf te beschermen voor afwijzing. 

De Negen voelt zich veilig als hij zijn verlangens en behoeften verdooft en zich niet 
te veel verbindt met andere mensen. Door zichzelf te verdoven voor al het goeds dat 
het leven te bieden heeft, doet de Negen in de eerste plaats zichzelf tekort, maar 
ook alle mensen in zijn omgeving die zijn aanwezigheid op prijs stellen en steeds 
weer misgrijpen doordat de Negen denkt dat niemand op hem zit te wachten. De  
Negen kan zich haast niet voorstellen dat er mensen zijn die zich graag met hem 
verbinden en hem wel belangrijk vinden. 

KITTY: Tja, zo verdoof ik mezelf voortdurend: ik ben niet belangrijk, dus laat ik me 
maar rustig houden. Zo hadden we dit jaar geen kaartjes gestuurd rond de 
jaarwisseling. Terwijl ik een ontzettende hekel heb aan telefoneren, heb ik mezelf er 
toch toe gezet om een aantal mensen te bellen om mijn beste wensen over te 
brengen. De mensen vonden het leuk dat ik belde... Dat verbaasde me echt! 
Misschien omdat ik het gevoel heb dat niemand op mijn telefoontje zit te wachten. 
Eigenlijk ben ik heel cynisch over mezelf. 

Onder het cynisme van de Negen zit de pijn dat het leven vaak minder mooi en 
vredig is dan hij zou willen. Maar ook komt het cynisme van de Negens voort uit hun 
neiging om hun eigen gevoelens en die van anderen niet serieus te nemen. 
Daardoor maken ze alles onbeduidend en relatief en dit ligt nu eenmaal dicht tegen 
cynisme aan... Als Negens accepteren dat het leven nu eenmaal ook hard is en vol 
conflicten zit, worden ze vaak wat reëler en minder cynisch. Maar juist hun verdoving 
maakt hun blik vaak nevelig en weerhoudt hen ervan om de realiteit onder ogen te 
zien. 

MICHEL: Ik kan mezelf verdoven door gewoon te doen alsof er niets aan de hand 
is... Als er iets heel pijnlijks gebeurt verban ik het uit mijn bewustzijn. Ik richt mijn 
aandacht er niet op. Ik denk er niet aan. Op korte termijn werkt dat: doen alsof het 
echt niet bestaat. Na een tijd overspoelt het me dan weer, want het is er natuurlijk 
wel. Het is een soort afsplitsing van jezelf. Het is alsof je in een droom leeft. Als de 
werkelijkheid te pijnlijk is doe ik een stapje opzij. 

KITTY: Wegdromen is trouwens ook een effectieve manier om van conflicten weg te 
blijven. Als het te spannend of te moeilijk wordt, luister ik gewoon niet meer. Ik stap 
er dan gewoon uit. Ik stap dan in mijn eigen fantasiewereld. 

REINIER: Door weg te dromen doe je gewoon of de conflicten er niet zijn. Je maakt 
een eigen wereld die fijner is dan de echte wereld waar op dat moment conflicten 
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zijn. Daar stap je gewoon uit op die manier. Dat kan heel troostend zijn en de pijn 
even verlichten. 

Negens kunnen zelfs zo goed afstand nemen van de realiteit, dat ze regelmatig in 
hun eigen fantasiewereld kunnen stappen om te dromen van een wereld die een 
stuk vrediger en mooier is dan de echte. Hoe groter de pijn van de Negen wordt, hoe 
meer hij de neiging heeft om te dissociëren van alles wat hem onrustig maakt en hoe 
harder hij zijn best zal doen om zichzelf te verdoven. 

KITTY: Wat ik ook ken is dat ik me soms helemaal verlamd voel. Dan kan ik alleen 
nog maar de hele dag in bed liggen. Dan ontvlucht ik de werkelijkheid waar zoveel 
spanning en conflicten zijn. Dan ben ik zo moe van het voortdurend bewaren van de 
lieve vrede dat ik alleen nog maar rust wil. 

MICHEL: Ik ken het ook om mezelf te verdoven met televisie kijken of boeken lezen. 
Juist als er iets vervelends aan de hand is heb ik de neiging om mezelf daarmee te 
verdoven. Ik leid mezelf dan af en doe of er niets aan de hand is. Als ik ruzie heb 
met mijn vrouw, loop ik rustig de tuin in en ga ik onkruid wieden. Zo probeer ik de 
interne rust te herstellen. 

EVA: Ik drink ’s avonds vaak een extra glaasje wijn. Ik heb sowieso de neiging om 
een glaasje te veel te drinken. En ik vind het ook heel lekker om af en toe een 
slaappil te nemen. Lekker helemaal van de wereld, compleet verdoofd. Heerlijk 
rustig. Ik moet er echt moeite voor doen om mezelf wakker te houden. 

KITTY: Ik heb geen alcohol nodig om beneveld te zijn... Ik kan mezelf ook heel goed 
verdoven en afsluiten door me niet te concentreren of niet te luisteren. Afwezig 
aanwezig zijn ken ik heel goed. Zien zonder te zien. Horen zonder te horen. Een 
soort verdoofde staat van zijn. Daar heb ik geen hulpmiddelen bij nodig. Ik heb 
eerder hulp nodig om eruit te komen. Om wakker te blijven. 

Negens maken soms een wat benevelde of afwezige indruk. Kitty legt goed uit hoe 
ze afwezig aanwezig kan zijn. Het is wat de Negens voortdurend doen: ze zijn er wel 
en ze zijn er niet. Omdat ze zichzelf verdoven hebben ze vaak moeite om met hun 
volle aandacht aanwezig te zijn en ‘wakker’ en alert te blijven. Onbewust willen ze 
ook niet al te wakker zijn, omdat ze dan het risico lopen om in contact te komen met 
hun diepere gevoelens, die misschien wel veel heftiger zijn dan ze zouden willen.  

Veiliger vinden ze het om zich te laten meevoeren met de stroom van het leven en in 
een half verdoofde staat aanwezig te zijn. Dat geeft ze een gevoel van controle: 
geen pijn is zo groot of hij kan wel verdoofd worden, en door bij voorbaat al half 
verdoofd te zijn komt de meeste pijn niet eens binnen. 

EVA: Het is alsof ik voortdurend half wakker ben en voor de andere helft verdoofd. 
Voldoende aanwezig om mee te kunnen doen met het leven en voldoende afwezig 
om niet alle onrust en pijn te hoeven voelen. 
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KITTY: Ik ben er echt niet ongelukkig over. Het is wel rustig zo. Het is inderdaad een 
soort gelatenheid. Ik ken een Negen die ernstig ziek is. Daar zie ik ook die enorme 
gelatenheid. Ik snap dat overigens wel. Ik denk ook niet dat ik zal gaan vechten voor 
mijn leven in zo’n situatie. Het lijkt me bovendien wel prettig: de eeuwige rust. Niet 
dat ik het leven niet meer wil, maar de eeuwige rust lijkt me eigenlijk wel heel fijn. 

MICHEL: Het klinkt bijna een beetje depressief. Hangerig ook. Het is een bepaalde 
matheid die ik van mezelf goed ken. Een soort onverschilligheid. Het maakt allemaal 
niet uit. Alles is wel goed. Die eeuwige neutrale positie maakt het zo vlak en 
verdoofd. 

EVA: Dat hangerige komt ook door ons tempo. Dat ligt vrij laag. Ik doe de dingen 
altijd heel rustig en wil absoluut niet opgejaagd worden. Daarin zit ook een soort 
verdoving. 

Negens hebben zichzelf onbewust aangeleerd om zich in te houden en niet te 
bewegen. Zo hopen ze bij te dragen aan een harmonieuze wereld en conflicten te 
voorkomen. Alles wat de Negens doen en vooral alles wat ze nalaten komt voort uit 
hun verslaving: luiheid, zoals je hierna kunt lezen. 
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VERSLAVING: LUIHEID


Negens hebben de neiging om een makkelijke levenshouding aan te nemen, omdat 
ze ervan houden om ontspannen in het leven te staan. Daardoor wekken ze wel 
eens de indruk dat ze lui zijn. Het tempo van de relaxte Negen ligt inderdaad vaak 
een stuk lager dan het tempo van de meesten van ons. Hij houdt er nu eenmaal niet 
van om moeilijk te doen als het makkelijk kan.  

Maar de grootste luiheid van de Negen is wel de luiheid om zichzelf actief te delen 
met anderen. Vooral zijn negatieve gevoelens en twijfels zal de Negen niet makkelijk 
uiten. Negens willen voor alles de rust bewaren en dat doen ze door niet in 
beweging te komen en zichzelf in te houden. Luiheid is de motor van de Negen, die 
hem motiveert om te streven naar harmonie en rust, conflicten te vermijden en alle 
onrust in zijn leven te verdoven. 

KITTY: Ik vind het lastig om ruimte in te nemen en om aandacht te vragen. Ik hoef 
niet zo nodig alles te delen wat ik meemaak. Ik heb geen natuurlijke neiging om van 
alles over mezelf te gaan vertellen. Ik moet dat echt bewust doen. 

REINIER: Ik kan ook meestal de energie niet opbrengen om precies te formuleren 
wat ik voel. Zeker in een conflictsituatie vind ik dat moeilijk. Het is vaak meer een 
buikgevoel dat ik heb. Het is gewoon lastig om daar woorden aan te geven. Dat kost 
energie en moeite. Ik heb niet altijd de energie om dat op te brengen. Laat ze maar 
gewoon mijn buikgevoel accepteren, dat klopt meestal wel. Zo’n discussie over de 
kleur van onze muur hebben we letterlijk gehad thuis. Mijn vrouw had allerlei goede 
argumenten om de muur blauw te verven. Dat overspoelde me. Dan heb ik de 
neiging om de tuin in te lopen. Ik ga de discussie dan niet aan. Dus zal het 
uiteindelijk wel een blauwe muur worden... 

Hier zie je hoe de luiheid van de Negens hen weerhoudt om voor hun eigen mening 
te gaan staan. Reinier legt uit dat hij geen woorden kan geven aan zijn gevoel. Dat 
komt nogal ongeloofwaardig over, omdat Reinier zeer verbaal en welbespraakt is en 
als het over andere onderwerpen gaat meestal precies weet wat hij zeggen moet. 
Het lijkt er dan ook meer op dat hij eieren voor zijn geld kiest en zijn mening vooral 
binnenhoudt om een conflict te vermijden. 

MICHEL: Ik heb al snel het gevoel dat het niet belangrijk is wat ik te vertellen heb. 
Dat niemand erop zit te wachten. Ik kan mezelf moeilijk motiveren om actief te delen 
wat er in me omgaat. Uit ervaring weet ik langzamerhand dat het goed en gezond is 
om het wel te doen: aandacht te vragen voor jezelf en de dingen waar je mee zit...  

De neiging is echter om het te laten en gewoon door te sukkelen. Daardoor 
functioneer je eigenlijk op een laag energieniveau. Je zit steeds iets onder de lijn. 
Het is heel subtiel. Je doet net niet wat goed voor je zou zijn. 

EVA: Ik vind het vooral vreselijk om aandacht te vragen voor mijn twijfels of 
onzekerheden. Ik vind het al snel belastend voor een ander. Als ik goed naar mezelf 
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luister, merk ik dat er veel onvrede in mij zit. Maar die verstop ik, omdat ik vind dat ik 
niet moet zeuren en tevreden moet zijn. Ik merk dat ik me soms gewoon depressief 
voel en dan nog blijf ontkennen dat er iets met me aan de hand is. 
Negens zijn weinig royaal met zichzelf delen, zeker als het om negatieve gevoelens 
gaat zijn ze zuinig. Hoe minder je uitspreekt, hoe minder je immers oproept, is de 
stellige overtuiging van de Negen, die maar weinig dingen belangrijk genoeg vindt 
om aandacht voor te vragen. Hij bedoelt eigenlijk dat hij het eng vindt om aandacht 
te vragen voor zichzelf omdat je maar nooit weet welke heftige reacties dat kan 
oproepen. Hij wil hoe dan ook tevreden blijven en zich niet laten afleiden door 
minder positieve gevoelens. Zijn luiheid zet hem aan om zichzelf in te houden en 
weerstand te bieden tegen alles wat zijn rust kan verstoren. 

MICHEL: Zwijgen is een machtsmiddel dat ik goed ken. Ik kan koppig weigeren om 
een conflict aan te gaan en de informatie te geven die de ander graag hebben wil. 
Zo oefen ik dus indirect macht over die ander uit. Ik kan dat ook heel lang 
volhouden. Het is wel een lekker gevoel om macht te hebben. Ik voel me niet zo 
vaak krachtig, maar op zo’n moment wel. Dan voel ik me krachtig in het weerstaan 
van de externe druk die op me uitgeoefend wordt. Dat voelt wel goed. Mezelf te 
verzetten en niet in beweging te komen. 

Hier zie je goed hoe de luiheid de Negen motiveert om zich passief maar wel 
krachtig te verzetten tegen alles wat zijn rust verstoort. Het is niet voor niets de 
motor achter zowel zijn verleiding als zijn vermijding. Niet bewegen en jezelf niet 
delen blijken buitengewoon krachtige middelen om de zaak naar je hand te zetten.  

Het geeft de aangepaste Negen het gevoel dat hij macht en invloed heeft door te  
weigeren. Eindelijk gaan de dingen eens op zijn manier en moet de omgeving zich 
aanpassen aan hem. Want maar al te vaak heeft hij het gevoel dat hij zich moet 
aanpassen aan het tempo van zijn omgeving en daar heeft hij een hekel aan. 

KITTY: Als iemand een appèl op me doet, ga ik gewoon andere dingen doen. Dan 
voel ik weerzin. Ik moet iets doen wat ik niet wil. In het tempo van de ander. Op de 
manier van de ander. Ik ben me nu bewust van dit mechanisme, dus forceer ik 
mezelf tegenwoordig om het meteen te doen. 

REINIER: Ik vind het ook niet leuk om dingen te doen die me opgelegd worden. Dat 
roept een soort natuurlijke weerstand bij me op. Gisteren vroeg mijn vrouw toen ik 
naar boven liep om een stapeltje spullen dat op de trap lag mee naar boven te 
nemen. Dan doe ik dat dus niet. Dan denk ik: doe het zelf maar. Dat is toch onzin om 
mij dat op te leggen. Eigenlijk ben ik weinig sociaal als ik mezelf zo hoor praten. 

EVA: Soms ben ik letterlijk lui. Dan vind ik niets de moeite waard om voor in 
beweging te komen. Ik kan eindeloos blijven zitten. Dat vind ik ook wel lekker rustig. 
Ik ken het van mezelf om te gaan vertragen, juist als er veel moet gebeuren en de 
externe druk groot is. Ik kan rustig uitgebreid de krant gaan zitten lezen, terwijl er 
een afwas staat en een agenda vol afspraken wacht. 
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Zolang Negens in een rustig tempo de dingen kunnen doen, voelen ze zich plezierig. 
Als de Negen ook maar even het gevoel heeft dat hij opgejaagd wordt heeft hij de 
neiging om de zaak te gaan vertragen. Omdat zijn tempo vaak een stuk lager ligt 
dan het tempo van andere mensen voelt de Negen zich al snel opgejaagd in het 
contact met anderen. Negens vinden het leven toch al erg hectisch en druk en raken 
al gauw gestrest als er eisen aan hen worden gesteld. Door te vertragen, uit te 
stellen of gewoon dingen niet te doen protesteert de Negen op indirecte wijze tegen 
het tempo dat anderen hem proberen op te leggen. 

MICHEL: Ik heb altijd het gevoel dat ik zeeën van tijd heb. Morgen is er weer een 
dag en daarna weer een. Ik ben eraan gehecht om de dingen in mijn eigen tempo te 
doen en houd er niet van om opgejaagd te worden. Ik heb zelden haast. Ik kan 
mezelf ook moeilijk dwingen om iets te doen. Dat voelt onnatuurlijk. Ik voel dan 
meteen verzet. Het moet echt vanuit mezelf komen. 

EVA: Ik wil zelf het moment bepalen waarop ik start. Dat moment stel ik lang uit. Ik 
ben dan vaak wel al mentaal bezig met wat er moet gebeuren. Ik ben me eigenlijk 
geestelijk aan het voorbereiden. Vaak helpt het toch wel als iemand me een duwtje 
geeft. Dat moet overigens wel heel liefdevol gebeuren, want anders voel ik me onder 
druk gezet. Als ik een klusje moet doen, laat ik me makkelijk afleiden door relatief 
onbelangrijke dingen. Ik vind het moeilijk om prioriteiten te stellen. Ik ben een 
kampioen in dingen uitstellen en voor me uitschuiven. 

Negens hebben moeite met prioriteiten stellen. Dat is niet zo verwonderlijk als je 
bedenkt dat prioriteiten stellen betekent: aangeven wat je belangrijk vindt. Juist dat 
vinden Negens buitengewoon moeilijk. Het is net of alles even belangrijk is en 
tegelijkertijd niets echt belangrijk genoeg is om je druk over te maken. Ze stellen uit 
wat gebeuren moet en doden hun tijd vaak met relatief onbelangrijke dingen. De 
luiheid van de Negen motiveert hem om zichzelf te verdoven en nergens echt voor te 
gaan. Tijd verdrijven kunnen ze als de beste, doelgericht bezig zijn vinden ze een 
stuk lastiger. Als iets echt af moet komen ze vaak pas op het laatste moment in actie. 

REINIER: Je komt steeds weer op het gevaarlijke punt dat je te laat bent. Op het 
laatste moment moet je nog van alles doen. Dan voel ik de stress opkomen, mijn 
hart gaat sneller kloppen en in een half uur knal ik het er zo uit. Op het allerlaatste 
moment komt het dan toch nog af. Ik moet wel oppassen dat ik er niet op ga 
vertrouwen. Soms zie ik mezelf als twee personen die op een stoel een dialoog 
voeren. De ene persoon zegt: ‘Maak het nou af.’ De ander zegt: ‘Het kan nog wel 
even wachten.’ Het is bijna schizofreen. 

KITTY: Die luiheid weerhoudt je om ergens echt voor te gaan. Daardoor krijg ik 
mezelf moeilijk in beweging en stel ik dingen uit tot het laatste moment. Wat me helpt 
is een duidelijke deadline. Ik zorg dan dat het af is voor die datum. Vaak is het pas 
een dag van tevoren klaar. 

Het helpt Negens als hun een deadline wordt opgelegd, omdat ze die zelf zo moeilijk 
kunnen stellen. Ze moeten van buitenaf gemotiveerd worden om in actie te komen, 
omdat ze zichzelf zo moeilijk kunnen motiveren. Dicht tegen de deadline aan voelen 
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ze voldoende spanning om aan het werk te gaan. Ze moeten wel, want ze willen 
natuurlijk ook geen moeilijkheden veroorzaken. Net op tijd ronden ze hun klusjes 
meestal af. Omdat ze mentaal vaak wel al bezig zijn met wat ze ‘zouden moeten 
doen’, kost hun uitstelgedrag hun vaak erg veel energie. Hier zie je goed hoe luiheid 
de Negen motiveert om vooral niet in actie te komen. 

MICHEL: Het is wel onze motor, die luiheid. Maar het werkt niet vitaliserend. Het is 
niet gericht op vormgeven maar op loslaten. Het maakt dat je diffuus en nevelig 
wordt. Energetisch en mentaal is die kracht voelbaar. Het is het tegenovergestelde 
van focussen en vormgeven. Het is een motor die niet aanzet tot bewegen. 

REINIER: Juist door dingen niet te doen, ontnemen we onszelf de echte rust die het 
oplevert als de dingen af zijn. Het is een soort zelfkastijding, want het geeft een hoop 
onrust als je weet dat er nog van alles af moet. Het blijft malen en tegelijk doe je 
niets. Eerst ga je een heleboel onbelangrijke dingen doen. Dingen die totaal geen 
prioriteit hebben. Tot je er echt niet meer onderuit kan. 

EVA: Het is ook een soort onverschilligheid om de dingen maar eindeloos uit te 
stellen. Je doet net of niets belangrijk genoeg is om je druk over te maken. Eigenlijk 
doe je alsof jij niet belangrijk bent. Alsof jouw bijdrage er niet toe doet. En je stelt 
andere mensen teleur doordat je je slecht aan je afspraken houdt. 
Hier zie je hoe de luiheid de Negen aanstuurt om zichzelf te verdoven met het idee 
dat het meeste niet echt belangrijk genoeg is om je voor in te spannen. Daardoor 
wordt hij gemakzuchtig en vindt hij het vaak moeilijk om aan iets te beginnen en zich 
echt te committeren aan wat hij heeft toegezegd. 

Het is vaak niet eenvoudig om met Negens afspraken te maken over de dingen die 
moeten gebeuren. De Negen is meestal weinig gemotiveerd om deze afspraken na 
te komen. Vaak twijfelt hij over het nut van zijn eigen bijdrage en wordt hij nalatig. Hij 
ziet bovendien het belang van de meeste afspraken niet in en neemt ze vaak veel 
minder serieus dan anderen. De meeste dingen lossen zich immers vanzelf wel op... 
Toch is het juist ook zijn luiheid die de Negen motiveert om hard te werken. Hoe dat 
precies zit wordt hierna uitgelegd door Reinier en Eva. 

REINIER: Luiheid mag dan wel de motor zijn, maar vergis je niet, er zit hartstikke 
veel energie in de Negen hoor. Ik ben zeker gevoelig voor succes en als ik eenmaal 
ga, dan ga ik ook. Dan ben ik heel doelgericht en duidelijk en kom ik makkelijk in 
beweging. En dat voelt heel lekker en energiek. Ik ben dan niet meer te stoppen. 
Dan ben ik een keiharde werker. 

EVA: Toch is dat harde werken vaak ook een vorm van luiheid. Door jezelf wijs te 
maken dat je hele belangrijke dingen doet, hoef je andere dingen, die vaak veel 
belangrijker zijn, niet aan te gaan. Die stel je dan uit, want je hebt het zo druk. 
Werken leidt lekker af van de minder leuke dingen van het leven. Het houdt je weg 
van spanningen en conflicten. Het is een vorm van verdoving. 

Negens staan er bekend om dat ze buiten de deur vaak erg hard werken, terwijl ze 
thuis niet in beweging te krijgen zijn. Wat Eva zegt klopt: juist dat harde werken is 
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voor Negens vaak een vorm van verdoving, zoals we al eerder opmerkten. Het houdt 
de luiheid juist in stand. Zolang de Negen druk bezig is met zijn werk hoeft hij zich 
niet bezig te houden met alles wat hem onrust en spanning geeft. Want de Negens 
houden er niet van om aandacht te besteden aan hun negatieve gevoelens. Ze 
voelen zich dan ook meestal weinig gemotiveerd om aan zelfreflectie te doen.  

Sterker nog: ze verzetten zich daar over het algemeen heftig tegen. Misschien wel 
omdat ze onbewust bang zijn voor wat ze tegenkomen als ze op zelfonderzoek 
gaan. Stel dat je minder tevreden blijkt te zijn dan je denkt en wordt geconfronteerd 
met allerlei heftige emoties. Dat zou veel te veel onrust veroorzaken... De luiheid van 
de Negen motiveert hem juist om niet naar binnen te kijken, emoties af te vlakken en 
zichzelf tevreden te houden. In iedere training of workshop die ik geef loop ik wel 
tegen een Negen aan die zich heftig verzet tegen het enneagram. Want als het om 
verzetten gaat, kunnen Negens vaak buitengewoon heftig zijn, zoals we al eerder 
hebben geconstateerd. Negens vinden het gewoon lastig om echt voor zichzelf te 
gaan en hun eigen drijfveren serieus te onderzoeken. Hun luiheid weerhoudt hen 
hiervan. 

KITTY: Het is voor mij geen natuurlijke neiging om aan bewustwording te doen. Ik 
kon het ook niet. Ik heb het moeten leren in therapie: over mezelf praten, ontdekken 
wie ik ben en wat mij drijft. Ik vond dat eigenlijk overdreven luxe. En nog steeds moet 
ik er echt moeite voor doen om mezelf serieus te nemen en niet al mijn gevoelens 
meteen weg te relativeren, want dat ligt me gewoon het beste. 

MICHEL: Ik zie er niet zo gauw het nut van in om energie te steken in zelfreflectie en 
bewustwording. Ik weet zo langzamerhand dat het wel waardevol is om die aandacht 
aan mezelf te geven. Maar dat heb ik moeten leren. Ik heb moeten leren dat ik 
belangrijk genoeg ben om daar aandacht aan te besteden. Ik heb gemerkt dat het 
me helpt om bepaalde ervaringen, die me bijvoorbeeld diep geraakt hebben, te 
delen met een ander. Het helpt me bij het verwerken van die ervaringen en het zorgt 
ervoor dat ik niet midden in de nacht wakker word omdat ik bepaalde emoties niet 
verwerkt heb. Ik moet dat bewust doen, omdat ik weet dat het goed voor me is. 

KITTY: Ik ben ook weinig gemotiveerd omdat het niet onaangenaam is om een 
Negen te zijn. Het voelt wel lekker om in zo’n relaxte mentale staat te verkeren. Het 
is heel rustig. Ik ben er eigenlijk wel tevreden mee. En dat is natuurlijk ook het 
verslavende. Het voelt heel natuurlijk om het zo te doen. 

Al doen de Negens nog zo ontspannen, echt vanzelf gaat het niet. Ze moeten er 
hard voor werken om de realiteit niet onder ogen te hoeven zien en steeds weer 
alles te verdoven en te ontkennen wat niet bij hun ideaalbeeld past. Negens die 
bereid zijn om zichzelf serieus te nemen, geven zichzelf de kans om het verschil te 
gaan ontdekken tussen echt relaxed zijn en verdoofd zijn, tussen echte harmonie en 
afgedwongen rust, tussen echt neutraal zijn en neutraal doen om maar geen 
conflicten te veroorzaken. Misschien kunnen Negens leren om hun 
relativeringsvermogen te gebruiken om zichzelf juist wel te profileren. Als iedere 
mening dan toch relatief is, kun je er net zo goed wel een hebben... 
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Nog mooier zou het natuurlijk zijn als Negens stoppen om zichzelf weg te relativeren 
en bereid zijn om wakker aanwezig te zijn. Dan geven ze zichzelf de kans om stapje 
voor stapje te leren om zich zowel met hun negatieve als met hun positieve 
gevoelens te verbinden. Hoe meer de Negen bereid is om zich te verbinden met 
zichzelf, hoe minder afstand hij van andere mensen hoeft te houden. En dat zal hem 
naar alle waarschijnlijkheid veel ontspanning en rust gaan opleveren. 

Oefening in gewaarzijn 

Besteed speciale aandacht aan hoezeer je aandacht en energie vervlogen door de 
vele eisen die aan je gesteld werden, waardoor je besluiteloos werd en je je te veel 
naar anderen ging voegen. Stop een aantal keren per dag een paar minuten om na 
te denken over de volgende vragen: 

    * Hoezeer hebben alle mensen en dingen om me heen aan me getrokken en 
gestreden om mijn aandacht? 
    * Hoe besluiteloos ben ik geweest? 
    * In hoeverre ben ik akkoord gegaan met de agenda's en plannen van anderen? 
    * Hoezeer ben ik afgedwaald naar minder belangrijke prioriteiten of onbelangrijke 
zaken? 

Oefening in actie ondernemen 

Je zult je herinneren dat de aandacht van 9s over het algemeen naar alles om hen 
heen getrokken wordt, waardoor zij in hun omgeving opgaan en ze een gevoel van 
thuishoren krijgen. Dit gevoel van thuishoren geeft 9s hun besef van belangrijkheid 
terug dat ze waren kwijtgeraakt. 

    * Lever dus elke dag bewust inspanning om je aandacht te richten op datgene wat 
belangrijk voor je is en je energie voor je eigen prioriteiten te gebruiken, ondanks het 
ongemak of de conflicten die hierdoor zouden kunnen ontstaan. 
    * Merk op dat ongemak zich aan je voordoet als een gevoel van onrust in je 
binnenste. 
    * Wees gewaar dat het akkoord gaan met de agenda's van anderen en het 
afleiden van je aandacht naar kleine   genoegens of minder belangrijke taken het 
ongemak doet verminderen. 
    * Doe je best om deze overlevingsstrategieën te vermijden, om voet bij stuk te 
houden, je belang als individu te onderkennen en jezelf dienovereenkomstig uit te 
drukken. 
    * Merk op, om de waarde van deze oefening voor jou te controleren, of je je eigen 
agenda volgt of dat je helpt je gevoel van belangrijkheid als individu in ere te 
herstellen. 
    * Evalueer hoe je potentiële en feitelijke conflictsituaties of ongemakkelijke 
situaties tegemoet treedt. 
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   * Wees duidelijk in het uitspreken van jouw behoeftes naar anderen toe. Men kan 
niet raden wat jouw behoeftes zijn. Ook als je denkt dat de harmonie tussen jou en je 
omgeving wordt verstoord door je (wensen, verlangens of behoeften) uit te spreken 
dien je je ervan bewust te zijn dat JIJ duidelijkheid moet verschaffen. 
    * Denk eraan dat 9s over het algemeen conflicten vermijden en uit zijn op comfort, 
als strategie om met de overtuiging om te gaan dat hun eigen prioriteiten en 
meningen niet belangrijk zijn. 

Voorbeschouwing van de dag 

Concentreer je meteen als je 's morgens opstaat door enkele ogenblikken de 
ademhalingsoefening te doen. Zeg dan tegen jezelf: 

    * Vandaag zal ik oefenen om evenveel van mezelf als van anderen te houden. 
    * Ik zal oefenen om mijn goede kwaliteiten te waarderen. 
    * Als ik een beslissing moet nemen, zal ik proberen mijn eigen mening als net zo 
belangrijk te beschouwen als de mening van anderen. 
    * Dit kan ik door mijn eigen, persoonlijke prioriteiten te bepalen en door mijn eigen 
beperkingen en grenzen te respecteren. 

Nabeschouwing 

Neem 's avonds een paar minuten de tijd om je vooruitgang van vandaag te 
beschouwen. Vraag jezelf open en eerlijk: 

    * Op welke manieren heb ik vandaag zelfliefde en zelfrespect getoond? 
    * In hoeverre heb ik mijn eigen beperkingen en grenzen gerespecteerd? 
    * Hoe heb ik het er vanaf gebracht wat betreft het bepalen en uitvoeren van mijn 
eigen, persoonlijke prioriteiten? 
    * Heb ik mezelf als even belangrijk als anderen behandeld? 

Gebruik wat je uit deze nabeschouwing leert als leidraad voor je gedachten en 
handelingen van morgen. 
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Affirmaties voor enneagramtype negen


Negens kunnen zichzelf vinden door hun beeld van de ideale wereld los te laten. 
Dan gaan negens alles objectiever zien en zich realiseren dat het leven van 
anderen niet belangrijker is dan hun eigen leven. Als ze het  loslaten, gaan ze 
hun eigen waarde zien en gaan ze zich met veel actie en vitaliteit inzetten voor 
het leven van zichzelf en van anderen. Als ze dan zichzelf gaan ontwikkelen, 
vinden ze de verbinding met zichzelf die ze altijd gezocht hebben. 

De affirmaties voor negens zijn: 

‘Ik laat het los om me af te wenden van alles wat onplezierig of moeilijk is.’ 

‘Ik laat het gevoel los dat er niets in mijn leven is dat  ik nog kan verbeteren. 

‘Ik laat het los om problemen te negeren tot ze te groot zijn om nog simpel op te 
kunnen lossen.’ 

‘Ik laat mijn weigering om naar mijn eigen woede te kijken, helemaal los.’ 

‘Ik laat het los om te snel op te geven.’ 

‘Ik laat het los mezelf te verliezen in routines en gewoonten.’ 

‘Ik laat het gevoel los dat de meeste dingen te veel moeite zijn.’ 

‘Ik laat het negeren van mijn eigen behoeften helemaal los, nu en continu. 

‘Ik bekrachtig dat ik vol zelfvertrouwen en onafhankelijk ben.’ 

‘Ik bekrachtig dat ik helemaal wakker en zeer alert ben naar de wereld om me 
heen.’ 

‘Ik bekrachtig dat ik opgewonden ben over mijn toekomst.’ 

‘Ik bekrachtig dat ik van nu af aan beslissingen zal nemen, zonder twijfelen te 
veel rekening te houden met anderen.’ 

‘Ik bekrachtig dat ik trots ben op mezelf en op mijn kwaliteiten.’ 
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